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Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

Zondag 1 februari 

 10.30 uur Gezinsviering met 

presentatie 

communicanten 

Zondag 15 februari 

 10.00 uur Carnavalsmis 

  Je mag natuurlijk  

  verkleed komen! 

 

Overige activiteiten 

Maandag 2 februari 

 18.00 uur Pannenkoeken eten en 

  viering Maria Lichtmis 

  in de St.Cathrien 

 

 

 

JAARKALENDER 

 

Gezinsvieringen  

Zondag 1 mrt 

Zondag 29 mrt Palmzondag 

Zondag 14 juni 1e communie 

 

Kinderwoorddienst  

Zondag 5 apr  1e Paasdag 

Zondag 24 mei  1e Pinksterdag 

 

 

Overige activiteiten 

29 mrt Palmpaasstokken maken 

6 juni gezinsbedevaart Oda-dag 

5 juli Openluchtviering met 

spelletjes na afloop 

 

 

              

Met deze uitgave van de Kidsflits staan we op de drempel van een nieuwe bijzondere periode in de 
kerk. Deze begint over 3 weken, op de dag na Carnaval: Aswoensdag. Het is de periode waarin we 
ons gaan voorbereiden op het paasfeest. Een periode waarin we tijd mogen nemen om extra stil te 
staan bij wat het betekent om christen te zijn, bij wat we kunnen betekenen voor anderen en voor 
de wereld om ons heen. Een mooie tijd van herijken die we afsluiten met het paasfeest. Laat je 
hiertoe uitnodigen door het askruisje dat je kan krijgen tijdens de Aswoensdagviering op 18 
februari. Voor het zover is, ben je nog op veel momenten van harte welkom in de kerk. Maak kennis 
met onze communicanten tijdens de gezinsviering aanstaande zondag, sluit je aan bij ons project-
carnavalskoor en zing mee bij de feestelijke Carnavalsviering op zondag 15 februari of kom 
aanstaande maandag Maria Lichtmis vieren, en eet dan ook gezellig mee! Veel leesplezier gewenst!  
 

Begin van de veertigdagentijd  

Het askruisje  
 
Over twee weken is het Carnaval. Een paar dagen feest!  
Na deze gezellige dagen gaan we ons voorbereiden  
op Pasen. We beginnen op Aswoensdag: op woensdag  
18 februari. Aswoensdag is al eeuwenlang een bijzondere  
dag. Je leest hieronder waarom dat zo is.  
 
Palmtakjes  
In de kerk heb je misschien wel eens mandjes zien staan, met oude palmtakjes erin. 
Op Palmzondag van het jaar ervoor zijn ze uitgedeeld en een heel jaar lang bewaard 
door mensen thuis, achter bijvoorbeeld een kruisbeeldje. Ze waren toen mooi groen 
en stonden voor blijdschap over Jezus en zijn boodschap. Maar nu zijn ze verdroogd 
en dor en worden ze verbrand. Daarmee staan ze voor vernedering en rouw, dat wat 
Jezus moest doorstaan op Goede Vrijdag, net voor Pasen. Het is al sinds de veertiende 
eeuw dat de palmtakjes daarvoor gebruikt worden.  
 

Aswoensdag  
            Tijdens de viering op Aswoensdag wordt de as van de  
            palmtakjes gezegend met wijwater, zodat de as gaat plakken.  
            Daarna krijg je een kruisje met as op je voorhoofd. De priester  
            of diaken zegt dan heel plechtig: ‘Bedenk dat je stof bent en tot 
            stof zult wederkeren’ of de tekst: ‘Bekeer je en geloof in het  

evangelie’. Het laat het relatieve van ons leven op aarde zien. Zijn onze carrière en 
welvaart écht zo belangrijk? We zijn uiteindelijk allemaal sterfelijk. Tegelijkertijd is het 
askruisje een uitnodiging om de komende tijd opnieuw op zoek te gaan naar wat het 
betekent om christen te zijn.  
 

Openbare boete  
Het askruisje van tegenwoordig is een verkorte versie van het ritueel wat zondaars in 
de vroege Middeleeuwen moesten ondergaan. Wanneer een zondaar volgens het 
kerkelijk recht boete moest doen werd deze op Aswoensdag tijdens een indruk-
wekkende plechtigheid met gewijde as bestrooid. Daarna werden de zondaars de kerk 
uit gezet, zoals de eerste mensen vanwege hun zonde uit het paradijs werden 
gestuurd. Pas net voor Pasen, op Witte Donderdag, mochten ze weer terugkomen. 
Daar moet je niet aan denken toch, zo in het openbaar? Gelukkig werd deze openbare 
boete in de elfde eeuw vervangen door het askruisje voor alle mensen. Want, doen 
we niet allemaal wel eens iets verkeerd?    (vervolg op pagina 2)  
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Vastenactie 2026 

Gezien, gesteund en gewaardeerd worden 
 
Op Aswoensdag, 18 februari, begint de Veertigdagentijd ofwel de Vastentijd. Het is een periode om vaker stil  
te staan bij mensen die het minder goed hebben dan wij, dichtbij én ver weg. Traditiegetrouw is er in de  
Vastentijd daarom extra aandacht voor de projecten van Vastenactie. Ook binnen onze parochie.  
 
Project Pinilih 
Net als in voorgaande jaren slaan we de komende Vastentijd de handen ineen met de Bossche zusters van de Choorstraat. Met 
hun stichting ‘Vrienden Sint Marie’ helpen zij kansarmen in Indonesië en Oost-Timor. Dit jaar staat een project op Java centraal: 
Pinilih. Pinilih biedt therapie, begeleiding en medische zorg aan kinderen en volwassenen met een beperking.  Het is een plek 
van ontmoeting en zinvolle dagbesteding. Het levert een waardevolle bijdrage aan hun welzijn en ontwikkeling. Helaas kan niet 
iedereen deze plek bereiken: op Java is geen openbaar vervoer zoals we dat in Nederland kennen en de meeste mensen hebben 
geen auto. Een grote groep mensen raakt hiermee uitgesloten van zorg en aandacht. 
 
Help je mee? 
Doel van de inzamelingsactie is de aanschaf van een speciale bus om het vervoersprobleem van deze groep op te lossen.  
De aanschaf van een speciale bus kost €15.000. Help je mee? Tijdens de viering op zondag 1 maart wordt parochiebreed 
gecollecteerd voor dit project. Ook vind je een QR-code op de posters van deze actie in de kerken. Kom je niet in de kerk?  
Je kan ook bijdragen aan dit project via de website vastenactie.nl 
 

De opbrengst van de inzamelingsactie wordt rechtstreeks en volledig overgemaakt naar Pinilih. Goed 
om te weten dat we de zusters eerder al met succes hielpen. Zo werd in 2024 in de St. Jan geld 
ingezameld voor naaimachines en ovens. Deze konden twee maanden later al ter plaatse worden 
gebruikt. Ook de toiletblokken voor een sloppenwijk in Jakarta waarvoor in onze parochie in 2025 geld 
werd ingezameld zijn inmiddels gebouwd. Een heel mooi en direct resultaat!  

 
De wereld groeit en wordt beter als we delen, dus doe mee! Alvast heel hartelijk dank voor je bijdrage! 

 
Meer lezen over de projecten van de Bossche zusters van de Choorstraat en over de resultaten van de 
inzamelingsacties? Kijk dan op: Stichting Vrienden Sint Marie 

 
 

Vasten        (vervolg van pagina 1) 

Met Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, ook wel de Vastentijd genoemd. De Veertigdagentijd eindigt  
met de Paaswake op Stille Zaterdag. Als je de dagen natelt, zie je dat het er 46 zijn, maar de zondagen worden  
niet meegerekend! We nemen in de Veertigdagentijd een voorbeeld aan Jezus. En we denken eraan dat hij  
zich, na zijn doop, veertig dagen terugtrok in de woestijn. Hij wilde een tijd alleen zijn en nadenken voordat  
hij zijn boodschap aan alle mensen zou gaan vertellen. Hij wilde eerst echt naar God kunnen luisteren door  
een tijd minder luxe te leven, minder afleiding en drukte te hebben en sober te leven. Dat noemen we ‘vasten’. 
 
Hoe kun je vasten?  
Tijdens de Vastentijd kun je zelf ook vasten. Er zijn heel veel manieren waarop je dit kunt doen. We noemen er een paar:  
• snoep niet of minder en eet minder luxe 
• koop alleen dingen die je nodig hebt 
• besteed wat minder tijd aan de televisie of computer en meer tijd aan elkaar of voor jezelf 
• ga op bezoek bij iemand die ziek is of alleen is 
• ga lopen of fietsen in plaats van met de auto 
• kom in actie voor het goede doel zoals bijvoorbeeld het project dat we dit jaar met onze  
   hele parochie steunen: je leest erover in het artikel hieronder. 
 
Zoals we eerder al schreven, is het askruisje een uitnodiging. Het nodigt ons uit tijdens de Vastentijd op zoek te gaan naar wat 
het betekent om christen te zijn, om stil te staan bij hoe we leven en dit te verbeteren. Door na te denken over wat goed voor 
ons is, door beter om te gaan met andere mensen, door zorgzaam en eerlijk te leven, beter om te gaan met de natuur en de 
wereld, en door beter om te gaan met God en tijd te maken voor gebed en bezinning. Daarmee kunnen we toeleven naar een 
nieuw begin en dat vieren we met Pasen. 
 
Wist je dat... 
- as in de Bijbel vaak gebruikt wordt als teken van berouw en vasten? De persoon die boete wilde doen strooide zich as over het hoofd. 
 Vaak trok hij dan een zak aan met gaten erin geknipt, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking 'in zak en as zitten'.  
- het traditionele haringhappen op de woensdag na Carnaval stamt uit de tijd dat tijdens de Vastentijd geen vlees maar wel vis 

gegeten mocht worden.  
- de Aswoensdagviering in Rosmalen op woensdag 18 februari om 19.00 uur in de Lambertuskerk is.  
-  dit geen gezinsviering is maar zeker de moeite waard is als je wel eens een wat plechtiger en bijzondere viering wilt meemaken. 
 
 
 

https://www.vastenactie.nl/projecten/onze-projecten/onderweg-naar-een-menswaardig-bestaan-in-indonesie
https://www.svsm.online/
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Zangers en zangeressen gevraagd! 
Zing mee in het projectkoor bij de carnavalsviering op 15 februari 

 
Zondag 15 februari is de jaarlijkse carnavalsmis in de Lambertuskerk.  
Bij deze viering zingt er een heus carnavalskoor! Dit koor wordt ieder jaar  
opnieuw samengesteld. Het kinderkoor is al gevraagd om mee te doen en diverse ouders zullen daar 
bij aanhaken. Maar voor Carnaval hebben we een véél groter koor nodig. Daarom zijn we ook op zoek 
naar jou!  Houd je van zingen en wil je een keertje meezingen in een koor? Meld je dan aan (leeftijd 
van 7 – 99 jaar)!  

 

We repeteren éénmalig op vrijdag 13 februari van 18.30 – 19.15 uur in het  
parochiecentrum. De viering is op carnavalszondag in de Lambertuskerk en begint  
om 10.00 uur (dus niet op de gebruikelijke tijd).  Het koor is al om 9.30 uur aanwezig om  
de liedjes nog een keertje te oefenen. En we verwachten natuurlijk iedereen  

in een kleurrijke outfit       . 
 

Meezingen? Laat dit dan uiterlijk woensdag 11 februari weten aan Jolien van der Heiden  
via kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl. Bedankt!  
Zing je niet mee? Kom dan gewoon naar de viering. Graag tot ziens op 15 februari! 
 

 
 

BOEK IN DE SCHIJNWERPERS 

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet 
 te worden....  Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen  

over de Bijbel en het geloof.  

 

De Avonturenbijbel 
(door: Bram Kasse en Michel de Boer) 
 
Bekroond kinderboekenschrijver Bram Kasse brengt de 
tijdloze verhalen uit de Bijbel tot leven. Het boek bevat 
150 verhalen: 85 uit het Oude Testament en 65 uit het 
Nieuwe Testament. Verteld in eenvoudige taal, met 
mooie illustraties. Om uit voor te lezen of om zelf te laten 
lezen. Geschikt ook voor kinderen die lezen wat lastiger 
vinden. 
Voor kinderen die de Bijbel willen ontdekken en voor 
ouders die met hen mee op reis willen gaan. 
 
Prijs: €34,95 
Aantal pagina’s: 320 
Uitgeverij: Buddy Books 
Verkrijgbaar bij: bol.com 
TIP: kijk voor een inkijkexemplaar   
op bovenstaande website   

 

 

 

 

 

Feestdagenbijbel 
Met de Bijbel door het jaar heen 

 
Veel grote en kleine christelijke feesten die we elk jaar 
vieren vinden hun oorsprong in de Bijbel. Bij bekende 
feesten als Kerstmis en Pasen is dat duidelijk maar wat 
vieren we bijvoorbeeld met Aswoensdag? In deze speciale 
Kinderbijbel vind je Bijbelverhalen bij 18 bekende en 
minder bekende feestdagen. Leuk en inspirerend om 
samen te lezen. De weetjes bij elk verhaal geven meer 
informatie over kerkelijke tradities en gebruiken. 
Voor kinderen van 3 – 10 jaar. 
 
Prijs: €19,95 
Aantal pagina’s: 128 
Uitgeverij: NBG 
Verkrijgbaar bij:  
bijbelgenootschap.nl 
TIP: kijk hier ook voor  
een inkijkexemplaar   

Noach’s Ark kleurplaat 
 
Een supergrote kleurplaat voor kinderen vanaf 2 jaar.  
Met op de achterkant het verhaal van Noach en puzzels  
voor kinderen vanaf 4 jaar.  
 
Afmeting: 84 x 59 cm 
Prijs: €6,50 
Verkrijgbaar bij: buddybooks.nl 
 
 

 

in het koor?

mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
https://www.bol.com/nl/nl/p/de-avonturenbijbel/9300000233385971/?cid=1769366893133-6308429234534&bltgh=280d2696-6290-4d40-9af0-c219380c5eeb.ProductList_Middle.12.ProductImage
https://shop.bijbelgenootschap.nl/kinderen/kleuters/feestdagenbijbel/
https://www.buddybooks.nl/a-82654475/doe-en-kleurboeken/noach-s-ark-supergrote-kleurplaat/
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- het in 2026 800 jaar geleden is dat Sint  

   Franciscus van Assisi is gestorven 

-  dit heel speciaal is en onze paus, Leo XIV, 2026  

   daarom als Franciscaans jubeljaar heeft uitgeroepen 

- er veel bijzondere activiteiten georganiseerd gaan  

 worden door de Franciscanen  

- een ervan een familiemusical is over  

 het leven van Sint Franciscus  

- deze samen met de jongeren van KOEMI  

 (voorheen: KISI Kids) wordt opgevoerd en  

 geschikt is voor jong èn oud 

- de eerste voorstelling wordt gegeven op 4 oktober 2026  

 in Den Bosch: in het Theater aan de Parade!  

 Meer weten? Kijk op Franciscus-musical 

- we in onze kerk vele heiligen kennen (wel 5000!) 

- je meer over (enkele van) hen te weten kan komen  

 in de nieuwe KRO-NCRV podcast van de bekende  

   priester Roderick Vonhögen: Heilige van de dag 

- priester Roderick je elke dag in 1 aflevering van  

 ongeveer 8-10 minuten meeneemt in een van  

 die bijzondere en tot op vandaag inspirerende 

 levensverhalen. Nieuwsgierig? Ga naar npo-podcasts  

- het dit jaar 115 jaar geleden is dat de Heilig  

 Landstichting werd opgericht 

- er daarom op zaterdag 14-21-28 februari speciale  

 activiteiten zijn in Museumpark Orientalis 

- je onder andere hun jubileumtentoonstelling  

 kunt bezoeken, zie 115 jarig jubileum  

- het museum nu haar wintersluiting heeft  

- er vanaf 1 maart weer nieuwe tentoonstellingen te zien zijn 

 

 

Wist je dat...? 
 

Maria Lichtmis op 2 februari 

Pannenkoeken en licht 
 

Aanstaande maandag 2 februari  
viert de Maria Parochie feest in  
de Bossche Sint Cathrienkerk:  
het is Maria Lichtmis. We vieren dit voor jong en oud.  
Je bent hierbij van harte welkom!  
 

Samen eten, samen vieren 
Om 18.00 uur eten we samen pannenkoeken om daarna 
rond 18.30 uur samen te vieren in de kerk. We steken 
kaarsen aan en luisteren naar het oude verhaal. Ook is er 
een kinderzegen.  
 

Eet je mee? 
We willen graag weten hoeveel pannenkoeken we mogen 
bakken. Vind je het leuk om mee te eten? Geef je dan even 
op bij cathrien@parochiemaria.nl  
Zie ook op: parochiemaria.nl 
 
Hopelijk tot aanstaande maandag! 
 

   
 

Gelukkig? 

Presentatieviering communicanten op 1 februari 
 

Zondag 1 februari is er om 10.30 uur in de Lambertuskerk 

weer een gezinsviering, een bijzondere deze keer!  

De 15 jongens en meisjes die in juni hun eerste communie 

zullen doen komen zich namelijk voorstellen. Bovendien is 

de viering ook een uitlegviering dus kapelaan Geoffrey zal 

zijn kazuifel bijvoorbeeld bij het altaar aantrekken en korte 

uitleg geven bij de verschillende onderdelen van de mis. 

Boeiend en leerzaam!  

 

Daarnaast is er ook een mooie  

evangelielezing, over wie er gelukkig is.  

Gelukkig zijn, dat willen we allemaal wel.  

Maar Jezus heeft daar een heel ander  

beeld bij dan de meeste mensen.  

Kom maar eens luisteren! 
 

Gezinsbedevaart op 6 juni 

Familiedag rond de heilige Oda 
 
Zondag 6 juni organiseert het familiepastoraat van bisdom 
Den Bosch een familiedag rond de heilige Oda voor alle 
gezinnen uit ons bisdom. Met allerlei leuke en 
inspirerende activiteiten en workshops wordt stilgestaan 
bij haar leven. 
 
Wie is Oda 
De heilige Oda (geboren rond het jaar 680 en gestorven in 
Sint-Oedenrode in 726) was volgens de verhalen een Ierse 
of Schotse blinde koningsdochter, die genezen werd nadat 
ze het graf van de heilige Lambertus van Maastricht in Luik 
bezocht had. Haar vader wilde haar vervolgens 
uithuwelijken, maar ze vluchtte naar Taxandrië (onderdeel 
van het latere Hertogdom Brabant), waar ze zich na enkele 
omzwervingen in het latere Sint-Oedenrode vestigde als 
kluizenaar. Daar werd later de parochie naar haar 
vernoemd: de heilige Oda-parochie. 
 
Speciale dag 
Nu, 1300 jaar na haar dood, wordt in de Oda-parochie een 
speciale dag rondom haar georganiseerd waar jij aan deel  

kunt nemen! De kosten voor de 
dag bedragen € 5,00 per persoon, 
inclusief lunch en eventueel 
busvervoer. Inschrijven uiterlijk 15 
maart 2026. Er is een maximaal 
aantal deelnemers dus wacht niet 
te lang! Meer informatie over deze 
reis (tijden, programma) vind je op 
de website van het bisdom van  
’s-Hertogenbosch. 

 
  

https://franciscus-musical.org/
https://npo.nl/luister/podcasts/1352-heilige-van-de-dag
https://www.museumparkorientalis.nl/activiteitenagenda/
mailto:cathrien@parochiemaria.nl
https://parochiemaria.nl/pannenkoeken-en-licht/
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/geloof-beleven-in-de-familie/oda-dag-2026/
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Mooie vieringen en activiteiten 

Kerstmis 2025 in onze parochie en in Rosmalen 
 

Rond de kerstdagen waren er in onze parochie en in Rosmalen weer  

mooie activiteiten. Hoewel het al bijna februari is toch nog een korte terugblik! 
 

Kinderkoor Eigenwijs 

Met het aanbreken van de kerstvakantie kwam het kinderkoor meteen in actie. Zondag  

21 december zongen zij ’s middags tijdens de koopzondag. Aan de rand van de Driesprong,  

bij de ingang van de Vershof, brachten zij vrijwel hun hele kerstrepertoire ten gehore, van Nu zij wellekome tot Go tell it on 

the mountains en Ik ben een kerstbal. De papa’s en mama’s en andere fans die meezongen deden de gebaren bij dit laatste 

leuke liedje gezellig mee!  
 

Vele vieringen 

Drie dagen later stonden de eerste kerstvieringen op het  

programma. Ook dit jaar kwamen heel veel gezinnen luisteren  

naar het kerstverhaal, zowel op Kerstavond als op Tweede  

Kerstdag. De peuters en kleuters zagen op Kerstavond het kerstverhaal uitgebeeld met Lego-

poppetjes en deden het Onze Vader met gebaren. En na de Woord- en Gebedsviering op diezelfde 

avond zegende diaken René de Weerd, onder het toeziend oog van vele kinderen, de  

kerststal met wijwater. Het engeltje waar ze een wens of gebedje op  geschreven hadden 

hingen ze op bij het bruggetje naar de kerststal. Meerdere momenten volle kerken en 

mooie vieringen. En het speciaal samengestelde Kerstkoor met kinderkoor Eigenwijs, vele 

ouders en enkele andere fans klonk opnieuw als een klok.  

 

Kerstontbijt 

Op Tweede Kerstdag waren 8 communicanten van dit jaar gastheer en gastvrouw bij het 

kerstontbijt voor mensen die anders misschien alleen zouden eten. Iedere communicant 

had een eigen tafel te verzorgen wat soms best een uitdaging was maar ook erg leuk! 

Het werd een gezellige ochtend met zo’n 30 gasten die heerlijk hebben zitten smikkelen. 

De communicanten hebben goed hun best gedaan! 

 

Driekoningen 

Het slotstuk van de kerstvakantie was, net als andere jaren, het vieren van Driekoningen. 

Vanaf 9 uur konden kinderen eerste een lampionnetje komen knutselen waarna er een  

gezinsviering was in de Lambertuskerk. De drie grote koningen gingen met pater Titus  

en de kinderen in gesprek over waar ze vandaan kwamen, hoe ze bij Jezus terecht waren  

gekomen en wat ze bij zich hadden. Koning Casper bleek zelfs uit het buurland van pater  

Titus te komen! De meegebrachte cadeaus legden ze bij het kindje Jezus in de kerststal. Samen met de kinderen zamelden 

de koningen vervolgens de koekjes en chocolade in die de aanwezige kerkgangers hadden meegenomen. Omdat het buiten 

bijzonder slecht was door alle sneeuw die er lag waren er niet zo heel veel mensen in de kerk maar de opbrengst van de 

collecte was gelukkig meer dan voldoende om vervolgens bij Mariaoord te kunnen gaan trakteren. Daar werden 6 

afdelingen bezocht waar we het Driekoningenlied zongen, de kinderen iedere bewoner een eigen cakeje konden geven en 

we ook nog ander lekkers uit konden delen. Het deed de mensen zichtbaar goed. Achteraf hoorden we  

via de geestelijk verzorger dat de bewoners het heel erg konden waarderen en ook 

ontroerd waren. Dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen!  
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Groot koor hè! 

Jong Bisdom Den Bosch gaat op reis 

Ga mee naar Taizé 
 
Taizé is een plaatsje midden in Frankrijk met een oecumenische  
kloostergemeenschap. Er wonen in deze gemeenschap ongeveer  
100 broeders, zowel katholiek als protestant. Het hele jaar door komen  
duizenden jongeren van verschillende nationaliteiten naar Taizé om mee  
te leven in het ritme van gebed, maaltijd, stilte en ontmoeting. Hier word je  
uitgedaagd om na te denken over wat goed leven is, hoe je je kunt laten  
inspireren door het evangelie, hoe we in eenheid samen kunnen leven en  
hoe we goed kunnen zorgen voor de aarde.  
 
Voor wie 
Taizé is een heerlijke en bijzondere plek om dichter bij jezelf en je geloof te  
komen èn om nieuwe vrienden te maken. Wanneer je 18 jaar of ouder bent  
(tot 35 jaar) ben je van harte welkom om deel te nemen. Omdat Taizé  
een oecumenische gemeenschap is zijn jongeren van verschillende geloofs- 
overtuigingen welkom. De kosten bedragen € 250,-. 
Zin om mee te gaan of wil je meer informatie? 
Klik dan hier voor info of om je aan te melden. Wie weet tot ziens! 
 

 

Oproepjes & mededelingen

Prikbord 

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/parochiemaria/ 
of op de website van de parochie www.parochiemaria.nl 

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl 
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten. 

 

 Geef vandaag voor  
 de kerk van morgen! 

 
De kerk krijgt geen subsidie.  
Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook 
het personeel en missionaire en maatschappelijke 
projecten kosten geld. Daarom is er in de maand 
januari de Actie Kerkbalans. Heb je deze actie 
gemist maar wil je wel doneren? Dat kan nog 

steeds! Voor meer info zie parochiemaria.nl. 
Bijdragen kan via de QR-code of via 
rekeningnummer NL49 RABO 0133 5446 99  
t.n.v. parochie H. Maria,  
Lambertuskerk  
Alvast hartelijk dank!! 
 

https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/jongeren-en-geloof/taizereis/
http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
mailto:gerabouwens@gmail.com
https://parochiemaria.nl/actie-kerkbalans-2026/
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Doolhof 

Op de zondag na Driekoningen 
vieren we het feest van de doop van 

Jezus. We vieren dat Jezus door 
Johannes gedoopt werd in de rivier 
de Jordaan. Op het moment van de 

doop sprak God en verscheen er een 
duif boven het hoofd van Jezus: de 

Heilige Geest. 

Hiernaast zie je Johannes en Jezus 
al in de rivier staan. Breng jij ze bij 

elkaar? 

Wist je dat we met dit feest de 

kersttijd afsluiten? 

 

Aftellen naar Pasen 

Op Aswoensdag start de 
Veertigdagentijd. Deze tijd eindigt 
bij het paasfeest. Kleur elke dag een 
vakje en tel zo af naar Pasen. ...de 
zondagen mag je overslaan: dan kleur 

je geen vakje in. 

Klik op de volgende link om deze 
kalender uit te printen: 
Veertigdagentijdkalender 

 

 

https://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/data/pam/public/downloadskinderen/veertigdagentijd/veertigdagentijd_kalender_abc_jaar.pdf

