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Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

Woensdag 24 december/Kerstavond 

 16.00 uur Peuter/kleuterviering 

 17.30 uur Woord- en   

  gebedsviering voor  

  gezinnen 6-12 jaar 

Vrijdag 26 december/2e Kerstdag 

 10.30 uur Gezinsviering 

Zondag 4 januari 2026 

 9.00 uur Driekoningenactiviteit 

 10.30 uur Gezinsviering met  

  bezoek aan Mariaoord 

Zondag 25 januari 

 10.30 uur Viering met 

kinderwoorddienst 

Zondag 1 februari 

 10.30 uur Gezinsviering 

 

Overige activiteiten 

Kerstvakantie 

 Bezoek kerststal Lambertuskerk  

 (zie prikbord blz.7 ) 

 

 

JAARKALENDER 

Gezinsvieringen  

Zondag 15 febr  Carnaval 

Zondag 1 mrt 

Zondag 29 mrt  Palmzondag 

 

Kinderwoorddienst  

Zondag 22 febr 

Zondag 22 mrt 

Zondag 5 apr  Pasen 

 

Overige activiteiten 
6 juni  Gezinsdag bisdom 

 

              

Nu de Sint weer vertrokken is, komt het kerstfeest dichterbij. Met nog één adventszondag te 
gaan, branden er al drie van de vier adventskaarsen! Het wordt steeds lichter en we kijken uit 
naar een hoopvol nieuw begin. Advent is dan ook de tijd van hoop en verwachting. In deze 
periode worden we uitgenodigd om ook aan anderen hoop en licht te geven. Onze parochie 
brengt daarom speciaal tijdens Advent een aantal projecten voor het voetlicht. Projecten heel 
dichtbij, in Den Bosch, maar ook ver weg: via de Adventsactie van Vastenactie. Lees er meer 
over op blz. 4. Vier na Advent samen het feest van hoop en licht tijdens een van de vele mooie 
kerstvieringen in onze Lambertuskerk. Je bent van harte welkom! Vind samen licht en hoop 
via een van de leuke en actieve kerststallenroutes in Den Bosch, of met de kerstspeurtocht van 
de Wonderwolk in je eigen huis. Breng ook na Kerstmis licht en hoop: ga mee met de 
Driekoningen en verras de bewoners van Mariaoord. Een zalig kerstfeest en veel leesplezier 
gewenst!  
 

Teken van licht en hoop  

De kerstboom  
 
Wereldwijd zetten de meeste mensen met kerst een kerstboom.  
Misschien staat er bij jou ook al een? Supergezellig! Dan  
heb je hem vast ook versierd met kerstballen, lichtjes en  
misschien met een piek. Maar Kerstmis werd niet altijd gevierd  
rond de boom. Hoe is de kerstboom bij ons in de huiskamer  
beland?  
 
Midwinterfeest  
Om daar achter te komen moeten we heel ver terug in tijd. Naar de tijd waarin de 
Germanen op de kortste dag van het jaar, 21 december, hun Midwinterfeest 
vierden. Tijdens dit feest werden de donkere dagen verjaagd en de komst van 
nieuw leven gevierd. Een groenblijvende boom en versieringen met groene takken 
en appeltjes waren hierbij erg belangrijk. Dit groen stond symbool voor eeuwig 
leven, de appeltjes voor vruchtbaarheid. Het terugkerende licht, de terugkomst 
van de weer langere dagen, werd verbeeld met vreugdevuren (misschien een 
voorloper van de latere kerstboomverbrandingen?). Deze eeuwenoude traditie 
van licht en leven past natuurlijk heel goed bij het christelijke kerstfeest. De 
geboorte van Jezus, die zelf het Licht en het Leven is, vertelt eigenlijk ook die 
boodschap. Zo raakte de groenblijvende boom verbonden met ons kerstfeest.  
 
Kaarsen, klatergoud en suikergoed  

Duitsland was het eerste land waar de kerstboom in zijn 
huidige vorm te zien is. Aan het einde van de 
Middeleeuwen werden in de Elzas bomen versierd met 
kaarsen, klatergoud, appels, suikergoed en gekleurd 
papier. Dit idee voor de kerstboom kwam pas een kleine 
200 jaar geleden met Duitse immigranten mee naar 
Nederland. Belangrijk voor het succes van de kerstboom 
was het feit dat ook de koningshuizen een kerstboom 
neerzetten.    

(vervolg op pagina 2) 
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       (vervolg van pagina 1) 

Kerstballen en piek 
De appels in de boom zijn tegenwoordig vervangen door kerstballen. De eerste glazen kerstbal  
werd in 1831 in de Vogezen geblazen. De piek is later als decoratie toegevoegd en zou volgens  
de overlevering moeten wijzen naar de Ster der Wijzen. De traditie van lichtjes in de boom komt  
uit Duitsland. Men verlichtte de boom met echte kaarsjes. Wist je dat men dit tot in de jaren ’70  
ook bij ons deed? De mensen hadden dan wel vaak voor de zekerheid een emmer water of zand  
naast de boom staan om de brand die kon ontstaan te blussen...  
Elektrische verlichting werd al eind 1800 uitgevonden. Drie jaar nadat Thomas Edison de  
gloeilamp uitvond, bedacht een van zijn vrienden dat ook de kerstboom elektrisch verlicht kon  
worden. Pas enkele jaren later, in 1895, toen de Amerikaanse president de eerste elektrisch  
verlichte boom in het Witte Huis neerzette, werd deze verlichting echt een succes. Elektrische  
verlichting was lang wel heel erg duur. Pas rond 1930 werd de verlichting voor steeds meer  
mensen beschikbaar. De versierde én verlichte boom geeft ons een extra feestgevoel rond  
de geboorte van Jezus!  
 

Opzetten en afbreken 
In Nederland wordt de kerstboom meestal pas na Sinterklaas opgezet. In de meeste Europese landen begint men 
ongeveer twee weken van tevoren de kerstboom op te tuigen. Veel Katholiek gelovigen in o.a. Italië en Zuid-Amerika 
zetten de kerstboom op 8 december op omdat dit 9 maanden is voordat Maria geboren werd op 9 september. 
Vroeger werd in Nederland de kerstboom pas op kerstavond (24 december) opgetuigd. Er zijn landen, zoals Duitsland 
bijvoorbeeld, waar dat nog steeds zo is. In veel landen wordt de kerstboom opgeruimd na Driekoningen, op 6 januari. 
Maar in sterk katholieke landen blijft de kerstboom staan tot Maria-Lichtmis op 2 februari. Dat is de dag  
dat de kerk viert dat Jezus naar de tempel wordt gebracht en wordt opgedragen aan God. 

Wist je dat…? 
- er pas sinds 1982 ook op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad een kerstboom gezet wordt   
- deze boom ieder jaar door een andere Europese regio geschonken wordt (dit jaar door Italiaanse regio Bolzano) 
- deze kerstboom dit jaar 27 meter hoog is en samen met de kerststal op maandag 15 december om 17.00 uur is onthuld   
- je de onthulling kan terugkijken op YouTube via EWTN-News (vanaf minuut 50 worden de kerstboom en de kerststal  
 onthuld!): klik op  Kerstboom en kerststal Vaticaan  
- we op de feestdag van Maria Lichtmis vaak pannenkoeken eten 
- Maria Lichtmis de overgang van de winter (donker) naar lente markeert en de vorm en de kleur  
 van een pannenkoek ons doet denken aan de zon 
 

Voor ieder wat wils 

Diverse vieringen voor kinderen op Kerstavond en op Tweede Kerstdag 
 

Peuters en kleuters (1-6 jaar).  
Kerstavond, Lambertuskerk: 16.00 uur 
Al een aantal jaren is er in de Lambertuskerk een peuter- en kleuterviering op Kerstavond.  
Vanwege de grote belangstelling is deze viering er dit jaar natuurlijk ook weer. 
Kom, als je tussen de 1 en de 6 jaar bent, op woensdag 24 december maar eens kijken  
om 16.00 uur in de Lambertuskerk! 
 
Woord- en gebedsviering voor gezinnen (vanaf 6 jaar) 
Kerstavond, Lambertuskerk: 17.30 uur 
Voor de al wat oudere kinderen (vanaf een jaar of 6) en hun gezin wordt een woord- en gebedsviering gehouden.  
Deze korte viering (zonder communie) is laagdrempelig en heel sfeervol. De viering wordt muzikaal omlijst door  
het kinderkoor waarbij iedereen natuurlijk mee mag zingen!  
 
Overige vieringen 
Later op de avond zijn er in de Lambertuskerk diverse vieringen waar je uiteraard ook naar toe kunt gaan maar die niet speciaal 
op kinderen gericht zijn: 
* 19.30 uur Lambertuskerk met Musica 
* 22.00 uur Lambertuskerk met koor Cantara 

 
Gezinsviering  
Tweede Kerstdag, Lambertuskerk: 10.30 uur 
Ook op Tweede Kerstdag is er een viering, een gezinsviering, mèt communie, waar je om 10.30 
uur van harte welkom bent. We zingen samen met het kinderkoor veel kerstliedjes. En we 
vieren natuurlijk de geboorte van Jezus! Jezus, die een boodschap van licht, vrede, hoop en 
warmte kwam brengen. Een boodschap die het waard is om te vieren!  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a2IKIVlRAak
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  Kerststallen Den Bosch 

Ontdek het kerstverhaal  
 
Tussen zondag 14 december en zondag 4 januari kun je in Den Bosch, 
naast de prachtige kerststal in de Sint Jan, in de straten van de binnenstad  
ruim 250 kerststallen bewonderen. Maar daar blijft het niet bij!  
Wist je dat er tal van leuke en actieve wandelroutes zijn gemaakt  
om deze kerststallen en het kerstverhaal te ontdekken? Zo is er een letterspeurtocht voor jonge kinderen, een Escape 
Puzzeltocht voor tieners en (jong)volwassenen en een mooie kerstverhalen-wandeltocht. 
 
Daarnaast kan je meedoen aan een kleurwedstrijd. Wie weet wordt jouw kleurplaat dan volgend jaar een kerstkaart die 
zal worden uitgedeeld aan eenzame ouderen. 
 
Kijk voor meer informatie en de wandelroutes op kerststallendenbosch.nl 
 
 

 
 
 

BOEK IN DE SCHIJNWERPERS 

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet 
 te worden...  Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen  

over de Bijbel en het geloof.  

 

Digitale-kerst-in-huis-speurtocht: de wijzen 
(door: de Wonderwolk) 
 
Een speurtocht door je eigen huis om het kerstverhaal 
op een actieve manier met je kind(eren) te delen. Ga als 
wijzen op zoek naar baby Jezus en neem goud, wierook 
en mirre mee als cadeau. Maar...waar liggen deze 
cadeaus nu ook weer?  Download de speurtocht via de 
website van De Wonderwolk en start met zoeken! 

Prijs: €2,95 
Verkrijgbaar via:  dewonderwolk.nl 
 
TIP: de Wonderwolk heeft nòg een  
digitale speurtocht voor 
thuis, de Bijbelse  
speurtocht (bijbelse-speurtocht) 

 

Startbijbel 
(door: NBG) 
 
Voor iedere tiener die toe is een aan een eigen Bijbel. 
In deze Bijbel lees je de Bijbel in Gewone Taal. Daardoor 
zijn de teksten goed te begrijpen. De ruim 180 illustraties 
maken deze Bijbel tot een boek waar je helemaal in op 
gaat.  
 
Voor kinderen vanaf 9 jaar. 
 
Aantal pagina’s: 616 
Prijs: €34,95 
Uitgever: NBG/Averbode Uitgeverij 
Verkrijgbaar via: bijbelgenootschap.nl 
TIP: kijk deze Bijbel vast 
in via de link hierboven 

Het kerstverhaal 
(door: Marianne Busser en Ron Schröder) 
 
Het klassieke kerstverhaal, poëtisch verteld en sfeervol geschilderd  
voor kleuters. 
 
Aantal pagina’s: 24 
Prijs: €17,99 
Uitgever: Van Holkema & Warendorf 
Verkrijgbaar via: bol.com 
 
TIP: kijk het boek in via de link hierboven. 
En: van deze schrijvers is er ook een Bijbel  
voor kinderen op rijm: bijbel-voor-kinderen-op-rijm-nieuwe-testament 
 

https://kerststallendenbosch.nl/
https://www.dewonderwolk.nl/product/digitaal-kerst-in-huis-speurtocht-de-wijzen/
https://www.dewonderwolk.nl/product/bijbelse-speurtocht-digitaal/
https://shop.bijbelgenootschap.nl/kinderen/basisschool/startbijbel/?srsltid=AfmBOopJe3cSV3eWYgEdvicjlZmJnQwWW1_xLVMkcxhdhuq54DaIr8Nh
https://www.bol.com/nl/nl/f/het-kerstverhaal/9200000002229704/?Referrer=ADVNLPPcef56e007ad4e9660011e66a75680008145&utm_source=8145&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl
https://www.bol.com/nl/nl/p/bijbel-voor-kinderen-op-rijm-nieuwe-testament/9300000004184472/?Referrer=ADVNLPPcef56e00b22499a20089588a55680008145&utm_source=8145&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl
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Adventsacties parochie Maria 2025 

Sla de handen ineen en help mee 
 
De adventsperiode is een periode van hoop, van uitkijken 
naar licht. Speciaal in deze tijd vraagt de parochie dan 
ook onze aandacht voor mensen in nood en om de 
handen ineen te slaan om hulp te organiseren. 
Hulp die mensen raakt in onze omgeving, namelijk in en 
om Den Bosch, en in het bijzonder aan schoolgaande 
kinderen en aan gezinnen.  
 

         Stichting Driekoningen Intocht Den Bosch:  
         fietsen voor schoolgaande kinderen 
         Stonden er vorig jaar pyjama’s, ondergoed 
         en sokken voor kinderen centraal bij Het 

Vierde Geschenk, dit jaar zamelt de stichting Drie-
koningen geld in voor het fietsenplan van de Stichting 
Leergeld Den Bosch. Het doel is de aanschaf van 
minstens 500 fietsen, bestemd voor kinderen die nu geen 
fiets hebben om naar hun (lagere of middelbare) school 
te gaan. Een fiets brengt je verder: letterlijk én figuurlijk. 
Met een fiets kan je meedoen. Een fiets vergroot je 
wereld. Meer weten over deze actie? Kijk dan op 
parochiemaria.nl/vierdegeschenk 
 

Stichting OPP/Like a buddy:  
ondersteuning in moeilijke 
gezinssituaties 

Voor ouders bij wie het water aan de lippen staat, kan 
deze stichting zorgen voor een buddy. Een ouder met 
ervaring die andere ouders ondersteunt bij moeilijke 
(gezins)situaties als een scheiding, huiselijk geweld, 
uithuisplaatsing, een kind met ander gedrag. De parochie 
zamelt geld in voor deze stichting zodat zij buddy’s 
kunnen werven en hen goed kunnen voorbereiden op 
hun taak. Kijk voor meer informatie op:  
parochiemaria.nl/stichtingOPP 
 

        Vastenactie – Adventsactie 2025: 
        Koester een kind, bouw mee aan morgen 
        Dit is het thema van de Adventsactie 2025 
        van Stichting Vastenactie. Overal ter wereld  
        groeien kinderen op die niet de kansen  

           krijgen waar ze recht op hebben. Kwetsbare 
kinderen die aan de zijlijn staan. Omdat ze anders zijn. 
Omdat hun familie in de marge leeft en iedere dag een 
strijd is om te overleven. De Adventsactie steunt 
projecten die ervoor zorgen dat zij wél naar school 
kunnen, wél zorg krijgen en wél mee kunnen doen in hun 
gemeenschap. Wil je bijdragen? Kijk dan op 
vastenactie.nl/adventsactie 
  
Alvast heel hartelijk dank voor je interesse en bijdrage!  
 

 

 
 
 
 
 
- op 11 en 15 december maar liefst  

 400 leerlingen  van o.a. ’t Ven, de  

 Ontluiking, de Terp en de Zuiderster  

 de Lambertuskerk hebben bezocht 

- zij in de kerk kwamen luisteren naar het kerst- 

 verhaal en ook de kerststal hebben bekeken 

- zij allemaal een kerstfiguurtje uit de kerststal  

 inkleurden en deze nu achter aan het hek in de  

 Lambertuskerk hangen 

- diaken René de Weerd de bezoeken een  

 georganiseerde en gezellige chaos noemde en  

 er heel enthousiast over was 

- je vanaf deze week een overzicht van kerststallen  

 die je kunt bezoeken kan vinden op 

 kro-ncrv.nl/de-kerststal-van-nederland 

- de kerststal van de Driesprong op deze lijst staat 

- je van 12 december tot en met 11 januari de ‘mooiste  

kerststal van Nederland’ kan bewonderen in het Utrechtse  

Museum Catharijneconvent 

- deze 600 kerstfiguren bevat 

- je op de website alvast een voorproefje krijgt van wat  

   je gaat zien. Kijk maar eens op: catharijneconvent.nl 

- je vanaf 16 december t/m 4 januari in Museumpark Orientalis  

   het Feest van Licht kunt bezoeken 

- dit jaar het thema 1001 winterse nachten is  

-  je hiermee duikt in herfst- en winterfeest- 

 dagen van over de hele wereld: in feesten  

 van nu én van toen.    

   Nieuwsgierig? Kijk voor meer info op museumparkorientalis.nl 

- de kerststal van het Vaticaan dit jaar ter ere van de Heilige St. 

Alphons is die een beroemd Italiaans kerstlied maakte:  

 Tu scendi dalle stelle 

- er onder de linker collonade rond het St. Pietersplein  

 sinds 8 jaar een kerststallen-tentoonstelling is 

- er dit jaar kunstenaars uit 23 landen meedoen en er zo 132 

kerststallen te bewonderen zullen zijn 

 

 

Wist je dat...? 
 

JBDB-café op 19 december 
 

Op vrijdag 19 december opent Jong Bisdom Den Bosch weer 
'de deuren van het JBDB Café', met dit keer een ander tintje.  
Ben je 16 jaar of ouder dan ben je van harte welkom om  
samen om 19.00 uur de mis te vieren in de kapel van de 

bisschop (Bisdomkantoor, 
Parade 11, Den Bosch). 
Aansluitend brengen we 
samen een bezoekje aan het 
Glazen Huis van 3FM Serious 
Request die dit jaar in Den 
Bosch staat en we doen 
gezamenlijk een drankje in de 
stad. Ben jij erbij? Even laten 
weten via 
jongeren@bisdomdenbosch.nl 
is niet verplicht, maar wel fijn! 

 
 
   
  

https://parochiemaria.nl/vierde-geschenk-actie-stichting-driekoningen-s-hertogenbosch/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+23+november&utm_medium=email
https://parochiemaria.nl/adventsactie-2025-stichting-opp-like-a-buddy/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+30+november&utm_medium=email
https://www.vastenactie.nl/adventsactie?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+30+november&utm_medium=email
https://kro-ncrv.nl/programmas/de-kerststal-van-nederland
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/zininkerst/
https://www.museumparkorientalis.nl/feest-van-licht/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
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Een heerlijke en bijzondere plek om dichter bij jezelf en 
je geloof te komen èn om nieuwe vrienden te maken. 
Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden. 

Voorbereiding op het Kerstfeest 

Een mooie adventsversiering  
 
Zondag 30 november was de eerste zondag van de Advent. Tijd om ons voor te gaan bereiden  
op de komst van het kindje Jezus! 19 kinderen kwamen deze zondagmorgen vroeg graag een  
mooi adventskransje versieren voor Advent, mét 4 kaarsjes.  
 

Mooie adventskrans 
Vanaf 9.00 uur stroomden de kinderen binnen en werd er druk geknutseld. Om te beginnen moest 
het kransje van piepschuim omwikkeld worden met aluminiumfolie. Vervolgens konden de 
kaarsenhoudertjes erop gelijmd worden. Daarna was het tijd om het geheel te versieren met paars 
lint, coniferengroen, klimopblaadjes, paddestoeltjes en andere kerstversierinkjes. Ieder naar eigen 
smaak. Een mooi boogje met een glitterslinger eromheen en een kerstfiguurtje eraan maakte het 
geheel compleet. Ondertussen voorzien van drinken en snoepjes knutselde iedereen vlijtig voort. Het 
resultaat was prachtig!  

 
Gezinsviering  
Nadat er gezamenlijk opgeruimd was kwam kapelaan Geoffrey iedereen halen voor de processie naar 
de Lambertuskerk. Daar werden alle kransjes op de trap bij de altaartafel neergezet.  
Iedere zondag kan er nu een kaarsje meer aangestoken worden. Het licht van Jezus komt steeds 
dichterbij! De derde zondag is inmiddels al geweest! 

 
 
 
 
 
 
   
  
 

 Tweede Kerstdag: Kerstontbijt 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande uitnodiging  
zal voor de meeste lezers van de Kidsflits niet van toepassing 
zijn. Maar ken je mensen die misschien alleen ontbijten op 
Tweede Kerstdag? Laat ze dan weten dat ze van harte welkom 
zijn. Wel even aanmelden van tevoren! 
 
 
 
 
 

Ook dit jaar organiseren wij, communicantjes en werkgroep 
communievoorbereiding van de Lambertuskerk, een gezellig 
kerstontbijt voor mensen die, in plaats van alleen, het fijn 
vinden om op Tweede Kerstdag samen met anderen te 
ontbijten! 
 
Op vrijdag 26 december bent u voor dit ontbijt van harte 
welkom in het Parochiecentrum in Rosmalen. Inloop is vanaf 
9.15 uur. Aanvang 9.30 uur. Na afloop is er, voor wie wil, 
gelegenheid om mee te gaan naar de gezinsviering van 10.30 
uur in de Lambertuskerk. 
 
Voor het ontbijt graag vooraf aanmelden t/m uiterlijk 22 
december via EHC@parochiemaria.nl of via 073-5221586. 
Daar zijn ook eventuele dieetwensen of allergieën door te 
geven en mogelijkheden  
voor vervoer te overleggen.  
 

https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/jongeren-en-geloof/taizereis/
mailto:EHC@parochiemaria.nl
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Een jaar van hoop 

Afsluiting van het jubeljaar 2025, op naar 2033! 
 
Wellicht heb je er al eerder over gelezen, in de Kidsflits of ergens anders, of misschien ben je meegeweest  
met een reis naar Rome of heb je meegedaan met de familiedag eind oktober in ons bisdom: we vierden dit  
jaar een Heilig Jaar, een jaar met als thema ‘Hoop’! In het hart van ieder mens zit hoop. Hoop betekent dat je  
het goede verwacht en geloof in Jezus maakt die hoop sterker. Hij is ons anker wanneer we bang zijn en zijn liefde is 
onvoorwaardelijk. Tegelijk mogen we ook hoop delen met de mensen om ons heen èn hopen op een leven bij God na ons leven 
hier op aarde. Op Beweging van hoop kun je daar meer over lezen. In een Heilig Jaar staat verzoening tussen mensen, opnieuw 
kunnen beginnen, centraal. Niet alleen verzoening tussen mensen is daarbij belangrijk, maar ook de verzoening tussen de 
mensen en God.  
 

De deur wordt dichtgemetseld 
Nu het gewone jaar 2025 ten einde loopt wordt ook het Heilig Jaar bijna 
afgesloten. Dat gebeurt in twee fases. Op zondag 28 december wordt in alle 
kathedralen van de wereld een speciale eucharistieviering gehouden om de 
afsluiting van dit bijzondere jaar te markeren. In de Sint-Jan is dat om 16.00 uur 
met een plechtige viering. Op dinsdag 6 januari 2026 zal Paus Leo de Heilige  

Deur van de Sint-Pietersbasiliek in Rome sluiten. Aan de kant van de kerkruimte zal hij worden 
dichtgemetseld. Een bijzondere deur die pas weer open gaat in het volgende Heilig Jaar! Het is een deur 

waar je in een Heilig Jaar doorheen kunt gaan om je verzoening met God symbolisch uit te drukken, een deur naar vergeving, een 
deur naar een nieuwe start. 
 
Het volgende Heilig Jaar 
Meestal vindt een Heilig Jaar één keer in de 25 jaar plaats maar deze keer hoeven we niet zo lang te wachten. Er komt namelijk 
een heel bijzonder jaar aan, het jaar 2033. Dan is het 2000 jaar geleden dat Jezus voor ons stierf  
aan het kruis en vervolgens verrees. Reden genoeg om opnieuw een Heilig Jaar te houden! 
 
Deel je verhaal van hoop 
Het jaar 2025 was dus een jaar van hoop. Je zou dat soms niet denken als je het nieuws hoort en ziet. Daarin horen we veel 
akelige verhalen, bijvoorbeeld over oorlog, honger, daklozen, dichtbij en veraf. Je zou er moedeloos van worden. Maar er 
gebeuren ook zo ontzettend veel mooie dingen in de maatschappij! Misschien ken jij ook wel een verhaal van hoop. Misschien 
ken je iemand die door iets kleins te doen toch een groot verschil gemaakt heeft in het leven van een ander. Misschien was je dat 
zelf wel? Of de buurvrouw? Of is er bij jou in de buurt een buurtinitiatief waar mensen hoop uit putten? Als je zo’n verhaal kent, 
deel het dan op de website van Beweging van hoop. Laat weten wie of wat je hoop geeft. Tot 31 december kun je je verhaal 

insturen. Wie weet wint jouw verhaal de prijs van € 1000,- om in de toekomst nóg meer hoop te kunnen brengen! 
 

Schrijf het vast op de kalender! 

Driekoningen-activiteit op 4 januari 
 

Op zondag 4 januari wordt in de kerk het feest van Driekoningen gevierd. Daarom is er die dag een Driekoningen-activiteit in het 
Parochiecentrum waar je om 09.00 uur van harte welkom bent. Het duurt nog een paar weken dus schrijf het vast op de kalender om 
het niet te vergeten! 
 

Wat gaan we doen?   
09.00 uur  Knutselen lampion met ondertussen drinken en wat lekkers. Je  

kunt kiezen uit een moeilijke of een makkelijke lampion 
10.30 uur  Gezinsviering met koningen en processie met lampionnen, kerstliedjes zingen en 

inzamelen fruit en ander lekkers 
11.45 uur  Vertrek naar Mariaoord met auto’s (onze kamelen van tegenwoordig) 
12.00 uur Bezoek Mariaoord met koningenoptocht en ingezameld fruit en ander lekkers 

brengen aan bewoners. Kleine moeite, grote dankbaarheid! 
12.45 uur Einde 

Je kunt eventueel ook aan een deel van het programma meedoen. Meld je (ook als je  
communicant bent) voor het maken van de lampion van tevoren even aan,  
per e-mail: kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl 
 

Wil je meenemen: 

• één stuks fruit of iets lekkers (zoals een pak koekjes) 

• een lampionstokje met batterijen (kun je ook bij ons kopen voor €2,-)  

• €2,50 als bijdrage in de kosten (als je de lampion komt  knutselen) 

• (één van) je ouders/verzorgers 
Graag tot zondag 4 januari! 
 
 
 
 
 
   
  

 

 

https://bewegingvanhoop.nl/over
https://bewegingvanhoop.nl/verhaal-insturen
mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
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Voor ouders en kinderen  

Ontdek meer over Kerstmis op de website Vier.nu  
 
Wil je meer weten over Kerstmis? Kijk dan eens op de website Vier.nu, een initiatief van  
de RK-Kerk in Nederland. Download het kerst-knutselboekje of een mooie kerst-kleurplaat.  
Maak je eigen kerststal of duik de keuken in om met het recept op deze website je eigen  
kerstkransjes te bakken. Lees het kerstverhaal en kijk naar kerstvideo’s van onze bisschoppen  
waarin zij de figuren uit de kerststal een voor een tot leven brengen, en nog veel meer!  
 
Op de website Vier.nu vind je door het hele jaar heen informatie over de belangrijkste feesten van onze kerk,  
voor volwassenen en voor kinderen: over Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Allerzielen, Allerheiligen en natuurlijk Kerstmis.  
Wil je de kerkelijke feesten meevieren op een andere plek dan in de Lambertuskerk? Kijk dan op zoekparochie.nl, of, als je 
wel binnen onze eigen parochie blijft, op kerstvieringen parochie Maria. 
Niet in gelegenheid om naar de kerk te gaan? Kijk dan thuis via Vier.nu naar de eucharistievieringen. 
 

Kijk hier de video met uitleg over Vier.nu in minder dan 1 minuut. 
 

 

 

Groot koor hè! 

Oproepjes & mededelingen

 

Prikbord 

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/parochiemaria/ 
of op de website van de parochie www.parochiemaria.nl 

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl 
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten. 

 

https://www.vier.nu/
https://cdn.prod.website-files.com/6374c3eb1cf709682eff188d/65770cd7ce1c12f69380ce49_RKK%20Doe%20boekje%20A4%20Vier%20Kerstmis%202023.pdf
https://www.zoekparochie.nl/
https://parochiemaria.nl/kerstmis-2025/
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2023/02/PR04_RKK-Viernu-Promo-definitief.mp4
http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
https://www.kloosterwittem.nl/Gerarduskalender
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Kleur- en puzzel pagina’s 
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Wiegje en engelen knutselen 
Jezus is geboren! En dat vieren we met Kerstmis. 
Maak je mooiste wiegje voor de kleine Jezus en 

zet deze kerstengelen ernaast.  
Klik op de link en 

start met knutselen! 
samueladvies.nl & vier.nu 

 

 

Zoek de 10 verschillen 

Doolhof 

De herders en de drie 

koningen kwamen bij 

de pasgeboren Jezus 

op bezoek. Leid jij 

ze naar de stal? 

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2012/12/AK-544-Jezus-wiegje.pdf
https://www.vier.nu/artikel/knip-en-kleur-je-eigen-kerstengelen-bij-de-kribbe

