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Feest op zondag 29 juni 

Petrus en Paulus 
 
Aankomende zondag vieren we feest in de kerk!  
We gedenken dan twee heel bijzondere heiligen: Petrus en  
Paulus. Twee apostelen die heel belangrijk zijn geweest voor  
de verspreiding van het geloof en de opbouw van de kerk.  
Je hebt vast wel eens van ze gehoord of hun beeltenis gezien  
in de kerk. Hiernaast zie je ze ook. Petrus heeft twee  
sleutels in de hand en Paulus draagt een zwaard en een  
boek. Waarom dat zo is, lees je hieronder.   
 
Rots en sleutels 
Petrus was een van de leerlingen van Jezus. Hij was visser en heette eigenlijk 
Simon. Maar hij kreeg van Jezus de naam ‘Kefas’ ofwel ‘Petrus’ dat ‘rots’ betekent. 
Jezus wist dat Petrus zijn kerk zou kunnen bouwen. Petrus werd inderdaad ook de 
eerste leider en eerste paus van onze kerk. Hij vertelde de boodschap van Jezus 
door aan de Joden. Petrus herken je aan de gouden en zilveren sleutel. Dat is 
omdat Jezus ooit tegen Petrus zei: ‘Ik geef jou de sleutels van het Koninkrijk van de 
hemel’ (Matteus 16, vers 19). Deze sleutels verschillen expres van kleur want ze 
hebben elk een andere betekenis. De zilveren sleutel verwijst naar het aardse 
leven, naar wat we doen op aarde. En de gouden sleutel staat voor de hemel: 
Gods wereld vol liefde en licht. De sleutels kruisen elkaar: ze laten zo zien dat het 
leven op aarde en in de hemel met elkaar verbonden zijn door het geloof.  
Jezus gaf Petrus de taak om goed voor de mensen te zorgen, om te helpen kiezen 
wat goed is, om vergeving te geven en de deur naar God open te houden. Zo werd 
Petrus de eerste herder van de kerk. Zijn symbool, de sleutels zie je tot op de dag 
van vandaag terug in de vlag van het Vaticaan. Petrus werd uiteindelijk tijdens de 
christenvervolging door de Romeinen gedood. Op zijn graf is door de Romeinse 
keizer Constantijn (4e eeuw na Chr.) de eerste versie van de Sint Pietersbasiliek 
gebouwd. 
 
Van vijand naar vriend 
Paulus kwam waarschijnlijk pas de eerste keer in Jeruzalem toen Jezus al drie of 
vier jaar niet meer op aarde was. Hij was een tegenstander van de christenen en 
hielp de Romeinen mee in hun strijd tegen hen. Ook Jeruzalem was niet veilig voor 
de mensen die in Jezus geloofden. Velen trokken daarom naar een andere stad, 
240 kilometer verderop: Damascus. Zo ook Saulus. Maar zijn doel was anders: hij 
wilde daar zoveel mogelijk christenen arresteren...    (vervolg op pagina 2) 
 

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

Zondag 31 augustus  

 10.30 uur Kindernevendienst 

 

 

Overige activiteiten 
Zondag 29 juni 

 10.30 uur Openluchtviering bij 

Coudewater voor alle 

leeftijden 

  Na afloop koffie, ranja  

en spelletjes 

 

 

 

JAARKALENDER  

 

Gezinsvieringen  

Zondag 7 september 

Zondag 5 oktober 

Zondag 2 november 

Zondag 30 november 

 

Kindernevendienst  

Zondag 31 augustus 

Zondag 28 september 

Zondag 26 oktober 

Zondag 23 november 

              

Het is alweer de laatste Kidsflits van dit schooljaar: de zomervakantie staat voor de deur! Dat 
betekent dat we erop uit kunnen: naar buiten, de natuur in. In de kerk nemen we hierop 
alvast een voorproefje met de openluchtviering op Coudewater. Een viering voor jong en 
oud op een heel bijzondere plek in de buitenlucht. Kom je ook? Zin in nog meer 
buitenactiviteiten? Kijk dan op blz. 4 voor leuke activiteiten in de mooie tuin van Museum 
Krona. Liever het water op, of echt op kamp? Meld je dan aan voor het zomerkamp van 
Emmanuel of het zeilkamp van Noventus. Veel leesplezier en een mooie zomer gewenst!  
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       (vervolg artikel pagina 1)  
 
Een wonder 
Aankomend bij de stad, werd hij plots verblind door een fel licht. Hij hoorde een stem die zei: “Saulus, Saulus, waarom 
vervolg je mij?” Het was Jezus die sprak. Hij vertelde hem de stad in te gaan. Daar zou Saulus horen wat hij moest gaan 
doen. Toen Saulus weer wilde opkijken, bleek hij blind. Toen na enkele dagen Ananias, een leerling van Jezus, hem genas 
en hij weer kon zien, bekeerde hij zich tot het christendom. Vanaf dat moment gebruikte hij voortaan zijn Griekse naam 
Paulus en ging hij blij de boodschap van Jezus in de synagogen vertellen. Maar niet iedereen vertrouwde hem en zo 
werden er geheime plannen gemaakt om Paulus te doden. Paulus hoorde dit op tijd, ontsnapte uit Damascus in een mand 
die langs de stadsmuur werd neergelaten en ging op weg naar Jeruzalem.  
 
Paulus’ reizen 
Paulus wilde het verhaal van Jezus niet alleen aan de Joden vertellen, maar ook aan de niet-Joden.  
Zijn idee was dat zij samen kerk konden zijn. Hij reisde in de jaren 45 tot 60 na Christus door  
de hele Griekstalige wereld en maakte zo drie grote reizen, over de weg en over zee.  
Heel bijzonder: want reizen was in die tijd erg gevaarlijk! Op de kaart zie je welke routes  
Paulus nam. Hij kwam in Griekenland en zelfs in Rome.  
Hij stichtte op deze manier veel nieuwe kerken en hield zoveel mogelijk contact met hen.  
Door ze te bezoeken, maar ook door hen brieven te schrijven. Deze brieven kunnen we  
nu nog lezen: in het Nieuwe Testament staan dertien van Paulus’ brieven.  
Boodschappers bezorgden destijds de brieven aan de kerken, reizend over de goede  
Romeinse wegen. Paulus’ reizen waren niet altijd gemakkelijk. Als Romeins  
staatsburger kon hij weliswaar vrij reizen. Maar hij leed schipbreuk en werd een paar  
keer gevangengezet. Niet alle mensen waren het met Paulus eens. Daarom werd hij  
uiteindelijk berecht, in Rome, en gedood. Op de plek waar hij de dood vond, zouden  
wonderen zijn gebeurd. Paulus ligt begraven in Rome, in de kerk ‘Sint Paulus buiten de muren.’ 
 
Het christendom verspreid 
Door Petrus en Paulus heeft het christendom zich wijd verspreid over de wereld. Zij stierven 
beiden voor het geloof en liggen beiden begraven in Rome. Samen vormen zij het fundament  
van onze kerk en dankzij hen kunnen we vandaag de dag nog steeds luisteren naar de verhalen over Jezus.  
Alle reden om hen in het bijzonder samen op een feestdag te gedenken!  
 
 
Zondag 29 juni bij Coudewater om 10.30 uur 

Openluchtviering 
 

Zin om (weer) op een bijzondere plek deel te nemen aan een viering? Kom dan naar de  
jaarlijkse openluchtviering op zondag 29 juni om 10.30 uur. Die vindt dit jaar opnieuw  
plaats op landgoed Coudewater. De viering is net als vorig jaar vlak bij het beeld van de  
heilige Birgitta en het oude kloostergebouw. Een mooi plekje! 
 

Speciaal voor kinderen 
De openluchtviering is juist ook voor de kinderen aansprekend. Het is natuurlijk al heel  
leuk dat deze viering buiten is! Daarnaast is er een aparte preek speciaal voor kinderen, is het gilde aanwezig en  
na afloop zijn er spelletjes te spelen terwijl er wat te drinken is. 
 
Slecht weer? 
En eh…. ook bij slecht weer gaat dit alles door maar dan binnen, in de Lambertuskerk. Zaterdagavond om 20 uur beslissen we of 
de viering buiten of binnen zal zijn. Houd dus Facebook en de website in de gaten als het twijfelachtig weer is! 
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        Kindernevendienst met Pinksteren 

       Mooie windmolentjes geknutseld 
 
Tijdens de viering met Pinksteren was er voor de kinderen een kindernevendienst. 
Samen met Nicole en Charlotte lazen 8 kinderen het bijzondere verhaal over de  
leerlingen van Jezus die de heilige Geest als hun helper ontvingen. De heilige  
Geest, die kun je niet zien maar wél voelen. De leerlingen voelden bijvoorbeeld  
wind en ontvingen moed om te gaan doen wat Jezus hen gevraagd had.  
Bij de kindernevendienst werd gezellig geknutseld  
en gekleurd om dit verhaal zichtbaar en begrijpelijk  
te maken, onder andere mét een heel mooi   
windmolentje! 
 

 

 

BOEK IN DE SCHIJNWERPERS 

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet 
 te worden....  Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen  

over de Bijbel en het geloof.  

 
Psalmen voor kinderen 
Herschreven vanuit de Bijbel in Gewone Taal 
(door: Corien Oranje en Marijke Ten Cate) 
 
De psalmen in de Bijbel staan vol herkenbare emoties en 
vragen. Of je nu blijdschap, boosheid, angst of verdriet voelt, 
in de psalmen kom je het allemaal tegen. In dit boek maak je 
kennis met 40 psalmen om zelf of samen te bidden en te 
lezen. Zo mag je leren dat je al je zorgen, verdriet, 
dankbaarheid of blijdschap bij God kunt neerleggen. Bij elke 
psalm vind je ook gespreksvragen om over na te denken of 
samen te bespreken. Voor kinderen van 8 - 12 jaar. 
 
Aantal pagina’s: 80 
Prijs: €16,95 
Uitgever: NBG 
Datum uitgifte: april 2025 
Verkrijgbaar bij: bol.com 

TIP: kijk hier ook voor een  
inkijkexemplaar 

Bijbels Zoekboek 
Volg het leven van Jezus 
(door: Iris Boter) 

 
Volg het leven van Jezus door de verhalen en illustraties 
in dit boek.  12 Scenes met zoekplaten uit het leven van 
Jezus. Op elke zoekplaat vind je een aantal personages 
uit de Bijbel die elk hun eigen verhaal vertellen. 
 
Geschikt voor kinderen  
vanaf 4 jaar. 

 
Aantal pagina’s: 32 
Prijs: €14,99 
Uitgever: Ark Media 
Datum uitgifte: mei 2025 
Verkrijgbaar bij: 
jongbloedmedia.nl 
 

DOCAT 
Wat moet ik doen? 
 
De DOCAT is een toegankelijke vertaling van de sociale leer van de katholieke kerk speciaal gericht  
op jongeren. Paus Leo XIII verwoordde de uitgangspunten eind 19e eeuw in zijn encycliek Rerum  
Novarum. Pausen na Leo XIII hebben deze uitgangspunten steeds verder uitgewerkt en ze vormen  
het hart van het katholiek handelen. Voor jeugd vanaf 13 jaar.  
 
Prijs: €15,- | Aantal pagina’s: 324 | Verkrijgbaar bij: samueladvies.nl en bij jongbloedmedia.nl 
Kijk ook op: docat.nl (ook voor de app!)  
 

https://www.bol.com/nl/nl/p/psalmen-voor-kinderen/9300000223869444/?Referrer=ADVNLGOO002008J-G-137951547029-S-1889567188533-9300000223869444-C-17652509406&gad_source=1&gad_campaignid=17652509406&gbraid=0AAAAAD5OnmMN4ZV8Rzt8lKNwrjScFwZCe&gclid=EAIaIQobChMIx5OhiZ6IjgMV6cpEBx0tEAz8EAQYBiABEgJx6PD_BwE
https://www.jongbloedmedia.nl/product/bijbels-zoekboek/
https://www.samueladvies.nl/product/docat-wat-moet-ik-doen/
https://www.jongbloedmedia.nl/product/adveniat-docat/
https://www.docat.nl/l/boek
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Een communicantje vertelt 
Eerste communie op 18 mei 
 
Toen ik wakker werd op zondag 18 mei dacht ik “Yes, ik ga de communie doen”. De communiedag begon  
vroeg en eerst gingen we foto’s maken - dat vond ik leuker dan verwacht omdat het gezellig samen met  
ons gezin was. Toen liepen we naar het parochiecentrum en wachtten daar tot iedereen er was. Papa en  
mama en mijn zusje gingen alvast zitten in de kerk.  
 
Wij gingen samen met alle communicanten naar de kerk en liepen samen naar binnen. Er waren heel veel mensen in de kerk en 
ik kende veel mensen. De mis begon en ik mocht samen met mama het welkomstwoord voorlezen, zodat iedereen zich welkom 
voelde. In de mis, vond ik het heel leuk dat we mochten meehelpen met het klaarmaken van de tafel. Ik mocht de kaars brengen. 
Het was ook heel leuk om samen met twee andere communicanten een voorbeden te mogen voorlezen. Ik vond vooral het liedje: 
“Ja, jij hoort er helemaal blij “ leuk in de kerk. Daar word ik blij en vrolijk van. Het was ook tof om een hele eigen bank als 
communicantje te hebben.  
 
In de mis werden de rozenkransen bewierookt, de doopkaarsen aangestoken en toen kregen we voor het eerst écht de heilige 
hostie. En die was echt lekker. Ik voelde me heel blij en trots in de kerk.  
 

Thuis hadden we daarna een mooi feest met veel lieve familie, vrienden en mijn vriend van school. We 
hebben lekker gegeten en een echt feestje gevierd met een springkussen erbij voor alle kindjes.  Als ik 
terugkijk op deze communiedag, dan herinner ik me nog al deze leuke dingen zoals alles wat er in de 
kerk gebeurde, de heilige hostie, de communietaart aansnijden met mijn vriend samen, voetballen met 
mijn neven en samen spelen met nichtjes, neefjes en andere kindjes.  
Ik heb mooie aandenkens gekregen en wil graag weer naar de kerk voor een nieuwe hostie want ik mag 
nu ook meedoen in de kerk.  Groeten, Felix Rutjes 

 

 

 
 
 
 
- pater Titus ons op 1 juni weer een mooie update  
   heeft gegeven van het project in zijn geboortedorp  
 Akputu, zie: parochiemaria.nl 
- er aanstaande zondag tijdens de mis gecollecteerd zal  
 worden voor dit goede doel 
-  je op deze manier heel direct mensen ver weg kunt helpen 
-  er op 18 juli van 20.00 – 21.00 uur een bijzonder concert  
   wordt gegeven in de Sint Cathrien in Den Bosch  
-  er dan een kinderkoor uit Parijs optreedt 
-  dit bestaat uit 30 jongens en meisjes 
-  zij op koorreis zijn door België en Nederland en zich  
 erg verheugen op het concert in Den Bosch. Entree is gratis.  
  Interesse? Kijk dan op: parochiemaria.nl 
-  je er deze zomer lekker op uit kan met de fiets of  
   om te wandelen langs de Brabantse kloosters  
   via de routes van ‘Ons Kloosterpad’  
-  je in totaal 330 kilometer kan afleggen in 15 etappes 
-  je tijdens zo’n etappe kan overnachten in een klooster (bijzonder!) 
-  je ook kan kiezen voor kortere rondwandelingen. Kijk maar  
 eens op: visitbrabant.com/kloosterroutes 
-  je als je houdt van wandelen en fietsen je ook de pelgrims- 
 tocht Camino Brabant, die 300 kilometer lang is, kan volgen 
-  je onderweg stempels verzamelt 
-  er al 3000 pelgrims je voorgingen 
-  je als je samen uitgewandeld en gefietst bent, je lekker even op het 

terras kan zitten bij de Adbij van Berne in Heeswijk of bij de trappisten 
van La Trappe in Berkel-Enschot (neem dan ook gelijk bij beiden een 
kijkje in de kloosterwinkels). Zie: latrappe en berneabdijbier.nl 

-  er op 7 september ‘Wonderbaarlijk Empel’ wordt georganiseerd  
-  deze draait om het Gallo-Romeinse tempelcomplex dat er eens stond 
-  je je metaaldetector mee kan nemen en het dus een erg interessante 

en leuke dag beloofd te worden! Meer info: romeinen.nl 
 
 
 

 

Wist je dat...? 
 

 
 
 
 
 
 
5 juli in Museum Krona in Uden 

Tuinevent voor kinderen en volwassenen  
 
Zin in een zomers uitje? Op zaterdag 5 juli wordt de 
kruidentuin van Museum KRONA in Uden omgetoverd 
tot festivallocatie!  
 
Laat je verrassen door unieke, inspirerende  
activiteiten voor het hele gezin in een kleurrijke 
omgeving met meer dan 150 soorten bloemen en 
planten. Van speurtochten voor kinderen tot  
rondleidingen en workshops. Denk aan een  
wokshop ‘Keramiek beschilderen voor  
volwassen’ of ‘Porselein schilderen voor  
kinderen’. Of wat dacht je van een high tea?  
 
Meer weten? Kijk dan op museumkrona.nl 
 
Veel plezier alvast! 
 

 

https://parochiemaria.nl/project-pater-titus/
https://parochiemaria.nl/activiteit/concert-les-petit-chanteurs-de-saint-louis-uit-parijs/
https://www.visitbrabant.com/nl/routeoverzicht?attribute%5bthema.routes%5d=thema.routes.2&sort=popularity&order=desc
https://www.caminobrabant.nl/
https://nl.latrappetrappist.com/nl/nl/age-gate.html?redirect=%2Fnl%2Fnl%2Fervaar-bezoek-ons%2Fkloosterwinkel.html%26uri%3D%2Fcontent%2Flatrappe%2Fnl%2Fnl%2Fervaar-bezoek-ons%2Fkloosterwinkel.html
https://www.berneabdijbier.nl/de-abdij/abdijwinkel/
https://www.romeinen.nl/doen/agenda/4146510734/wonderbaarlijk-empel
https://www.museumkrona.nl/nl/nu-te-zien/activiteit/museum-krona-tuinevent
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Sport, spel en avontuur voor kinderen  

Emmanuel Zomerkamp 2025  
 
Ook deze zomer kun je mee op zomerkamp met Emmanuel! Het belooft weer 
een week vol sport, spel en avontuur te worden. Het thema van het zomerkamp is dit jaar: Kom aan boord!  
Tijdens het kamp ga je mee op reis door de Bijbel, door het leven van Jezus. Je legt aan in verschillende dorpen en steden waar 
iets bijzonders gebeurt met... water! Stel je voor: er is een bruiloft in volle gang maar er is geen drinken meer, of de vissers 
komen met hun bootje terecht in een storm op zee... Kom het zien en meebeleven: speel, sport en zing mee!  
 
Voor wie  Kinderen van 8 t/m 12 jaar (groep 4 – 8 van de basisschool; kinderen van 7 jr. oud in groep 4 zijn ook welkom)  
Wanneer  Kamp 1: 12 - 17 juli   

Kamp 2:   9 - 14 augustus  
Waar  Het zomerkamp vindt traditiegetrouw plaats in Emmaus,  

aan de Udenhoutseweg 15 te Helvoirt  
Kosten   €235,- per kind (eventueel in termijnen te betalen)  
 
Mochten de kosten een belemmering zijn, neem dan contact op met de organisatie.  
 
Voor meer informatie en aanmelden, kijk op: emmanuelnederland.nl/zomerkamp 
(TIP: kijk ook voor een impressie van het zomerkamp in 2024 op de website)  
 

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/parochiemaria/ 
of op de website van de parochie www.parochiemaria.nl 

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl 
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten. 

 

Uitnodiging  
Zomer-Zeilkamp Noventus 

 
De inschrijvingen staan weer 

open! 
 

Zin om komende zomervakantie  
mee te gaan op zeilkamp  
van 9 – 16 augustus? 

Kijk dan op 
zeilkampnoventus.nl 

 
Waar? Loosdrechtse Plassen 

   Kosten? €290,- 

 

Prikbord 
Oproepjes & mededelingen

https://www.emmanuelnederland.nl/activiteiten/zomerkamp
mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
https://zeilkampnoventus.nl/
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Kleur- en puzzel pagina’s 
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Woordzoeker 
 
In deze puzzel staan  
de namen van de  
12 apostelen  
van Jezus verstopt. Kun jij  
ze vinden?  
 

Het is bijna zomervakantie!  

Zoek de 10 verschillen in dit 

zomerse plaatje 

Petrus  Matteus      Taddeus 
Jakobus  Bartolomeus  Simon 
Johannes  Jakobus  Judas 
Andreas  Filippus  Tomas 
 
 
 
Weet je ook het antwoord op deze vraag:  
waarom staat Paulus er niet bij? Het antwoord kun je 
lezen op bladzijde 1. 

 

Puzzelen 
 

Ontcijfer het brailleschrift 
van Bartimeus: 
welke zin komt 
tevoorschijn? 


