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Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

Meimaand: Mariamaand! 
Bloemen, processies en bedevaarten 
 

Het voorjaar is een feestelijke tijd in de kerk! Na het 
Paasfeest volgen de feestdagen Hemelvaart en Pinksteren. 
Maar dat is nog niet alles! De hele maand mei is er bijzondere 
aandacht voor de moeder van Jezus: Maria. Met bloemen, 
kaarsjes, bedevaarten en processies wordt zij deze 
maand geëerd. 
 

Moeder 
Alhoewel we in de Bijbel niet heel veel terug kunnen lezen over Maria en haar leven, 
neemt Maria al heel lang een speciale plaats in in de kerk. Een van de oudste 
feestdagen die we van haar kennen is op 15 augustus: dan gedenken we dat zij naar 
de hemel ging (Maria Tenhemelopneming). Er wordt al over geschreven in het jaar 
300. In de loop der tijd werd Maria steeds belangrijker. In de Middeleeuwen ontstond 
het idee om de maand mei aan Maria te wijden. Waarom ‘mei’? De Romeinen hadden 
de naam ‘mei’ (in het Latijn: maius) aan deze maand gegeven. Naar de Griekse godin 
‘Maia’ die zij in het voorjaar vereerden. Maia, wiens naam ‘moeder’ betekent, zorgde 
volgens hen voor nieuw leven in de natuur. Ter ere van haar hielden de Romeinen 
voorjaarsfeesten en begin mei vierden ze een bloemenfeest: de Floralia. In navolging 
daarvan vonden de mensen mei een mooie maand om te wijden aan Maria, moeder 
van Jezus en van de kerk.  
 

Weesgegroet 
Ook nu nog is Maria heel geliefd. Als moeder staat zij heel dicht bij ons en kent zij net 
als ons verdriet. Veel mensen zoeken dan ook steun en troost bij haar. Zij bidden tot 
haar om voorspraak. Dat betekent dat ze Maria vragen voor hen te bidden.  
Een van de twee meest geliefde gebeden waarmee mensen tot Maria bidden, is het 
‘Weesgegroet’. Dit gebed wordt over de hele wereld gebeden, in vele talen. Het wordt 
niet alleen gesproken, maar het wordt ook gezongen!  
Het Weesgegroet is al heel oud. Wist je dat het al sinds 
het jaar 1000 in gebruik is? Nog niet zoals we het nu kennen, maar 
toch! En wist je dat in dit gebed zinnen uit de Bijbel staan? Zo 
staan er de woorden in die de engel Gabriel tot Maria zei toen 
hij haar kwam vertellen dat ze een kind zou krijgen: ‘Wees 
gegroet, vol van genade, de Heer is met U’. En de woorden van 
Maria’s nicht Elisabeth, toen zij de zwangere Maria zag: ‘U bent 
de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van 
uw schoot.’  (vervolg op blz. 2) 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

Zondag 25 mei 

 10.30 uur Kinderwoorddienst 

 

Zaterdag 7 juni  

 19.00 uur Viering van het Vormsel 

 

Zondag 8 juni, Eerste Pinksterdag 

 10.30 uur Kinderwoorddienst 

 

 

Overige activiteiten 

13, 14 en 15 juni 

 Musical Wonder van Empel 

 

 

 

 

JAARKALENDER  

 

Gezinsvieringen  

Zondag 7 september 

Zondag 5 oktober 

Zondag 2 november 

Zondag 30 november 

 

Kinderwoorddienst  

Zondag 31 augustus 

Zondag 28 september 

Zondag 26 oktober 

Zondag 23 november 

 

Overige activiteiten 

29 juni  Openluchtviering met 

spelletjes na afloop 

              

Met Hemelvaart en Pinksteren in het vooruitzicht komt het einde van de 50-daagse paastijd in zicht. 
Een tijd die begon in de paasnacht van zaterdag 19 april. We blikken er in deze Kidsflits nog even op 
terug op blz. 6 met een impressie van het palmpaasstokken knutselen op Palmzondag en van de 
vieringen in de Goede Week. De paastijd wordt afgesloten met Pinksteren. Het feest dat ook een nieuw 
begin inluidt. Nieuwsgierig? Kijk dan op blz. 5! Wist je overigens dat Pinksteren dit jaar extra bijzonder 
is? In het Pinksterweekend ontvangen 5 tieners uit onze parochie hun vormsel (zie blz. 4). Een van de 
vaste activiteiten in hun voorbereidingstraject is de bedevaart naar ’s-Hertogenbosch in mei. Niet 
zonder reden juist in deze maand want de maand mei is Mariamaand! En niet zonder reden juist naar 
’s-Hertogenbosch: over de belangrijke plek die Maria inneemt in deze stad lees je hieronder meer. 
Minder bekend is wellicht dat Maria een bijzondere rol had in de geschiedenis rond Empel. Een musical 
over dit verhaal zal daar ongetwijfeld verandering in brengen: zie blz. 2. Veel leesplezier gewenst! 
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(vervolg van blz. 1) 

Den Bosch: Maria-stad 
Een van de steden die heel bekend is om de Mariaverering, is om de hoek: ’s-Hertogenbosch!  
Misschien heb je de vele Mariabeeldjes op de gevels van de huizen wel eens opgemerkt?   
Maria is overal in de stad aanwezig. Het middelpunt van de Mariaverering vormt het  
beroemde Mariabeeld in de Sint-Jan: Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. In de Mariamaand mei  
komen extra veel pelgrims naar ’s-Hertogenbosch om een kaarsje bij Maria op te steken en tot  
Maria te bidden. Maar het heeft niet veel gescheeld of het Mariabeeld van de Sint-Jan was er niet  
meer geweest. Toen het beeld tijdens de bouw van de Sint-Jan in 1380 in een bouwloods  
werd gevonden, werd het in eerste instantie aangezien voor brandhout. Gelukkig zag iemand  
op tijd dat het niet zomaar een stuk hout was maar een Mariabeeld! Het beeld kreeg daarop  
een plaatsje in de Sint-Jan. Al snel deden verhalen de ronde over wonderen die zouden  
gebeuren rond het beeld. Zo zouden zieke mensen die het beeld bezochten genezen zijn. Deze wonderverhalen  
zorgden ervoor dat er al gauw meer en meer pelgrims naar ’s-Hertogenbosch kwamen om het beeld te bezoeken  
waardoor de stad de belangrijkste bedevaartsplaats van de Nederlanden werd.  
 
Mariaomgang  
Een andere traditie rond Maria in de maand mei is de Mariaomgang: een bidtocht waarbij het Mariabeeld op een route door  
’s-Hertogenbosch wordt gedragen in een mooie processie. Deze bidtocht vond voor het eerst plaats in de 14e eeuw. Een traditie 
met een lange historie dus! We duiken de geschiedenis in... Aan het begin van de 14e eeuw heerste er een pestepidemie in de 
stad. Een dodelijke en erg besmettelijke ziekte. Het verhaal gaat dat Maria door de Bossche straten is gelopen waarna de 
straten waar zij gelopen had, bevrijd waren van de pest. Het Mariabeeld zou de volgende ochtend met met modder besmeurde 
‘voeten’ en kleding in de kerk gestaan hebben! Om dit wonderlijke voorval te blijven herinneren, ontstond de Mariaomgang. 
Men liep tijdens deze omgang dezelfde route als die Maria tijdens de pestepidemie gelopen zou hebben. Deze eeuwenoude 
route, die men de ‘Beeweg’ (= bidweg) noemt, loopt men nu nog steeds: elk jaar op de 2e zondag van mei en in de periode van 
7-15 juli. Bijzonder hè! Langs de route vind je heel veel Mariabeeldjes aan de huizen. Wil je deze route zelf eens lopen? Dat kan! 
Kijk hiervoor op erfgoed-s-hertogenbosch-route-app. Meer weten over de Mariaverering in ’s-Hertogenbosch? Kijk dan eens op   
zoete lieve vrouw en ontdek bijvoorbeeld wat de betekenis is van de blauw-witte vlag die de stad kleurt in de maand mei. 
 
Wist je dat? 
- paus Franciscus een nieuwe feestdag voor Maria heeft ingesteld 
- we voortaan op 2e Pinksterdag ook het feest ‘Maria, moeder van de kerk’ vieren 
- Maria bij de leerlingen van Jezus was toen zij de Heilige Geest ontvingen, waarmee onze kerk werd geboren (en dat vieren we met Pinksteren!) 
- Maria daarom ‘moeder van de kerk’ is 
 

 

 

Landelinuskerk omgetoverd tot decor 

Musical Wonder van Empel 
 
In 2025 bestaat Empel 75 jaar. Als bijdrage aan de festiviteiten zal 
er een musical over het Wonder van Empel op de planken gebracht  
worden. In Empel heeft zich namelijk, in 1585, tijdens de 80-jarige  
oorlog, een wonder afgespeeld voor zo’n 4000 Spaanse soldaten! 
 
Maria  
Deze soldaten werden dagen beschoten door de Staatsen,  
vluchten was onmogelijk. De wanhoop was nabij, geen eten, brandstof  
en beschutting. Het garnizoen bouwde een aarden wal rondom een  
compleet vervallen kerk. Bij het graven vond een soldaat een  
afbeelding van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Nadat de  
afbeelding in de kerk was neergezet, volgde het ene na het andere  
gebed. Mét succes, want dezelfde nacht vroor het dat het kraakte.  
De Staatsen moesten zich terugtrekken, de Spanjaarden vluchtten  
over het ijs naar het veilige Den Bosch en waren gered. Een wonder! 
 
Kaartjes reserveren 
Nieuwsgierig naar dit bijzondere verhaal of ben je gewoon  
musicalfan? Kom dan naar één van de voorstellingen op  
13, 14 of 15 juni in de Landelinuskerk. Deze kerk zal omgebouwd  
worden tot een fraai theater met een speciaal podium en mooie  
decors. De voorstelling omvat zang, toneel & live orkest. De moeite  
waard! Kaartjes zijn te verkrijgen via de QR-code hiernaast of via tickets. 

 
 

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/activiteiten/erfgoed-s-hertogenbosch-route-app
https://zoetelievevrouw.nl/maria/mariale-bossche-kleuren-blauw-wit-in-mei/
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/het-wonder-van-empel
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Openluchtviering Coudewater 

Vieren op een bijzondere plek 

 

Hij staat al een tijdje in onze kalender op het eerste blad 
van de Kidsflits: de Openluchtviering op zondag 29 juni. 
Heb je hem al in je eigen agenda gezet? Doen! Het is een 
hele mooie afsluiting van het schooljaar en voorbereiding 
op je vakantie. Het even loslaten van het alledaagse door 
buiten in de natuur mee te vieren, God te danken èn te 
luisteren naar wat God ons zeggen wil. Na afloop kan er 
door de kinderen lekker gespeeld worden en is er gezellig 
wat te drinken. In de volgende Kidsflits volgt meer 
informatie!  
 

 

 

BOEK IN DE SCHIJNWERPERS 

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet 
 te worden....  Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen  

over de Bijbel en het geloof.  

 

Nature Journal 
Ontdek, verwonder en geniet van Gods schepping 
(door: Jitske van Dieren - Geertsema) 
 
Een doeboek over de natuur met stoere en creatieve 
opdrachten. Ga naar buiten, neem dit boek mee en ontdek op 
een creatieve manier de schepping. Het boek is ingedeeld 
naar de 4 seizoenen. Op de linker pagina staan weetjes over 
de natuur en nature journaling. Op de rechter pagina staan 
opdrachtjes. Je leert verhalen schrijven, tekeningen maken en 
op allerlei andere manieren de natuur vast te leggen. Met 
vragen over en teksten en verwijzingen naar de Bijbel. 
Voor kinderen vanaf 9 jaar. 
 
Aantal pagina’s: 96 
Prijs: €17,99 
Uitgever: Ark Media 
Verschijningsdatum: maart 2025 
Verkrijgbaar via: 
jongbloedmedia.nl 
TIP: kijk op de website voor  
een inkijkexemplaar.  

Vakantiedoeboek – Ongelooflijke Bijbelverhalen 
(door: Willeke Brouwer) 
 
Om alvast in de vakantiestemming komen: een doeboek vol 
leuke opdrachten voor denkers en doeners. Voor thuis, 
onderweg en op vakantie. Bak een vijgentaartje, ga met David 
mee met de schapen, kleur een Romeins mozaïek of maak een 
woordzoeker. Geen zin om iets te ‘doen’? In dit boek kun je 
ook lekker verhalen lezen. 
 
Voor kinderen vanaf 9 jaar. 
 
Aantal pagina’s: 98 
Prijs: €10,99 
Uitgever: Ark Media 
Verschijningsdatum: april 2025 
Verkrijgbaar via: 
jongbloedmedia.nl 
 

Bijzondere Kinderwoorddiensten 

Maria en Pinksteren 
 
Op 25 mei èn op 8 juni is er weer een  
kinderwoorddienst in de Lambertuskerk.  
Na de opening van de viering gaan de kinderen  
met ons naar het Parochiecentrum; daar zingen  
we een welkomstliedje, steken een kaarsje aan  
en lezen samen een mooi verhaal.  
 
Meimaand Mariamaand 
Op 25 mei zetten we vervolgens Maria, de  
moeder van Jezus, in het zonnetje want in de maand mei 
staat zij in de belangstelling! We vertellen over Maria en we 
maken ook iets om aan haar te denken. 
 
‘Geestige’ activiteit 
Op 8 juni is het Eerste Pinksterdag, een groot feest in de 
kerk want de heilige Geest werd aan de leerlingen van Jezus 
gegeven om hen te helpen in hun geloof. Ook wij krijgen 
kracht van de heilige Geest! Daar praten we over en we  

gaan er iets leuks mee doen met een 
‘geestige’ activiteit. Kom je meedoen?  

 
De vieringen beginnen om 10.30 uur. 

 Tot dan! 
Groetjes van Nicole en Charlotte 

 

https://www.jongbloedmedia.nl/product/nature-journal/
https://www.jongbloedmedia.nl/product/vakantiedoeboek-ongelooflijke-bijbelverhalen/
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Viering op 7 juni 

Doop, communie èn … vormsel! 
 
Zaterdag 7 juni is er om 19 uur een bijzondere viering in 
de Lambertuskerk. Dan zullen 5 tieners, waaronder 
Marieke, Carlijn en Sophie van kinderkoor Eigenwijs, het 
sacrament van het vormsel ontvangen.  
 
Initiatiesacramenten 
Het vormsel is het derde van de drie initiatiesacramenten 
en maakt het sacrament van de doop en de communie 
compleet. Bij volwassenen die graag bij Gods kerk willen 
gaan horen vinden deze drie sacramenten vaak samen in 
één viering plaats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vier mee! 
De viering van het vormsel is een mooi en bijzonder 
moment voor onze tieners èn voor onze gemeenschap.  
Kom ook en vier en zing mee met hen en met kinderkoor 
Eigenwijs en koor Joy’n Us! 
 

 
 
 
 
- er op donderdag 5 juni vanaf 19.00 uur JBDB-café is  
- de borrel begint met een viering in de kapel van het  
 St. Janscentrum en er daarna alle gelegenheid is voor  
 een praatje, kennismaking en gezelligheid in de tuin 
- je van harte welkom bent bij deze bijeenkomst  
 van Jong Bisdom Den Bosch wanneer je 15 jaar  
 of ouder bent 
- er van 26 april t/m 3 mei zo’n 1100 Nederlandse  
   pelgrims inclusief gezinnen en jongeren op  
 bedevaart waren naar Rome 
- je via deze link kan kijken hoe het was:  
   fotoalbum Huis voor de Pelgrim Rome 2025 
- diaken René de Weerd tijdelijk niet in onze parochie  
   kan werken en wij hem veel sterkte wensen  
- de kerktoren van onze Lambertuskerk al erg oud is  
- deze gebouwd is in de Middeleeuwen: rond  
   het jaar 1430 zijn huidige vorm kreeg 
-  dat dat nu bijna 600 jaar geleden is! 
-  Rosmalen al eerder in de Middeleeuwen een (houten!)  
   kerk had: waarschijnlijk al sinds het jaar 1100-1200  
- de kerk en de oude pastorie verbonden waren door een tuin: 

het hek in de muur rond de begraafplaats herinnert ons nog 
aan het tuinpaadje naar de pastorie   

- je in de komende periode volop aan leuke activiteiten  
   mee kan doen in Museumpark Orientalis.  
   Kijk op voor meer info op: museumparkorientalis.nl 
-  je op 9 juni van harte welkom bent in veel kerken 

   bij de landelijke Open Kerkendag: Open kerkendag 2025 

 

 

 
 

 

 

Wist je dat...? 
 

Van Wonder van Empel naar Zoete Moeder 

Jaarlijkse bedevaart Vormelingen naar Sint Jan 
 
De vormelingen troffen het zondag 11 mei met het weer. Onder een heerlijk zonnetje  
gingen zij op bedevaart vanaf de Mariakapel op de Empelsedijk, naar de Sint Jan.  
Beginpunt was dus de Mariakapel in Oud-Empel, prachtig gelegen op de dijk aan de  
Maas. Daar vertelde William Bekker over het Wonder van Empel, dat voor Spanjaarden  
nog altijd heel belangrijk is. Het hele jaar door komen mensen uit Spanje op bedevaart  
naar Empel.  
Vervolgens ging de wandeling naar de Willibrordkerk waar pastor Ad van Wezel vertelde over Willibrord, de grondlegger 
van ons geloof in Nederland, en hoe dit geloof verbonden is met heel ons leven. Het staat prachtig verbeeld in de hal van 
deze kerk. 
De route vervolgend stond de Salvatorkapel op het programma. Deze is alleen op afspraak te bezoeken, maar zeker de 
moeite waard! Hier staken de 'pelgrims van hoop' een lichtje aan bij de vriendelijke Maria. 
In de Sint Jan vierde de groep tot slot de eucharistie van 10.00 uur mee. Een van de vormelingen mocht een voorbede 
uitspreken en samen hielpen ze bij het gereedmaken van het altaar. Het was een mooie dag! 
 

 

https://www.flickr.com/photos/huisvoordepelgrim/albums/72177720325651163/with/54490535455
https://www.museumparkorientalis.nl/activiteiten/
https://www.bisdomdenbosch.nl/open-kerkendag-2025/
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Zoek ook eens online 

Pinksteren en Hemelvaart 
 
Binnenkort vieren we Hemelvaart en Pinksteren.  
Twee bijzondere maar door gezinnen vaak wat minder 
gevierde feesten. De vrije dagen nodigen uit om op vakantie 
te gaan of toernooien te spelen. Leuk! Maar ook een beetje 
jammer want het zijn mooie feesten. Kun je niet naar de 
Kinderwoorddienst komen op 8 juni om meer over Pinksteren 
te horen, ga dan thuis aan de slag! 
 
Filmpjes op internet 
Op internet zijn heel veel leuke filmpjes te vinden met uitleg 
over wat er met Hemelvaart en Pinksteren gebeurd is en 
waarom dat belangrijk is voor ons, de volgelingen van Jezus. 
Kijk bijvoorbeeld eens op Hemelvaart in Lego of op Pinksteren 
in Lego. In de serie ‘Kleine Uil wordt wijs’ zijn ook afleveringen 
te vinden over Hemelvaart en Pinksteren. 
En heb je al eens geluisterd naar het Verteltheater? Door zelf 
verder te klikken hoor je een mooi voorgelezen verhaal over 
Hemelvaart en Pinksteren, compleet met afbeeldingen. 
Animatie is een supersnelle versie en laat in anderhalve 
minuut zien waar de feesten over gaan.  
Op de website vier.nu kun je uitgebreid lezen over wat we 
met Pinksteren vieren. Je vindt er ook een heel mooie 
kleurplaat. 
 
Zing je graag? 
Houd je van zingen  
of van muziek dan  
vind je de volgende 
liedjes vast leuk! Klik  
maar eens op Ik moet weg gaan, Liefde blijdschap vrede en 
Vuur uit de Hemel. 
Genoeg te doen dus om Hemelvaart en Pinksteren ook thuis 
te vieren. Maak er samen mooie en inspirerende dagen van! 
 

Week Nederlandse Missionaris 

Ieder mens telt mee! 
 
Met Pinksteren ontvingen de leerlingen  
van Jezus de heilige Geest. Zo konden ze  
de wereld in trekken met hulp van  
God om zijn evangelie te vertellen en zijn boodschap te leven 
door mensen te helpen en nabij te zijn. Met andere woorden: 
de leerlingen van Jezus konden zo missionair zijn! 
 
Pinksteractie 
Ook in onze tijd zijn er missionarissen die de wereld intrekken 
om anderen te helpen. Missionarissen en missionair werkers 
laten zich daarbij inspireren door hun geloof. Door te erkennen 
dat ieder mens meetelt brengen ze hoop waar wanhoop heerst. 
En liefde waar haat regeert. Dat kan op heel veel plaatsen in de 
wereld zijn.  
Het is natuurlijk niet toevallig dat er met Pinksteren een actie 
gehouden wordt om deze mensen te helpen hun werk te doen. 
De Pinksteractie ‘Week Nederlandse Missionaris’ (WNL), die 
gehouden wordt van 31 mei t/m 8 juni, biedt deze mensen de 
nodige financiële ondersteuning om hun werk mogelijk te 
maken.  
 
Geef om het werk van Marc en Mirella 
Dit jaar staat het werk van Marc van der Post (hij is missionair 
werker in een arme volkswijk in Argentinië) en van Mirella van 
de Salm (zij is lekenmissionaris bij een doveninstituut in Ghana) 
in de schijnwerpers. Zij doen onder vaak moeilijke 
omstandigheden hun werk en hebben weinig middelen ter 
beschikking. Ze kunnen niet zonder onze hulp, zonder jullie 
hulp! Op WNL vind je meer info over deze week en over Marc 
en Mirella.   
 
Wil je hen ook helpen om door te kunnen gaan met hun werk? 
Geef dan hier. Namens Marc en Mirella alvast bedankt! 

Witte rook! 

Paus Leo XIV 
  

Het zal je niet ontgaan zijn: op donderdag 8 mei was het zover en kringelde er witte rook uit de speciaal  
voor de verkiezing van de nieuwe paus op het dak van de Sixtijnse Kapel gezette schoorsteen!  
Teken dat er een nieuwe paus was gekozen, als opvolger van paus Franciscus die op Tweede Paasdag  
(21 april) op 88-jarige leeftijd overleed. De klokken luidden (ook in Den Bosch!) en er klonk gejuich op het Sint-Pietersplein waar velen in 
spanning hadden gewacht op dit moment. Na de aankondiging ‘Habemus Papam’ (= ‘We hebben een paus’) stelde de nieuwe paus zich voor 
aan de wereld, staand op het centrale balkon van de Sint-Pietersbasiliek: de 69-jarige Robert Francis Prevost ofwel paus Leo de Veertiende.  
 

Wist je dat...? 
- kardinalen uit de hele wereld in Rome samenkomen om een van hen als nieuwe paus aan te wijzen 
- de tijd tot de verkiezing van een nieuwe paus na het overlijden of aftreden van zijn voorganger ‘sede vacante’ heet. 
- dit ‘de zetel is leeg’ betekent en er een speciaal pauselijk embleem is voor deze tijd 
- het kiezen van een paus gebeurt door middel van stemmen en alleen kardinalen jonger dan 80 hieraan mogen meedoen 
- de kardinalen hiervoor samenkomen in de Sixtijnse Kapel en deze bijeenkomst het ‘conclaaf’ heet 
- het woord conclaaf afstamt van het Latijnse ‘cum clave’ dat ‘met de sleutel’ betekent. Het conclaaf vindt dan ook plaats  

achter gesloten deuren!  
- de verkiezing begint met een heilige mis ‘Pro Eligendo Pontifex’ ( = Voor de keuze van de paus) ter ere  

van de heilige Geest. De heilige Geest wordt in deze mis gevraagd een goede keuze mogelijk te maken 
- er vaak meerdere stemrondes nodig zijn en na elke stemronde rook uit de schoorsteen komt:  

bij zwarte rook is er geen paus gekozen, bij witte rook is er een nieuwe paus gekozen  
- deze schoorsteen normaal niet op het dak van de kapel staat, maar de brandweer deze er special voor het conclaaf op zet 
- onze nieuwe paus Leo XIV de eerste paus is die in Amerika is geboren maar hij ook een Peruaans paspoort heeft 
- hij langere tijd in Peru heeft gewoond en gewerkt, mensen in arme gebieden hielp en hier ook bisschop werd 
- hij naast Engels ook Spaans, Frans, Portugees en, natuurlijk, Italiaans spreekt en hij sportief is: hij houdt van tennis 
- hij wiskunde en theologie heeft gestudeerd en veel kennis heeft van het kerkelijk recht 
- hij zich inzet voor vrede, gerechtigheid en zorg voor armen en kwetsbaren 
- hij wil dat de kerk een plek is waar iedereen zich welkom voelt 
- wij bidden dat hij wijsheid en kracht mag ontvangen om onze kerk te leiden en bij te dragen aan het welzijn van de wereld. 

https://www.youtube.com/watch?v=5b-92mJa9QM
https://www.youtube.com/watch?v=eKu9ma5blGI
https://www.youtube.com/watch?v=eKu9ma5blGI
https://www.youtube.com/watch?v=71C4nnG5e74&t=207s
https://www.youtube.com/watch?v=7QaIQPBsE4U&t=63s
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/verteltheater.php?serie=10&autoplay=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZnGneapP1-8
https://www.vier.nu/feestdagen/pinksteren
https://www.vier.nu/artikel/voor-kinderen-vier-nu-pinksteren-kleurplaat
https://www.youtube.com/watch?v=gaFgitJcK9Y
https://www.youtube.com/watch?v=fhlFP8AzzGk
https://www.youtube.com/watch?v=foBjjR4RVkE
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/
https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/steun-en-doneer/
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Terugblik op Goede Week en Pasen 

Palmpaasstokken, een bijzondere maaltijd en nieuw leven 
 
Je zou het niet denken maar hoewel Pasen al weer even achter ons ligt zitten we nog steeds in de paastijd.  
Pasen is zo’n groot feest dat we het maar liefst 50 dagen lang vieren! Mocht je thuis dus nog niet door je  
voorraad paaseitjes heen zijn: geen probleem! Ze horen nog helemaal bij deze tijd! En het is dus ook nog  
niet te laat om terug te kijken naar de Goede Week waar Pasen het mooie hoogtepunt van was. 
 
Scholenbezoek 
In de week voorafgaand aan Palmzondag kwamen groep 6, 7 en 8 van  
’t Ven en de catechesegroepen van de Terp naar de Lambertuskerk om  
het verhaal van de Goede Week te horen. In de kerk waren 3 decors  
gebouwd om met de kinderen langs te lopen. Bij die scènes werd het  
verhaal van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag verteld.  
De kinderen waren vol aandacht en onder de indruk. Het is ook zo’n  
bijzonder verhaal! Na 2000 jaar vertellen we elkaar deze gebeurtenissen nog steeds! Na afloop van  
de rondgang konden ze een kaarsje aansteken die in de vorm van een hartje werden neergezet. Tot  
slot kon er nog even ontspannen gekleurd worden. Deze paaseieren en kuikentjes hebben het hek  
achterin de kerk nog lang gesierd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmpaasstokken maken 
Op Palmzondag zelf kon je in het parochiecentrum een palmpaasstok komen maken. Daar was het een gezellige drukte met 23 
kinderen (waaronder de communicanten) en hun ouders. Er werden stokken omwikkeld, pinda’s geregen, mooie slingers 
gemaakt en nog veel meer. Het resultaat mocht er zijn! Aansluitend was er een gezinsviering die op een vreemde plaats van 
start ging, namelijk op het pleintje bij het Parochiecentrum. Dat was even wennen, om buiten al een evangelieverhaal te 
lezen! Maar de processie naar de kerk was mooi, al was het lied alleen aan het einde van de processie  

te horen      .  
 
 
 
 
 
 
 
Een bijzondere maaltijd 
Op Witte Donderdag hadden de communicanten hun bijeenkomst rond het Laatste Avondmaal. Ze liepen eerst langs de 
kruiswegstaties in de Lambertuskerk en keken een filmpje van de Zandtovenaar. Natuurlijk werd ook het verhaal van het 
Laatste Avondmaal verteld èn ze aten aan een mooi versierde tafel met een afbeelding van het Laatste Avondmaal hun 
frietjes. Met het laten wassen van hun voeten zagen ze wat Jezus bedoelde met dienstbaar en liefdevol zijn voor de ander. 
Wie dat wilde kon vervolgens naar de viering van Witte Donderdag in de Lambertuskerk gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste Paasdag, nieuw leven! 
Dit jaar was er in Rosmalen voor het eerst geen gezinsviering met Pasen maar wél een mooie  
kinderwoorddienst! Zo’n 12 kinderen gingen mee naar het Parochiecentrum, lazen daar samen over  
de opstanding van Jezus èn ze knutselden een paar prachtige bloemen, als teken van het nieuwe leven.  
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Sport, spel en avontuur voor kinderen  

Emmanuel Zomerkamp 2025  
 
Ook deze zomer kun je mee op zomerkamp met Emmanuel! Het belooft weer 
een week vol sport, spel en avontuur te worden. Het thema van het zomerkamp is dit jaar: Kom aan boord!  
Tijdens het kamp ga je mee op reis door de Bijbel, door het leven van Jezus. Je legt aan in verschillende dorpen en steden waar 
iets bijzonders gebeurt met...water! Stel je voor: er is een bruiloft in volle gang maar er is geen drinken meer, of de vissers 
komen met hun bootje terecht in een storm op zee...Kom het zien en meebeleven: speel, sport en zing mee!  
 
Voor wie  Kinderen van 8 t/m 12 jaar (groep 4 – 8 van de basisschool; kinderen van 7 jr. oud in groep 4 zijn ook welkom)  
Wanneer  Kamp 1: 12 - 17 juli   

Kamp 2:   9 - 14 augustus  
Waar  Het zomerkamp vindt traditiegetrouw plaats in Emmaus,  

aan de Udenhoutseweg 15 te Helvoirt  
Kosten   €235,- per kind (eventueel in termijnen te betalen)  
 
Mochten de kosten een belemmering zijn, neem dan contact op met de organisatie.  
 
Voor meer informatie en aanmelden, kijk op: emmanuelnederland.nl/zomerkamp 
(TIP: kijk ook voor een impressie van het zomerkamp in 2024 op de website)  
 

 

Oproepjes & mededelingen

Prikbord 

Uitnodiging  
Zomer-Zeilkamp Noventus 

 
De inschrijvingen staan weer 

open! 
 

Zin om komende zomervakantie  
mee te gaan op zeilkamp  
van 9 – 16 augustus? 

Kijk dan op 
zeilkampnoventus.nl 

 
Waar? Loosdrechtse Plassen 

   Kosten? €290,- 

 

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/parochiemaria/ 
of op de website van de parochie www.parochiemaria.nl 

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl 
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten. 

 

https://www.emmanuelnederland.nl/activiteiten/zomerkamp
https://zeilkampnoventus.nl/
http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
https://www.openkerkendag.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=TrkLQAf4OZs
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Kleur- en puzzel pagina’s 
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Teken van punt 

naar punt.. 

En ontdek welk 

wonder Jezus op 

de bruiloft in Kana 

doet! 

Het verhaal staat 

in Johannes 2:1-11 

Doolhof 
 

Met Pinksteren daalde de Heilige 

Geest als een vlammetje neer 

op de leerlingen van Jezus. 

Hiernaast zie je ook een vlam: 

vind jij de weg erdoorheen?  

 


