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Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

Zondag 13 april/Palmzondag 

 9.00 uur Knutselen   

  palmpaasstokken 

  (parochiecentrum) 

 10.30 uur gezinsviering 

 

Zondag 20 april/1e Paasdag 

 10.30 uur Kinderwoorddienst 

 

 

 

 

 

 

JAARKALENDER  

 

Gezinsvieringen  

Zondag 18 mei 1e communie 

Zaterdag 7 juni Viering Vormsel 

 

Kinderwoorddienst  

Zondag 25 mei Bloemen maken  

   voor Mariaoord  

Zondag 8 juni  1e Pinksterdag 

 

 

Overige activiteiten 

29 juni  Openluchtviering met 

spelletjes na afloop 

 

              

Het voorjaar is begonnen. Hiermee kunnen we uitkijken naar een nieuw begin. Buiten maakt 
de kale natuur langzaam plaats voor nieuw groen en ook in de kerk bereiden we ons voor op 
een nieuwe start. Het feest van Pasen, dat we over een paar weken vieren, nodigt ons 
hiertoe uit. Maar eerst wacht ons nog een aantal bijzondere dagen waarop we kunnen 
luisteren naar de indrukwekkende verhalen over de laatste dagen van het leven van Jezus. 
We beginnen hiermee bij de start van de Goede Week: op Palmzondag 13 april. Kom naar 
de viering en maak je eigen palmpaasstok. Zin om mee te doen? Kijk dan op blz. 2. Je bent 
van harte welkom! Hierna kun je de andere verhalen uit de Goede Week thuis beluisteren, 
via het verteltheater van ‘Kinderen bidden voor Kinderen’ (zie blz. 4). Om dan vervolgens 
samen met iedereen het paasfeest te komen vieren in de kerk: kom, bid, zing en vier het 
mee!  Veel leesplezier gewenst!  

Een nieuw begin! 

Pasen 
 
In de vorige Kidsflits heb je kunnen lezen dat 2025  
een heel bijzonder jaar is in de kerk want 2025 is  
een Jubeljaar! Dit is een jaar vol van hoop en van een  
nieuw begin. Een thema dat heel mooi past bij het  
feest dat we binnenkort vieren in de kerk: Pasen! 
 
Heilige Deur 
Om uit te leggen waarom het Jubeljaar zo mooi past bij het paasfeest, gaan we 
terug naar Kerstavond 24 december. Weet je nog dat paus Franciscus toen het 
Jubeljaar 2025 opende door de Heilige Deur van de Sint Pietersbasiliek in Rome te 
openen? Dit was een heel bijzondere gebeurtenis want een Heilige Deur gaat 
alleen open voor echt speciale momenten in de kerk! De paus nodigde toen ook  

alle gelovigen uit om dit Jubeljaar als 
pelgrim naar Rome te komen en om dan   
door de Heilige Deur de Sint Pieters-  
basiliek binnen te gaan.  
 
 
Toegang 
Deze uitnodiging van de paus laat zien dat 
de Heilige Deur niet zomaar een deur is 
waardoor je de kerk binnengaat:  

de Heilige Deur is van grote betekenis en staat symbool voor Jezus. Want door 
Jezus te volgen kun je in het koninkrijk van God komen: Jezus is dus als de deur die 
toegang biedt tot God. Misschien ken je de vergelijking wel waarin Jezus zichzelf 
omschrijft als ‘de deur’: ‘Ik ben de deur, als iemand door Mij binnenkomt, zal hij 
gered worden.’ (Joh.10,9) Samen met Jezus op weg zijn, dat is weten dat Jezus je 
helpt en jou de richting wijst naar Gods Koninkrijk. Want voor ons christenen, 
kinderen van God, is het einddoel van onze levensreis de hemel.    
  

   (vervolg op pagina 2) 
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Doe mee op Palmzondag 13 april! 

Palmpaasstokken maken en gezinsviering  
     

     Op zondag 13 april is het feest van Palmzondag. We vieren dat Jezus door een heleboel 
     mensen juichend werd binnengehaald in Jeruzalem! Daarom is er die dag een  
     Palmzondag-activiteit waar je vanaf 9.00 uur van harte welkom bent.  

Wat gaan we doen?   
 
09.00 uur  Palmpaasstok maken (locatie: Parochiecentrum, Rodenborchweg 2) en versieren met crêpepapier, lint, 

paaseitjes, buxustakjes en natuurlijk het broodhaantje. Leuk om dit tegelijk met andere kinderen te doen! 
Je hoeft zelf niets mee te nemen alleen evt. sinaasappels of mandarijnen als je die eraan wilt hangen.  
Er is limonade met wat lekkers en, voor de ouders/opa’s/oma’s (die hebben we nodig als knutselhulp!) koffie of 
thee. 

10.30 uur  Gezinsviering met processie met de palmpaasstokken en ondertussen een vrolijk palmpasenlied 
 Verzamelen en vertrek processie bij het parochiecentrum. Je kunt natuurlijk ook meedoen als je thuis je 

palmpasenstok gemaakt hebt! We lezen deze viering ook wat Jezus in de week die voor hem ligt te wachten 
staat. 

11.45 uur  Vertrek naar de Annenborch met auto’s.  
12.00 uur Annenborch met bezoek restaurant, liedjes zingen en palmpaasstokken uitdelen.  

Als je wilt, kan dat die van jou zijn. Maar we nemen ook een paar extra palmpaas- 
stokken mee. We hopen dat we daar, net als vorige keren, weer mensen blij mee  
kunnen maken. Weet je zelf iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken?  
Dan kun je je palmpaasstok ook aan die persoon geven! 

12.45 uur Einde 
 
 

Je kunt natuurlijk ook aan een deel van het programma meedoen.  
Opgeven kan t/m donderdag 10 april via kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl 
Meld je je later aan dan kijken we even of we genoeg materiaal hebben. 
De kosten per kind zijn € 3,-. Tot dan! 

 

 
 

(vervolg van pagina 1) 
 

Vergeving en hoop 
Wat heeft dit nu met Pasen te maken? Op zondag 20 april vieren we het paasfeest. Dit is het belangrijkste feest in onze 
kerk. We vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood nadat hij gestorven is aan het kruis. Door voor ons te sterven zorgt 
Jezus ervoor dat de zonden van de mensen vergeven kunnen worden en we een nieuwe start kunnen maken in ons leven 
met God. De opstanding van Jezus is zoals het openen van een deur naar een nieuw begin. Pasen markeert niet alleen de 
overwinning op de dood en de weg naar eeuwig leven, maar opent ook nieuwe mogelijkheden voor ons leven door de 
relatie die we met God kunnen hebben door Jezus. Daarom is Pasen het feest van vergeving, hoop  
en een nieuw begin. Het zijn deze thema’s die ook in het Jubeljaar centraal staan. 
 
Wist je dat …. 
- er naast de Sint Pieter nog drie pauselijke basilieken in Rome zijn? En dat elk van deze basilieken  
 een Heilige Deur, of in het Latijn een ‘Porta Sancta’ heeft?   
- deze deuren niet door de paus maar door kardinalen geopend worden 
- het volgende Jubeljaar in 2033 zal zijn? We vieren dan dat het 2000 jaar geleden is  
 dat Jezus gestorven is en weer opgestaan is 
- een Heilige Deur soms is dichtgemetseld 
- pelgrims die door een Heilige Deur gaan daarmee aangeven Jezus te willen volgen 
- mensen bidden terwijl ze door een Heilige Deur lopen door bijvoorbeeld te zeggen dat ze graag dichter  
 bij God willen zijn 
- de paus dit jaar voor het eerst ook een Heilige Deur heeft geopend in een gevangenis in Rome 
- hij zo de gevangenen een teken van hoop en van een nieuw begin wil geven 
 
TIP:   Er is speciaal voor kinderen een mooi doe- en infoboekje uitgebracht over het  
 Jubeljaar 2025. Vol leuke weetjes, kleurplaten en puzzels! Maar ook met QR-codes  
 naar bijvoorbeeld podcasts. Kijk op blz. 5 van het boekje voor een podcast over de  
 vergelijking van Jezus als deur.  
TIP:  Meer weten over het paasfeest? Kijk dan eens op de website vier.nu  
 (ook voor kleurplaten en hoe je een palmpaasstok kunt maken!) 
 

 

mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
https://rkkids.nl/wp-content/uploads/Boekje-Jubeljaar-herdruk-jan2025-1.pdf
https://www.vier.nu/feestdagen/pasen
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Eerste Paasdag, 20 april 

Kinderwoorddienst Lambertuskerk 
 
Eerste Paasdag is er tijdens de viering van 10.30 uur weer een kinderwoorddienst.  
 
Aan het begin van de viering in de Lambertuskerk gaan we met de aanwezige kinderen voor deze kinderwoorddienst naar 
het parochiecentrum om ze daar het mooie verhaal van Pasen te vertellen. Net als Kerstmis is Pasen een  
belangrijk feest in de kerk. We vieren namelijk dat Jezus is opgestaan en leeft!  
 
Omdat het Pasen is, maken we het extra gezellig.  
 
Nadat we wat geknutseld hebben, gaan we weer terug naar de viering.  
Kom je ook meedoen? 
 
Groetjes van Nicole en Charlotte 
 

 

 

BOEK IN DE SCHIJNWERPERS 

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het  
denken gezet te worden....  Een greep uit de vele boeken die er zijn voor kinderen over de Bijbel  
en het geloof.  

 

Hij is opgestaan! 
(door: Bram Kasse) 
 
Jezus reist naar Jeruzalem. Daar vieren ze feest. Maar 
Jezus heeft slecht nieuws voor Zijn leerlingen: een van 
hen zal Hem verraden en Hij zal sterven. Zijn leerlingen 
weten niet wat ze horen, Maar de grootste verrassing 
komt nog...De bekende verhalenverteller Bram Kassen 
en kinderboekenillustrator Michel de Boer maakten dit 
bijzondere paasboek. 
 
Prijs: €18,95 
Aantal pagina’s: 32 
Uitgever: Buddy Books 
Datum uitgifte: januari 2025 
Verkrijgbaar bij: bol.com 
 
TIP: kijk ook voor een inkijk- 
exemplaar op bovenstaande  
website 

Peuterbijbel Serie – Ik ga slapen ik ben moe 
(door: Willemijn de Weerd) 
 
Dit welterustenboek helpt om de dag af te sluiten. Zing 
samen een lied of bid samen een eenvoudig gebed dat 
past bij de belevingswereld van jonge kinderen.  
Mooi geïllustreerd. Met liedjes, gebeden en 
voorleesverhalen. Sluit aan op de 20 verhalen uit de 
Peuterbijbel.  
 
Prijs: €21,99 
Aantal pagina’s: 128 
Uitgever: Ark Media 
Datum uitgifte: maart 2025 
Verkrijgbaar bij: 
jongbloedmedia.nl 
 
TIP: kijk op willemijn-de-weerd 
voor de peuterbijbelserie en meer 
boeken van Willemijn de Weerd.   

Een paasei met een boodschap 
 
Leef met je kind toe naar het paasfeest. Verstop in de week voor Pasen elk dag een stukje van  
het paasverhaal met het ei. Laat je kind genieten van het zoeken en leer samen elke dag meer  
over het wonder van Pasen. 
 
Dit pakket bevat: het paasverhaal in 8 stukjes, 8 afbeeldingen passend bij het verhaal, 1 plastic ei.  
 
Prijs: €12,50 | Verkrijgbaar bij: dewonderwolk.nl 
 

https://www.bol.com/nl/nl/p/hij-is-opgestaan/9300000197573477/
https://www.jongbloedmedia.nl/product/peuterbijbel-serie-ik-ga-slapen-ik-ben-moe/
https://www.jongbloedmedia.nl/auteur/willemijn-de-weerd/page/4?orderby=date
https://www.dewonderwolk.nl/product/paasei-met-een-boodschap/
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Luisteren en kijken naar verhalen  
Verteltheater ‘Tijd voor Jezus’  
 
Op de website van ‘Kinderen bidden voor Kinderen’ vind 
je het verteltheater ‘Tijd voor Jezus’. Hiermee kun je 
luisteren én kijken naar in totaal 12 verhalen over het 
leven van Jezus.  
 
Onder elke button vind je een verhaal, met prachtige 
tekeningen en zeer goed voorgelezen.  
Onder button 9, 10 en 11 vind je de verhalen  
die horen bij de komende Goede Week.  
 

Kijk en luister maar eens  
op verteltheater  

 

 
 
 
 
 
- er in de week voor Pasen veel meer vieringen  
   zijn dan in deze Kidsflits genoemd worden 
- je voor een overzicht van vieringen in onze  
   parochie kunt kijken op vieringen Goede Week 
- dit allemaal heel bijzondere en belangrijke vieringen  
   zijn, heel anders dan op een gewone zondag 
- het geen speciale vieringen voor kinderen zijn maar  
   je wel van harte welkom bent 
- je op godsdienstklas een overzichtje vindt van wat we dan vieren 
- daar ook filmpjes te vinden zijn met een kort verhaal per dag 
- de communicanten uit Rosmalen bij de viering  
   om 19 uur op Witte Donderdag zullen zijn 
- we dan het Laatste Avondmaal van Jezus met  
   zijn vrienden gedenken 
- Jezus daarbij de woorden uitsprak die we bij elke 

eucharistieviering horen. Bij die maaltijd stelde Jezus  
   het vieren van de eucharistie in 
- Jezus toen de voeten waste van zijn leerlingen en  
   daarna in de tuin van Getsemane verraden werd door Judas 
- dit een viering is met heel veel symboliek (daarom  
   komen de communicanten ook meedoen!) 
- je op Witte Donderdag al die bijzondere dingen kunt lezen 
- Museumpark Orientalis een van de 77 Kidsproof-musea in  
   Nederland is. Zin in een bezoek? Kijk op museumparkorientalis.nl 
 
 

 

 

Wist je dat...? 
 

Oproep Kidsflitsredactie 

Wil jij met ons meeschrijven?  
 
Vind jij het leuk om te schrijven en je bezig te houden met 
wat er in onze parochie en ook daarbuiten georganiseerd 
wordt voor gezinnen en kinderen op het gebied van het 
geloof? Lees dan verder ... 
  

Wij, Jolien en Susanne, vormen met veel plezier samen de 
redactie van de Kidsflits. Om de werkzaamheden wat meer 
te kunnen verdelen, en misschien te kunnen uitbreiden, 
zijn we op zoek naar een derde redactielid.  
 

De Kidsflits verschijnt digitaal en 7 keer per schooljaar: 
rond kerkelijke feestdagen als Kerstmis, Pasen en 
Hemelvaart & Pinksteren. Maar ook bij de start en het 
einde van schooljaar en voorafgaand aan de 
adventsperiode en de Veertigdagentijd.  
 

Geschatte tijdsbesteding: 5-12 uur per uitgave, afhankelijk 
van je inzetbaarheid.  We werken niet op locatie: je werkt 
zelfstandig thuis aan je bijdrage(n) voor de Kidsflits.  
Deze kan bestaan uit het vullen van een of meerdere losse 
rubrieken of uit het schrijven van een nieuwe 
artikelenreeks, al naar gelang je interesse en 
mogelijkheden. 
 

De Kidsflits verschijnt op de website van onze parochie 
(zie: parochiemaria.nl) en wordt verstuurd naar zo’n 470 
abonnees.  
 

Belangstelling? Meer weten? Meld je dan bij ons via 
kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl  
Alvast bedankt voor je reactie!  
 
Hartelijke groet,  
Jolien en Susanne 

 

Oproep misdienaars 

Word misdienaar en draag je steentje 
bij! 

 
Ben je op zoek naar een mooie en leuke manier 
om iets voor de parochie te betekenen? Sluit je 
dan aan bij onze groep misdienaars! Wij 

ondersteunen de priester tijdens de mis en zorgen samen voor een 
soepel verlopende én fijne viering. 
 

Onze groep bestaat uit enthousiaste misdienaars van 11 tot 40 
jaar, maar dat betekent niet dat mensen die jonger of ouder zijn 
geen misdienaar mogen zijn: iedereen die de eerste communie 
gedaan heeft is welkom!  
 

Ongeveer eenmaal per jaar komen we als groep bij elkaar voor een 
misdienaar-uitje, waarbij we ook even ingaan op onze taken 
tijdens de viering.   
 

Wil je meer weten of een keer meekijken? Neem contact met ons 
op of spreek ons aan na de mis! We gooien je natuurlijk niet 
meteen in het diepe. Als je interesse hebt geven we eerst een keer 
uitleg en je wordt langere tijd met een ervaren misdienaar 
ingepland. Hoe vaak je de mis dient bepaal je zelf. 
 
Doe mee en ontdek  
hoe waardevol én leuk  
het is om misdienaar te zijn! 
 
Groetjes van 
Isabelle en Maudy 
Maudy73@live.nl  
 

https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/verteltheater.php?serie=7&autoplay=1
https://parochiemaria.nl/bijzondere-vieringen-goede-week/
https://www.godsdienstklas.be/kerkelijk-jaar/paastijd/goede-week
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/w/witte-donderdag#:~:text=Witte%20Donderdag%20is%20de%20donderdag,Eucharistie%20en%20het%20Priesterschap%20in.&text=Witte%20Donderdag%20is%20in%20het%20katholieke%20Paasfeest%20een%20belangrijke%20dag.
https://www.museumparkorientalis.nl/
https://parochiemaria.nl/?s=kidsflits
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
mailto:Maudy73@live.nl
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Groot koor hè! 

Carnaval in Zandhazendurp 2025 

Parochie Maria was erbij! 
 
Carnavalsmis 
Zondag 2 maart was er een mooie, warme Carnavalsmis in een bomvolle  
Lambertuskerk. Kapelaan Geoffrey de Jong en pastoraal werker Johanneke  
Bosman speelden goed op elkaar in. Bende Gek en Carnavalskoor Eigenwijs  
zorgden voor de muzikale sfeer. En er was tijd voor een lach, een serieus  
moment, af en toe een traan en applaus tijdens het gebed voor de Hemelse Prins. 
 
Carnavalsoptocht 
's Middags deed een flinke groep uit onze parochie mee met de Carnavalsoptocht, met als  
thema 'Tis blauw-wit wor pit in zit’. Dat werd een heel geslaagde middag! Honderden  
mensen ontvingen een kaarsje zonder pit (bouwpakketje om later in de Mariakapel aan te  
kunnen steken), vele tientallen stonden in de rij om in de carnavalskerk naar onze ‘vrouw  
met pit’ te kijken en we zagen heel veel lachende gezichten en ook veel parochianen langs de kant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank! 
Hartelijk dank aan alle mensen die de deelname van onze parochie aan de carnavalsoptocht en de carnavalsmis tot een succes hebben 
gemaakt! Dank voor de pompoenpitten (het was een rotklus om ze schoon te maken), dank voor het meezingen in het koor bij de 
carnavalsmis en dank voor alle steun en enthousiasme tijdens de optocht. Zo hebben we kunnen bijdragen aan de Rosmalense 
gemeenschap en daarnaast het blauw-wit van onze Maria(gemeenschap) op een positieve manier en met pit kunnen laten zien. Top! 

 

Sing-along-kindermiddag 

Kinderkoor in Nijmegen-Dukenburg op bezoek 
 
Zondagmiddag 16 februari organiseerde het kinderkoor uit Nijmegen-Dukenburg een Sing-along-kindermiddag en ons 
kinderkoor Eigenwijs ging bij ze op bezoek. Dat bleek tot een leuke en swingende middag te leiden. De vier deelnemende 
koren mochten ieder 2 eigen liedjes zingen en tussendoor werden er met alle aanwezigen samen liedjes gezongen. Van 
‘Mijn opa’ tot ‘Op een onbewoond eiland’, er kwam van alles langs. Daarnaast was er voor de kinderen een heuse 
muziekkwis en zorgden alle meegebrachte cakes, koekjes en ander lekkers er voor dat ook de inwendige mens niets te kort 
kwam. Het was heel leuk om eens andere kinderkoren te horen en op te zien treden en de koren wisselden ook liedjes uit. 
En daarnaast was het gewoon een heel gezellige middag!  
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Meimaand Mariamaand 

Maak een bloem voor Mariaoord 
 
Dat de meimaand ook Mariamaand genoemd wordt weet je misschien wel. Het is een maand  
waarin veel aandacht is voor Maria, bijzondere vieringen gehouden worden en héééél veel  
mensen kaarsjes bij Maria aan gaan steken in bijvoorbeeld de Mariakapel van de  
Lambertuskerk en van de Sint Jan. 
 
Bloemen maken tijdens Kinderwoorddienst op 25 mei 
Om als Mariaparochie ook extra stil te staan bij de Mariamaand nodigen we je uit om  
tijdens de Kinderwoorddienst op zondag 25 mei (gewoon tijdens de viering van  
10.30 uur) een bloem te komen knutselen. Wie wil kan na afloop meegaan om deze bloemen  
naar Mariaoord te brengen. Het is de bedoeling dat iedere huiskamer een mooi ‘bosje bloemen’  
krijgt. Daarnaast delen we aan iedere bewoner een elektrisch kaarsje uit. Daar kunnen we wel wat  
hulp bij gebruiken! Kom je meedoen, met het knutselen en het uitdelen? Graag!  
 

Je kunt ook thuis bloemen maken 
Kun je op zondag 25 mei niet meedoen maar wil je wel de mensen van Mariaoord in de bloemetjes 
zetten? Knutsel dan thuis een mooie bloem met een steel van zo’n 30 cm lang en leg deze (vanaf 15 
mei) in de mand die we in de Mariakapel van de Lambertuskerk zetten.  
De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 – 17.00 uur. Dank alvast! 

 

 

Prikbord 
Oproepjes & mededelingen

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/parochiemaria/ 
of op de website van de parochie www.parochiemaria.nl 

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl 
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten. 

 

Musical Wonder van Empel 

In 2025 bestaat Empel 75 jaar. Als 

bijdrage aan de festiviteiten zal de 

parochie-gemeenschap van de 

Landelinuskerk een musical over het 

Wonder van Empel op de planken 

brengen. In Empel heeft zich namelijk, in 

1585, tijdens de 80-jarige oorlog, een 

wonder afgespeeld voor zo’n 4000 

Spaanse soldaten!  

 

Nieuwsgierig naar dit bijzondere verhaal 

of ben je gewoon musicalfan? Kom dan 

naar één van de voorstellingen op 13, 

14 of 15 juni in de Landelinuskerk.  

 

Meer info volgt!   

http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
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Kleur- en puzzel pagina’s 
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Bron: Samuel Advies 

 

Op Palmzondag vieren we 

de intocht van Jezus in 

Jeruzalem. Teken van 

punt naar punt en ontdek 

waarmee de mensen 

Jezus toejuichten.  

 


