
                            
                  
 14e jaargang, nummer 3 – februari 2025 

 

Kid  flit     Rosmalen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

 

Zondag 23 februari  

 10.30 uur  Kinderwoorddienst 

Zondag 2 maart 

 10.00 uur Carnavalsmis 

  Je mag natuurlijk  

  verkleed komen! 

Zondag 30 maart  

 10.30 uur  Kinderwoorddienst 

 

Overige activiteiten 

Zondag 2 maart  

 13.00 uur Deelname grote optocht 

  Carnaval 

 

 

JAARKALENDER 

 

Gezinsvieringen  

Zondag 13 apr Palmzondag 

Zondag 18 mei 1e communie 

 

Kinderwoorddienst  

Zondag 20 apr 1e Paasdag 

Zondag 25 mei 

Zondag 8 juni  1e Pinksterdag 

 

 

Overige activiteiten 

13 april Palmpaasstokken maken 

29 juni Openluchtviering met 

spelletjes na afloop 

 

              

Nu Kerstmis achter ons ligt, duiken we verder het kerkelijk jaar in. We ons gaan 
voorbereiden op Pasen. Maar voor het zover is, vieren we eerst nog Carnaval. Je bent 
van harte welkom dit feest mee in te luiden tijdens de carnavalsviering op zondag 2 
maart. En voor als je meer wilt... Wist je dat we dit jaar als parochie weer meelopen 
met de optocht? Zin om aan te haken? Kijk op blz. 4 hoe je je aan kunt melden. Na 
Carnaval begint de Vastentijd. Dit is een periode van bezinning en omzien naar de 
ander, dichtbij maar ook ver weg. Bijdragen? Kijk voor inspiratie op blz. 2 en lees over 
de Vastenactie. Dan nog even terug naar het begin van dit kerkelijk jaar. Dat begon 
deze keer extra bijzonder: met de opening van het Jubeljaar 2025. Wat dat inhoudt, 
lees je hieronder. Veel leesplezier gewenst!  

          Jubeljaar 2025 

         Ga mee op reis als pelgrim van hoop 
 

Op kerstavond gebeurde er in Rome iets heel bijzonders.  
Op die avond opende paus Franciscus de Heilige Deur van  
de Sint-Pietersbasiliek. Iets wat niet elk jaar met Kerstmis  
gebeurt! Waarom de Heilige Deur is opengemaakt, lees je hieronder... 
 
Heilige Deur 
De naam zegt het al: deze deur is heel bijzonder. En dat klopt want de Heilige Deur van 
de Sint-Pietersbasiliek gaat alleen open voor heel belangrijke kerkelijke evenementen. 
En juist zo’n evenement vindt dit jaar plaats. 2025 Is namelijk een heilig jaar ofwel een 
Jubeljaar. Misschien heb je met Kerstmis op TV gezien hoe paus Franciscus de deur 
opende? Zo niet, dan kun je dat hier zien: Start Jubeljaar 2025_Opening Heilige Deuren  
Paus Franciscus heeft alle gelovigen uitgenodigd om op bedevaart te komen naar 
Rome. Als pelgrim ga je dan door de Heilige Deur de Sint-Pietersbasiliek in.  
 

Jubeljaar? 
Al sinds de Middeleeuwen vieren we binnen de katholieke kerk eens in de 25 jaar een 
Jubeljaar. Een al oude traditie dus! In 1300 vond het eerste Jubeljaar plaats. Een 
Jubeljaar werd niet gelijk om de 25 jaar gevierd: dat doen we sinds 1470. Het vieren 
van een Jubeljaar is een gebruik dat de kerk heeft overgenomen uit het Oude 
Testament. Hierin stond dat de Israëlieten om de 50 jaar een Jubeljaar moesten 
vieren. Families die eigendommen of hun persoonlijke vrijheid hadden verloren, 
kregen in dit jaar een nieuwe kans zodat gelijkheid tussen de mensen hersteld kon 
worden. Tegenwoordig staat verzoening tussen mensen, opnieuw kunnen beginnen, 
nog steeds centraal in een Jubeljaar. Niet alleen verzoening tussen mensen is daarbij 
belangrijk, maar ook de verzoening tussen de mensen en God.  
Verzoening, barmhartigheid en vergeving van schulden zijn de belangrijkste 
onderwerpen van een Jubeljaar. Ook dit jaar. We krijgen de kans ‘schoon schip te  

maken’, onze eigen fouten onder ogen te zien en 
opnieuw te beginnen. Het woord ‘jubel’ heeft 
trouwens niets te maken met ons woord ‘jubelen’ 
maar stamt af van het Hebreeuwse woord ’jobel’ of 
‘yobel’ dat verwijst naar een ramshoorn. Volgens een 
oud verhaal blies men op deze hoorn om een 
Jubeljaar in te luiden.                             

     (vervolg op pagina 2) 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fu6pwP8EhT4
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Vastenactie 2025 

Schoner koken, beter leven 
 
Op Aswoensdag, 5 maart, begint de Veertigdagentijd. Het is een periode om vaker stil te staan  
bij mensen die het minder goed hebben dan wij. Traditiegetrouw de periode waarin ook extra  
aandacht is voor de projecten van Vastenactie. De campagne staat dit jaar in het teken van  
een project in het Oost-Afrikaanse land Oeganda. Reis mee naar de Oegandese stad Kasese...  
 
Ongezond en duur  
In de buitenwijken van Kasese leven de gezinnen van dag tot dag. Zij leven van de handel, of van werk als dagloner of als 
chauffeur. De vrouwen zorgen voor de dagelijkse maaltijd. Maar wist je dat wereldwijd ongeveer 4 miljard mensen geen 
toegang hebben tot schone en veilige manieren om te koken? Zo ook de vrouwen in Kasese. Net als honderden miljoenen 
andere vrouwen gebruiken zij vuur om te koken waarvoor hout of houtskool wordt gebruikt. De uitstoot van fijnstof en 
schadelijke stoffen is daarbij groot. Bovendien is hout duur: een groot deel van het gezinsinkomen gaat hieraan op. Maar het 
kan anders! Vastenactie steunt dit jaar in het bijzonder een initiatief van gemeenschappen in de Oegandese stad Kasese: 
vrouwen maken hier zelf briketten van GFT-afval om op te koken. Een goedkoper, gezonder én milieuvriendelijker alternatief 
voor het koken op hout en houtskool. Doordat de vrouwen geen hout meer hoeven te gaan sprokkelen en zij bovendien de 
briketten kunnen verkopen, levert hen dit ook nog eens tijd en geld op.   
 
Hoe kun je helpen?  
Dankzij jouw bijdrage kan materiaal voor de productie van de briketten worden ingekocht en help je  
de vrouwen de productie van deze briketten te vergroten. Bijvoorbeeld met:  

• Zes dozen handschoenen        €45 

• 500 mondmaskers                    €65 

• Deelname één vrouw één jaar  €80 

• Vijf paar laarzen                        €106 
 
Je kunt misschien minder snoepen en het geld dat je uitspaart aan de Vastenactie geven? Of je kunt  
bijvoorbeeld geld inzamelen door klusjes te doen, lege flessen te verzamelen of op te passen, alles  
kan! Juist de vastenperiode, de veertig dagen voor Pasen, is de perfecte tijd om even stil te staan  
en geïnspireerd te worden om iets te betekenen voor anderen. Doe je ook mee?  

Voor meer informatie en inspiratie kun je terecht op vastenactie.nl. Succes! 
 
 

(vervolg van pagina 1)  

Hoop 
Elk jubeljaar heeft een eigen thema. Het thema van dit jubeljaar is ‘pelgrims van hoop’. In het hart van ieder 
mens zit hoop. Hoop betekent dat je het goede verwacht en geloof in Jezus maakt die hoop sterker. Hij is ons 
anker wanneer we bang zijn en zijn liefde is onvoorwaardelijk. Tegelijk mogen we ook hoop delen met de 
mensen om ons heen. Bij dit thema is een mooi logo gemaakt. Wist je dat hiervoor een ontwerpwedstrijd is 
uitgeschreven? Er kwamen 294 inzendingen binnen uit 89 landen. Het ontwerp van een Italiaanse man uit de 

regio Puglia heeft gewonnen. In het logo zie je een rijtje van vier figuren die elkaar vasthouden. De laatste houdt zich stevig vast 
aan een kruis dat een anker heeft. Onder hen zie je woelige golven. De vier figuren staan symbool voor alle mensen op de 
wereld, van noord tot zuid, van oost tot west. Ze omhelzen elkaar: teken van broederschap en solidariteit onder de volkeren. Ze 
houden zich stevig vast aan het kruis: symbool voor hoop in woelige tijden want het leven verloopt niet altijd makkelijk.  
 

Licht op je pad 
De officiële mascotte van dit jubeljaar is het poppetje Luce. Luce is Italiaans voor ‘licht’ en dat is niet voor niets. Samen met haar 
hondje Santino en haar vrienden gaat Luce dit jubeljaar met jou, met de pelgrims, mee op reis en leidt je naar hoop en geloof, 
naar God. In hoe Luce eruitziet zien we een boodschap voor onze reis. Dat deze op momenten stormachtig kan verlopen zien we 
aan Luce’s gele regenjas en modderige laarzen. De kleur geel verwijst hierbij trouwens ook naar de wit-gele vlag van het 
Vaticaan. En bekijk Luce maar eens extra goed: in haar ogen zie je de sint-jakobsschelp. Deze schelp is het symbool voor de 
beschermheilige van de pelgrims: de apostel Jacobus de Meerdere. Misschien herken je deze schelp ook als de wegwijzer van  
de beroemde pelgrimsroute naar de Spaanse bedevaartsplaats Santiago de Compostella?   
 

Zoals we al schreven, heeft paus Franciscus alle gelovigen uitgenodigd om dit jaar op bedevaart  
te komen naar Rome. Hij richt zich speciaal ook tot jongeren uit de hele wereld. Vanuit  
Nederland kun je van 28 juli t/m 5 aug mee op reis. Interesse en 18 jaar of ouder? Kijk dan op 
minderbroedersfranciscanen.net 
 

Wil je meer lezen over het jubeljaar 2025?  Kijk dan eens op: 

• Een doe- en info boekje speciaal voor kinderen: rkkids.nl/Info-DoeBoekje Jubeljaar 

• Achtergrondinfo, het Jubeljaar-lied (hymne): rkkerk.nl/Jubeljaar achtergronden 

•  
     

 

https://www.vastenactie.nl/projecten/onze-projecten/schoner-koken-beter-leven
https://www.minderbroedersfranciscanen.net/2024/11/04/rome-assisi-reis-2025/#:~:text=Samen%20met%20andere%20religieuzen%3A%20augustijnen,hun%20eigen%20manier%20Jezus%20volgen
https://rkkids.nl/wp-content/uploads/Boekje-Jubeljaar-herdruk-jan2025-1.pdf
https://www.rkkerk.nl/jubeljaar/achtergronden-jubeljaar/
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Kinderwoorddienst van start 

Bijbelverhaal en uitleg op niveau van de kinderen 
 

In het nieuwe jaar zijn we vanuit het Kinderteam weer gestart met kinderwoorddiensten 
tijdens de vieringen in de Lambertuskerk op zondag, 10.30 uur. We zullen dat in eerste 
instantie doen op de laatste zondag van iedere maand. 
In februari 2025 is dat op zondag 23 februari. 

 
Wat gaan we doen? 
Bij een kinderwoorddienst gaan kinderen aan het begin van de gewone zondagsviering 

met de begeleiders naar het Parochiecentrum. Daar wordt op hun niveau aandacht besteed aan het  
bijbelverhaal en volgt een verwerking met een kleur- of knutselplaat of spel. De kinderen komen later  
in de viering weer naar de kerk, waar ze kunnen laten zien wat zij gedaan hebben en kunnen dan  
samen met u de viering afsluiten. Een fijne manier om met kinderen naar de kerk te gaan! 
 
Groetjes, Nicole de Bruijn en Charlotte van Buul 
 

 

 

BOEK IN DE SCHIJNWERPERS 

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet 
 te worden....  Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen  

over de Bijbel en het geloof.  

 

Kinderbijbel  
(door: D.A. Cramer-Schaap) 
 
Deze kinderbijbel is met recht een echte klassieker te 
noemen. Het boek is al 65 jaar in druk en is recent 
geheel herzien en aangevuld. De eeuwenoude verhalen 
van het Oude en het Nieuwe Testament worden 
eigentijds en eenvoudig verteld voor het hele gezin.  
 
Voor kinderen van 7 - 12 jaar. 
 
Aantal pagina’s: 456 
Prijs: €39,99 
O.m. verkrijgbaar bij:  
kinderboeken.nl 
 

Babybijbel Liedjesboek 
Samen zingen met je baby 
(door: Corien Oranje) 

 
Corien Oranje is kinderboekenschrijver en theoloog. 
Met haar Bijbelse liedjes wordt geloofsopvoeding nog 
leuker. Klik op bijbelgenootschap.nl/inkijkpagina's 
voor een inkijkexemplaar en kijk op de website van  
het Bijbelgenootschap voor nog meer uitgaven in deze 
serie. Je kunt ook vast wat liedjes luisteren via deze 
website.  
 
Aantal pagina’s: 48 
Prijs: €14,99 
Uitgever: NBG 
Verkrijgbaar bij:  
bijbelgenootschap.nl 
 

Mijn Ark van Noach Memoryspel 
 
Ontdek welk dieren er meegaan in de ark van Noach. Draai telkens twee kaartjes om  
en maak paren. Degene die de meeste paren kan maken, wint! 
 
Voor kinderen vanaf 3 jaar.  
 
Bij: bol.com | Uitgever: Ark Media | Prijs: €11,99 | 36 kaartjes 
 

 

https://www.kinderboeken.nl/boek/kinderbijbel/
https://shop.bijbelgenootschap.nl/app/data/uploads/sites/2/2024/07/Inkijkpaginas-Babybijbel-Liedjesboek.pdf
https://shop.bijbelgenootschap.nl/kinderen/baby/babybijbel-liedjesboek/
https://www.bol.com/nl/nl/p/mijn-ark-van-noach-memospel/9300000154992445/?bltgh=rdX0kjjCiPW-vGVnHl1JXQ.2_36.37.ProductImage
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     Zangers en zangeressen (alle leeftijden) gevraagd! 

     Carnavalsviering in de Lambertuskerk op 2 maart 
 
 

Ook dit jaar is er een carnavalsmis in de Lambertuskerk  
waarbij een heus carnavalskoor zingt. Dit koor wordt ieder jaar  
opnieuw samengesteld. We hebben natuurlijk het kinderkoor  
gevraagd om mee te doen. Maar voor carnaval hebben we een véél groter koor nodig!   
Daarom zijn we ook op zoek naar jou!  

Houd je van zingen en wil je een keertje meezingen in een koor? Meld je dan aan (leeftijd van 7 – 99 jaar)! 
 

We hebben al een keer gerepeteerd maar er zal nóg een repetitie zijn op vrijdag 21 februari van 18.30 – 19.15 uur in de 
Lambertuskerk. Je krijgt van tevoren al een liedje thuisgestuurd om te kunnen oefenen.  
De viering is op carnavalszondag (2 maart) in de Lambertuskerk en begint om 10.00 uur  
(dus niet op de gebruikelijke tijd).  Het carnavalskoor is al om 9.15 uur aanwezig om de  
liedjes nog een keertje te oefenen en alle zangers en zangeressen een plekje te geven.  

We verwachten natuurlijk iedereen in een kleurrijke outfit      . 
 

Wil je meezingen?   
Stuur dan uiterlijk donderdag 20 februari een mailtje naar  

kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl Zing je niet mee?  
Kom dan gewoon naar de viering. Graag tot ziens op 2 maart!  
 

Voor de vijfde keer 

Deelnemers loopgroep  
carnavalsoptocht gezocht 
 
Zondagmiddag 2 maart doen we  
met de parochie voor de vijfde  
keer mee in de carnavalsoptocht  
in Zandhazendurp/Rosmalen!  
Na corona hebben we het niet meteen weer opgepakt 
maar dit jaar hebben we er weer zin in en tijd voor! De 
voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.  
 
Heb je zin om mee te lopen? Jong en oud is welkom! 
Voor kleding en overige outfit wordt gezorgd, 
carnavalservaring is niet nodig ☺. Zin om mee te doen? 
Mail Jolien van der Heiden via 
kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl 
Aanmelden om mee te lopen kan uiterlijk t/m  
woensdag 19 februari.  

 

 
 
 
 
 
- Museumpark Orientalis op 1 maart weer opengaat  
   voor komend seizoen (tot en met 2 november) 
-  er ook de komende maanden weer veel georganiseerd  
   wordt  
- je natuurlijk ook weer op pad kan door het museum  
   met Pip de pelgrim 
-  Museum Krona in de voorjaarsvakantie weer in  
    het teken staat van slangen 
-  je je kan aanmelden voor een spannende en  
   interessante workshop over én met deze dieren.  
   Kijk maar eens op museumkrona.nl 
-  de Rooms-Katholieke kerk sinds 1993 op 11 februari  
   Wereldziekendag viert 
-  deze dag samenvalt met de gedachtenis aan  
   Onze Lieve Vrouw van Lourdes: op 11 februari 1858 
   verscheen Maria voor het eerst aan Bernadette Soubirous  
   in de Franse plaats Lourdes 
-  Lourdes een bedevaartsplaats is waar de zieke mens  
   centraal staat 
- er voor de komende 3 jaar een samenwerking is  
   tussen Jong Bisdom Den Bosch en de Alliantie Laudato Si’ 
-  Laudato Si’ een document van paus Franciscus is dat  
   gaat over de aarde en het milieu  
- de alliantie bestaat uit 10 katholieke organisaties  
   die zorgen hebben over het veranderende klimaat  
  en de gevolgen hiervan voor mens en natuur 
-  de voorzitter van deze alliantie onze bisschop De Korte is  
- je als jongere van harte welkom bent deel te nemen  
   aan de verschillende activiteiten die het komende jaar   
   georganiseerd worden. Interesse? Kijk voor meer  
   info op bisdomdenbosch.nl/jongeren-en-geloof 
 

 

 

Wist je dat...? 
 

in het koor?

mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
https://www.museumparkorientalis.nl/
https://www.museumkrona.nl/nl/nu-te-zien/activiteit/slangen
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/jongeren-en-geloof/laudato-si/
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Mooie vieringen en activiteiten 

Kerstmis 2024 in onze parochie en in Rosmalen 
 
Rond de kerstdagen waren er in onze parochie en in Rosmalen weer mooie activiteiten.  
Hoewel het al februari is toch  
nog een korte terugblik! 
 
 
 
Kerstwandeling 
De kerstvakantie begon met  
een bijzondere wandeling door  
Rosmalen: de Kerstwandeling! In groepen van 30-40 personen vertrokken de wandelaars vanuit  
Perron-3 voor een route langs 12 scènes waar het kerstverhaal werd getoond. Met muziek, dans en toneel zagen de 
deelnemers dat Maria een boodschap van de engel Gabriël kreeg, Jozef en Maria op reis gingen èn dat Jezus geboren werd! 
Met de strenge grenswachters onderweg voelden ze een beetje hoe het is om op de vlucht te zijn zoals vele mensen in de 
wereld van vandaag maar ook Jozef en Maria toen ze op de vlucht moesten naar Egypte. Na afloop in Perron-3 was er een 
mooi lied over vrede. Vrede waar je zelf aan mee kunt werken  
maar ook over vrede in je hart als je Jezus kent. En tot slot een  
lekkere warme chocolademelk of glühwein.  
Heb je deze Kerstwandeling gemist? Over twee jaar, in  
december 2026, kun je in de herkansing! 
 
 
Vele vieringen 
Met het aanbreken van de kerstvakantie was het al snel tijd voor het vieren van Kerstmis, met diverse vieringen. Ook dit jaar 
kwamen heel veel gezinnen luisteren naar het kerstverhaal, zowel op Kerstavond als op Tweede Kerstdag. De peuters en 
kleuters zagen op Kerstavond bijvoorbeeld de figuren uit het kerstverhaal van Dick Bruna en baden het Onze Vader met 
gebaren. En na de Woord- en Gebedsviering op diezelfde avond zegende diaken René de Weerd, onder  
het toeziend oog van vele kinderen, de kerststal met wierook en wijwater waarna ze er allemaal een  
kaarsje bij mochten zetten. Het speciaal samengestelde Kerstkoor met kinderkoor Eigenwijs, vele  
ouders en enkele  
andere fans klonk  
opnieuw als een klok.  
 
 
 
 

Kerstontbijt 
Op Tweede Kerstdag organiseerden de communicanten van dit jaar een kerstontbijt voor 
mensen die anders misschien alleen zouden eten. Ook andere mensen die graag wilden 
komen waren van harte welkom. Het werd een gezellige ochtend met zo’n 15 gasten die 
heerlijk hebben zitten smikkelen. De communicanten hadden goed hun best gedaan! 

 
Driekoningen 

Het slotstuk van de kerstvakantie was, net als andere jaren, het vieren van Driekoningen. Dit jaar niet zoals we de afgelopen 
jaren deden maar zoals we dat 14 jaar geleden nog deden. Toen stopte de SJV met deze activiteit en namen we het als 
parochie over. Omdat de SJV nu 50 jaar bestaat wilden ze het graag weer een keer samen organiseren. Op zaterdagmiddag 4 
januari verzamelden zich zo’n 30 kinderen met ouders of opa en oma bij het SJV-gebouw.   

Ze brachten lekkere houdbare dingen mee voor de Voedselbank en  
knutselden daar hun kroon en lampion. Samen met de drie grote koningen  
liepen ze vervolgens in processie naar de Lambertuskerk waar ze door  

Kinderkoor Eigenwijs werden  
verwelkomd met kerstliedjes. 
Het verhaal over de Driekoningen  
bleek helaas wat aan de lange kant  
maar de liedjes vielen gelukkig  
goed in de smaak. En de  
Voedselbank was blij met het krat  
vol met lekker eten! 
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Een nieuwe weg voor de RK-kerk 

Synode over ‘synodaal kerk zijn’ afgesloten 
 
Paus Franciscus wil graag dat de RK-kerk synodaler wordt en op zoek gaat naar ‘een nieuwe  
manier om kerk te zijn’. Daarom is hij in oktober 2021 een synodaal proces gestart waarbij hij  
graag wilde dat iedereen zijn/haar stem zou laten horen, niet alleen de priesters en de  
bisschoppen maar ook de parochianen, inclusief de jongeren. Dat is namelijk wat ‘synodaal zijn’  
betekent. Samen op weg gaan, je stem laten horen, medeverantwoordelijkheid dragen en  
meedoen. Er werden vervolgens vele gesprekken gevoerd, verspreid over diverse rondes, overal in de wereld. Ook in Nederland 
hebben toen veel mensen meegedaan met de gesprekken, jij misschien ook wel? In de Kidsflits van maart 2024 kun  
je er op blz. 5 en 6 meer over lezen. Daar vind je ook een overzicht van alle gespreksrondes die hebben plaatsgevonden en de 
verslagen die geschreven zijn. De paus wilde vooral goed kunnen luisteren naar iedereen. De gesprekken die gevoerd werden 
werden ook op een synodale manier gevoerd. Dat betekent dat er vooral naar elkaar geluisterd werd en de hulp van de heilige 

Geest werd ingeroepen om dat goed te doen.  
 

Synode oktober 2024 
In oktober 2024 kwamen de 369 synodedeelnemers voor de tweede keer bij elkaar 
om na drie jaar luisteren te beslissen welke nieuwe weg men voor de RK-kerk ziet. 
Bijzonder was dat, net als in oktober 2023, er niet alleen bisschoppen bij de synode 
waren maar ook leken (niet gewijde mensen, waaronder vrouwen) en daarnaast 
waren 16 vertegenwoordigers van andere christelijke kerken uitgenodigd.  
 

Vertrouwen 
Theoloog en journalist Hendro Munsterman, die inmiddels 4 jaar in Rome woont, noemde in een interview over de synode dat 
hij gehoord had dat vooral het enorm toegenomen onderlinge vertrouwen zo belangrijk was. De deelnemers van de synode, die 
vanuit de hele wereld kwamen, hebben heel verschillende achtergronden, van heel vooruitstrevend tot juist heel behoudend. 
Een groot deel van hen kwam met wantrouwen naar de synode toe. De synode gaf echter de mogelijkheid om steeds opener en 
vrijer met elkaar te spreken zonder afgewezen te worden vanwege je standpunten of ervaringen. Het is belangrijk om die 
nieuwe katholieke cultuur van met elkaar praten, begrip hebben voor elkaar en het toelaten van verschillen ook in onze 
bisdommen en parochies concreet te maken.  
 
Slotdocument en resultaten 
Op 26 oktober werd het slotdocument (helaas nog niet in het Nederlands beschikbaar)  
van de synode gepresenteerd. Alle 155 paragrafen werden met meer dan tweederde  
meerderheid aangenomen, ook de alinea’s die gaan over de rol van de vrouw in de kerk  
en die de vraag openhouden of vrouwen tot diaken gewijd mogen worden. Heel  
concrete actiepunten staan er echter nog niet in en er zullen nog veel besluiten  
genomen moeten worden. Daarvoor wacht de paus ook de uitkomsten van de tien door hem opgerichte studiegroepen met 
specialisten af. Duidelijk is wel dat er aanzienlijk meer inspraak van leken zal komen. In het slotdocument staat bijvoorbeeld dat 
besluitvormingsprocessen ‘een duidelijker synodale stijl’ moeten krijgen, dankzij ‘bredere participatie van mannelijke en 
vrouwelijke leken in alle fasen van deze besluitvormingsprocessen’. Zij moeten bijvoorbeeld ook betrokken worden bij 
benoemingen van een bisschop. Een tweede belangrijk punt is dat bisschoppen en priesters verantwoording af moeten leggen 
aan hun gemeenschappen en besluiten met hen moeten evalueren.  
 
Aanpassen werkwijze lokale kerken 
Nog lang niet alles is al duidelijk vastgelegd in het slotdocument. De lokale kerken wordt al wel gevraagd om in hun werkwijze 
de ‘synodale methode van raadpleging en onderscheiding’ te gebruiken. Dat betekent ‘ga in gesprek met mensen die, vanuit 
allerlei standpunten, bij kunnen dragen aan een onderwerp, luister goed naar hen en vraag in gebed aan de heilige Geest om je 
te helpen de juiste oplossing te kiezen’.  
 

Oecumene versterkt door synodaliteit 
Hoewel de synode dus eind oktober werd afgesloten is het proces nog niet ten einde. 
Er moeten nog veel besluiten worden genomen en toegepast worden. In Nederland 
werd op 24 november tijdens een mooie landelijke oecumenische gebedsviering in 
onze Sint Cathrien in Den Bosch gebeden voor deze nieuwe fase van het synodale 
proces. Met voorgangers van verschillende christelijke kerken was het gebed om 
eenheid van de christenen extra betekenisvol. Op verslag oecumenische viering vind 
je o.a. een aftermovie.  

Overige bronnen: Nederlands Dagblad 

 

Groepsfoto na presentatie van het slotdocument 

https://parochiemaria.nl/wp-content/uploads/2024/03/1304-Kidsflits-Rosmalen-mrt-2024.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Np-dtvvfZz0&t=18s
https://www.synod.va/content/dam/synod/news/2024-10-26_final-document/ENG---Documento-finale.pdf
https://luisterendopweg.nl/nieuws/oecumenische-gebedsviering-samengeroepen-een-verslag/
https://www.nd.nl/geloof/katholiek/1244181/klinkende-overwinning-voor-de-paus-vaticaanse-synode-geeft-ge?frommail
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Groot koor hè! 

Communicanten presenteerden zich op 2 februari 

Maria-Lichtmis in de Lambertuskerk 
 
Op zondag 2 februari wordt vanouds in de Kerk het feest van Maria Lichtmis gevierd. Dat is een feest omdat we vieren dat Jezus in de 
tempel aan de mensen werd getoond en opgedragen werd aan God. De vele kaarsen die we  
daarbij gebruiken staan symbool voor Jezus, het Licht dat in de wereld kwam.  
Tijdens de viering in de Lambertuskerk presenteerden ook de communicanten zich, in 4 kleine  
groepjes, met het noemen van hun naam en hobby. Tot aan hun eerste communie op 18 mei  
hangen hun foto’s voor in de kerk. Nadat alle kinderen hun kaarsjes bij Maria en Jezus hadden  
neergezet waren de mensen in de kerk aan de beurt. Het werd een mooie viering,  
mèt veel kaarsjes! 

 

Oproepjes & mededelingen

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/parochiemaria/ 
of op de website van de parochie www.parochiemaria.nl 

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl 
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten. 

 

Gevraagd: pompoenpitten voor onze 

deelname aan de carnavalsoptocht!  

 

Eet je de komende twee weken 

pompoen? Bewaar de pitten (een beetje 

schoon zou fijn zijn) en doe ze  

-  uiterlijk woensdag 26 februari 

-  goed verpakt  

- ter attentie van Jolien 

-  in de brievenbus van het 

parochiecentrum,  

 Rodenborchweg 2 
   

Dank alvast! 

 

https://parochiemaria.nl/actie-kerkbalans-2025/
http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
mailto:gerabouwens@gmail.com
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Kleur- en puzzel pagina’s 
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Tel af naar Pasen... 
 

Op de woensdag na Carnaval  
(5 maart) is het Aswoensdag en begint de Vastentijd, ofwel 
de Veertigdagentijd. Het is de voorbereidingstijd op Pasen. 

 
 Deze kalender brengt je elke dag dichter bij het paasfeest: 

kleur elke dag een vakje en tel af, van Aswoensdag naar 
Pasen. 

 
samueladvies.nl/Veertigdagentijdkalender 

 

Zoek de 10 verschillen! 
 

De verloren zoon geeft de 
varkens van de boer te eten. 

Maar de twee plaatjes zijn 
niet helemaal hetzelfde. Zie 

jij de verschillen? 
 

Wie vangt de meeste vis?  

Deze vissers hebben de hele nacht 

gevist maar niets gevangen. Jezus zegt 

hen toch nog een keer netten uit te 

gooien. Als een wonder raken de netten 

vol met vis. Volg de lijnen en ontdek 

welke visser de meeste vis heeft 

gevangen. 

https://www.samueladvies.nl/wp-content/uploads/2019/01/Veertigdagentijdkalenderzonderdata.pdf

