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Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

Dinsdag 24 december/Kerstavond 

 16.00 uur Peuter/kleuterviering 

 17.30 uur Woord- en   

  gebedsviering voor  

  gezinnen 6-12 jaar 

Donderdag 26 december/2e Kerstdag 

 10.30 uur Gezinsviering 

Zondag 26 januari 

 10.30 uur Viering met 

kinderwoorddienst 

Zondag 2 februari 

 10.30 uur Gezinsviering 

 

 

Overige activiteiten 

Vrijdag 20 december 

 17.30 uur – 20.30 uur Perron-3 

  Start Kerstwandeling 

Kerstvakantie 

 Bezoek kerststal Lambertuskerk  

 (zie prikbord blz.7 ) 

Zaterdag 4 januari 

 16.00 uur Knutselen Driekoningen 

  bij SJV 

 17.15 uur Driekoningenverhaal en 

liedjes in de 

Lambertuskerk 

 

 

 

JAARKALENDER 

Gezinsvieringen  

Zondag 2 maart  Carnaval 

Zondag 13 april  Palmzondag 

 

 

              

De dagen worden nog even steeds korter, maar er gloort licht! Aankomende zondag is het de 
vierde en laatste zondag van Advent en weten we dat Kerstmis eraan komt. In de kerk zijn 
alle voorbereidingen getroffen. Met het maken van de adventsknutsel konden we beginnen 
met uitzien naar het kerstfeest. Daarna, op 12 december, mocht de Lambertuskerk haar 
deuren weer openen voor de scholenbezoeken en konden maar liefst 500 schoolkinderen 
alvast kerst beleven en een kerstwens achterlaten in de kerk. Aankomende vrijdag 20 
december kun je tot slot meedoen met de kerstwandeling ‘Op weg naar kerst’. Aanmelden 
hiervoor kan nog: kijk op blz. 3. Laat je inspireren door het eeuwenoude kerstverhaal. Daarna 
ben je van harte welkom in de kerk, om het kerstfeest samen te vieren. Wanneer welke 
viering gehouden wordt, lees je op blz. 2. Alvast een zalig kerstfeest, en voor nu, veel 
leesplezier gewenst!  
 

Driekoningen 

Feest van een lange traditie 
 
Het is bijna Kerstmis! Op zondag 22 december  
is het de laatste zondag van Advent en mag ook  
het vierde en laatste kaarsje op de adventskrans  
worden aangestoken: het kerstfeest staat dan  
op het punt te beginnen! Je weet vast wel wie de eersten waren die het pasgeboren kindje 
Jezus kwamen bezoeken: de herders met hun schapen.  Maar intussen waren ook andere 
mensen hun lange reis begonnen naar het pasgeboren kind. Vol verwachting gingen ook zij 
op weg naar de stal... 
 
Lang geleden, zo kunnen we lezen in de Bijbel, in een land ver weg, wachtte een aantal 
wijze mannen op groot nieuws. Volgens een al heel oude voorspelling zou eens de nieuwe 
koning van de Joden geboren worden. Een heldere ster zou zijn geboorte aankondigen. 
Toen zij de eerste tekenen hiervan aan de hemel zagen, gingen zij op reis, de ster 
achterna…Zo begint het verhaal van de drie wijzen. Nog elk jaar, op 6 januari, vieren wij 
hun bezoek aan de pasgeboren Jezus. We noemen dit feest: Driekoningen. Een feest dat in 
de loop der eeuwen vele tradities heeft gekend. Maar ook een feest dat een tijd verboden 
was. We nemen een duikje in de geschiedenis... 
 
Drie Heiligen 
Vanuit de Middeleeuwen kennen we Driekoningen als een van  
de jaarlijkse bedelfeesten. Net zoals Sint Maarten, Sint Nicolaas 
en Nieuwjaarsdag was het een feestdag waarop er extra aandacht  
was voor de armen en zij langs de deuren mochten gaan voor  
voedsel en brandstof. Welkome aanvullingen in de koude winters! 
In de Middeleeuwen nam de viering van de Driekoningen echter plots  
een grote vlucht toen in de 12e eeuw de relikwieën van de drie koningen 
werden overgebracht van Milaan naar de Dom van Keulen. Keulen werd hiermee een 
Heilige Stad en een van de belangrijkste pelgrimsoorden na Jeruzalem, Rome en Santiago 
de Compostella. Pelgrims kwamen in grote getalen en kochten in Keulen een 
driekoningenspeldje. Zij naaiden dit op hun hoed of jas zodat iedereen kon zien dat zij op 
bedevaart waren geweest naar de drie koningen. De Driekoningen-verering verspreidde 
zich zo steeds verder over Europa. Tot op vandaag kun je in de Keulse Dom de prachtige 
gouden kist waarin de relikwieën bewaard worden, bezichtigen. En staan er in het Keulse 
stadswapen nog steeds drie gouden kronen.      
         (vervolg op pagina 2) 
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Voor iedereen wat wils 

Diverse vieringen voor kinderen op Kerstavond en op Tweede Kerstdag 
 

Peuters en kleuters (1-6 jaar).  
Kerstavond, Lambertuskerk: 16.00 uur 
Al een aantal jaren is er in de Lambertuskerk een peuter- en kleuterviering op Kerstavond.  
Vanwege de grote belangstelling is deze viering er dit jaar natuurlijk ook weer. 
Kom, als je tussen de 1 en de 6 jaar bent, op dinsdag 24 december maar eens kijken:  
om 16.00 uur in de Lambertuskerk! 
 
Woord- en gebedsviering voor gezinnen (vanaf 6 jaar) 
Kerstavond, Lambertuskerk: 17.30 uur 
Voor de al wat oudere kinderen (vanaf een jaar of 6) en hun gezin wordt een woord- en gebedsviering gehouden.  
Deze korte viering (zonder communie) is laagdrempelig en heel sfeervol. De viering wordt muzikaal omlijst door  
het kinderkoor waarbij iedereen natuurlijk mee mag zingen!  
 
Overige vieringen 
Later op de avond zijn er diverse vieringen waar je uiteraard ook naar toe kunt gaan maar die niet speciaal op kinderen gericht 
zijn: 
* 19.00 uur Lambertuskerk met Musica 
* 22.00 uur Lambertuskerk met koor Cantara 

 
Gezinsviering  
Tweede Kerstdag, Lambertuskerk: 10.30 uur 
Ben je op Kerstavond verhinderd of wil je graag naar een gewone gezinsviering, mèt communie, 
dan ben je op Tweede Kerstdag om 10.30 uur van harte welkom in de Lambertuskerk voor de 
gezinsviering. We zingen samen met het kinderkoor veel kerstliedjes. En we vieren natuurlijk de 
geboorte van Jezus! Jezus, die een boodschap van licht, vrede, hoop en warmte kwam brengen. 
Een boodschap die het waard is om te vieren!  

 

Eten en drinken            (vervolg van pagina 1) 

Driekoningen werd ook in huiselijke kring gevierd en wordt in de loop van de tijd een steeds groter feest. Het was tot  
de 19e eeuw zelfs een van de grootste feesten van het jaar! Zo groot dat je het feest terugziet op menig beroemd schilderij, zoals op 
‘Het Driekoningenfeest’ van de Nederlandse schilder Jan Steen. Driekoningen was een feest van eten en drinken, van samenzijn,  
van de rollen omdraaien. Er werden lootjes getrokken om wie de koning mocht zijn. Er werden koningskoeken gebakken waarin een 
boon of munt werd verstopt. Wie de boon vond, was de ‘koning’ voor een dag: was de baas in huis. Alles was voor  
even anders dan normaal. Er werd verkleed en er werden optochten gehouden. Het langs de deuren gaan door  
armen tijdens de Middeleeuwse bedelfeesten werd in de 15 en 16e eeuw langzaam overgenomen door kinderen  
die verkleed als koning op de vooravond van 6 januari langs de huizen gingen voor snoep of kleine giften, voor zich- 
zelf of voor anderen. Driekoningen werd daarmee in de loop van de 19e en 20e eeuw steeds meer een kinderfeest.  
 
Gevangenisstraf 
Ook in Den Bosch kennen we een lange traditie van Driekoningen-vieren. Zo hield men in de Middeleeuwen kerkelijke processies ter 
ere van Driekoningen en zien we deze heiligen in de 14e en 15e eeuw verschijnen in de Sint Jan: in beelden, in schilderijen en in 
altaarstukken. De val van Den Bosch in 1629 verandert echter alles voor de viering. Het stadsbestuur komt in protestante handen en de 
hervormde bestuurders proberen het in hun ogen heidense feest uit te roeien. Zij verbieden de Bosschenaren rond 6 januari verkleed 
en al zingend langs de deuren te gaan. Bij overtreding volgt een geldboete van 3 gulden of zelfs een aantal dagen gevangenisstraf op 
water en brood! Na de komst van de Fransen, eind 1700, kunnen de katholieke tradities langzaam weer worden opgepakt. En zien we 
dat er in 1800 weer ‘bonen’ worden getrokken, kerkelijke missen worden gevierd en de bakkers adverteren met hun 
Driekoningenbrood. De krant laat weten dat zij niet verschijnt op Driekoningen. In 1918 start de R.K.Missievereeniging St. Franciscus 
Xaverius het initiatief om van Driekoningen een missiedag te maken: de bedelarij langs de deuren moet meer ‘zin’ krijgen, namelijk, 
geld inzamelen voor de missie. Er wordt hiervoor een driekoningenoptocht gehouden, de eerste georganiseerde driekoningenoptocht 
in Den Bosch. In 1923 wil ook de Bossche Kunstkring graag een Driekoningenfeest organiseren, met als doel het enthousiasme voor de 
kunsten te bevorderen. In 1924 organiseren de Missievereeniging en de Kunstkring samen het evenement: na de driekoningenoptocht 
door de Missievereeniging volgt aansluitend een zangwedstrijd door de Kunstkring waar 1500 kinderen aan meedoen: het Prijszingen 
van Driekoningenlied.  
 
101 jaar Driekoningenintocht  
Nu al die jaren later, staan we in Den Bosch in 2025 stil bij de 101-jarige viering van Driekoningen. Bijzonder he!  
Op zondag 5 januari zullen de drie koningen wederom hun opwachting maken in de stad en op hun kamelen in een  
grote optocht naar de Sint Jan rijden. In de Sint Jan zullen zij zich verwonderen over de nieuwe pasgeboren koning  
in de stal. Driekoningen, het feest van licht, geven en van verbondenheid is een traditie om in ere te houden. Kijk voor  
meer over de Bossche driekoningenviering en het Vierde Geschenk op 3kdb.nl  Ook in Rosmalen kan je meedoen aan deze  
mooie traditie: op zaterdag 4 januari. Je leest erover op blz. 5 en op sjv-driekoningen. Doe je mee? 
 
 

 

https://3kdb.nl/
https://sjvrosmalen.nl/event/sjv-driekoningen/
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  Op weg naar Kerst  

Kerstwandeling op vrijdagavond 20 december  
 
Op vrijdagavond 20 december kan iedereen, jong en oud, deelnemen  
aan een unieke Kerstwandeling door Rosmalen. Wandel mee en  
laat je inspireren door het eeuwenoude kerstverhaal!  
 
Beleef het kerstverhaal  
De wandeling voert langs verschillende locaties, waar de belangrijkste scènes van het kerstverhaal worden uitgebeeld. Laat je 
verrassen door het verhaal, een mooie samenzang, dans, aansprekend toneel of een combinatie daarvan. De wandeling begint 
en eindigt bij Perron-3 en starten is mogelijk van 17.30 tot 20.30 uur. De tocht duurt ongeveer een uur en drie kwartier.   
Er wordt gelopen in groepen van maximaal 40 personen onder leiding van een verteller.  
 

Kinderen  
Kinderen zijn van harte welkom om deel te nemen. Het is wel van belang dat ze goed mee 
kunnen lopen of in een buggy zitten. Als ze dat leuk vinden kunnen ze een lampion 
meenemen. Zo wordt de tocht nog sfeervoller!  

 
Inschrijven  
Deelname is gratis. Wel dient iedereen zich van tevoren in te schrijven via opwegnaarkerst.nl  
Op deze website is ook meer informatie te vinden. Gaan jullie ook mee op weg? 

 
 

BOEK IN DE SCHIJNWERPERS 

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet 
 te worden....  Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen  

over de Bijbel en het geloof.  

 
Volg de ster 
Een interactief kerstverhaal 
(door: Hanneke de Zoete) 

 
Kas, Mel en Balt zien een bijzondere ster. Daardoor weten ze 
dat er een nieuwe koning geboren is. Samen gaan ze naar de 
koning om hem cadeaus te brengen. Maar de reis is niet 
gemakkelijk. Help jij hen met zoeken naar woestijndieren, het 
vinden van vormen en letters, en nog veel meer! Een speelse 
invulling van het driekoningenverhaal.  
 
Prijs: €9,95 
Aantal pagina’s: 32 
Verkrijgbaar bij: bol.com 
TIP: kijk op deze laatste website ook voor  
een inkijkexemplaar 

 

Feestdagenbijbel 
(door: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 

 
De Feestdagenbijbel pak je als er iets te vieren is! Veel grote en 
kleine christelijke feesten die we elk jaar vieren, vinden hun 
oorsprong in de Bijbel. In deze speciale Kinderbijbel vind je 
verhalen bij 18 bekende en minder bekende feestdagen. Leuk 
en inspirerend om samen te lezen. De weetjes bij elk verhaal 
geven meer informatie over kerkelijke gebruiken en tradities. 
Geschikt om te lezen met kinderen van 3 – 10 jaar. 
 
Prijs: €19,95 
Aantal pagina’s: 128 
Verkrijgbaar bij: bijbelgenootschap.nl 
TIP: kijk hier ook voor  
een inkijkexemplaar 

 

Kerstmis bij De Wonderwolk: 

• Doeboek – editie dec kerst 
Het ‘de Wonderwolk- doeboek’ is een tijdschrift voor kinderen vanaf  
4 jaar met (Bijbel)verhalen, schrijf- en tekenopdrachten en kleurplaten. 
28 pagina’s | €5,95 | dewonderwolk.nl 
 

• In de stal 
Leer je eerste woordjes met dit leuke kerstboekje. Voor kleuters die zelf willen lezen.  
€8,95 | dewonderwolk.nl (kijk hier ook voor een filmpje waarin het boekje getoond wordt) 
 

https://opwegnaarkerst.nl/
https://www.bol.com/nl/nl/p/volg-de-ster/9300000180367331/
https://shop.bijbelgenootschap.nl/cadeaus-voor-de-feestdagen/feestdagenbijbel/
https://www.dewonderwolk.nl/product/de-wonderwolk-doeboek-editie-dec-kerst/
https://www.dewonderwolk.nl/product/in-de-stal/
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Voorbereiding op het Kerstfeest 
Een mooie adventsversiering  
 
Zondag 1 december was de eerste zondag van de Advent. Tijd om ons voor te  
gaan bereiden op de komst van het kindje Jezus! 26 kinderen kwamen deze  
zondagmorgen vroeg graag een versiering maken voor Advent. Dit keer was er  
een mooi plankje wat geknutseld kon worden. Mét 4 kaarsjes.  
 
Mooie adventsversiering 
Vanaf 9.00 uur stroomden de kinderen binnen en werd er druk geknutseld. Om te beginnen moesten de plankjes geschuurd 
worden en aan elkaar gemaakt met spijkers. Vervolgens konden de kaarsenhoudertjes er op gelijmd worden. Daarna was het 
tijd om het geheel te versieren met glitterfolie, een zelf gevouwen ster, een kribje, coniferengroen en klimopblaadjes. Ieder 
naar eigen smaak. Ondertussen voorzien van drinken en snoepjes knutselde iedereen vlijtig voort. De tijd bleek voor veel 
kinderen te kort te zijn maar het resultaat was prachtig! 
 
 
 
 
 
 
 

Gezinsviering  
In de viering om 10.30 uur mochten de kinderen hun adventsversiering voor de 
altaartafel neerzetten om daar gezegend te worden. Iedere zondag kan er nu een 
kaarsje meer aangestoken worden. Het licht van Jezus komt steeds dichter bij! De 
derde zondag is inmiddels al geweest! 

 

Kinderwoorddienst van start 

Bijbelverhaal en uitleg op niveau van de kinderen 
 

In het nieuwe jaar willen we vanuit het Kinderteam graag weer starten met 
kinderwoorddiensten tijdens de vieringen in de Lambertuskerk op zondag. We zullen dat 
in eerste instantie doen op de laatste zondag van iedere maand. 
In januari 2025 is dat op zondag 26 januari. 

 
Wat gaan we doen? 
Bij een kinderwoorddienst gaan kinderen aan het begin van de gewone zondagsviering 

met de begeleiders naar het Parochiecentrum. Daar wordt op hun niveau aandacht besteed aan het bijbelverhaal en volgt 
een verwerking met een kleur- of knutselplaat of spel. De kinderen komen later in de viering weer naar de kerk, waar ze 
kunnen laten zien wat zij gedaan hebben en kunnen dan samen met u de viering afsluiten. Een fijne manier om met 
kinderen naar de kerk te gaan! 
 
Hulp gevraagd 
Extra hulp van ouders is welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden (en informatie vragen)  
bij Charlotte van Buul: Ch.vanbuul@ziggo.nl 
Graag tot ziens op 26 januari! 
 
Groetjes, Nicole de Bruijn en Charlotte van Buul 
 

mailto:Ch.vanbuul@ziggo.nl
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Ken je mensen in Rosmalen die op Tweede Kerstdag alleen ontbijten? Vertel ze van het kerstontbijt dat door de 
communicanten georganiseerd wordt!! Aanmelden kan via  EHC@parochiemaria.nl of bel naar 06 - 44 54 60 46. 

 
 
 
 
 
 

Driekoningen op 4 januari 

Knutselen bij de SJV en viering in de Lambertuskerk 
 
Het is inmiddels 14 jaar geleden dat de Stichting Jeugd- en Vormingsactiviteiten (SJV)  
en de parochie samen Driekoningen organiseerden. Daarna nam de parochie dit over.  
Maar dit jaar bestaat de SJV 50 jaar. Een mooie aanleiding om deze activiteit nog een  
keer samen met de parochie te organiseren, heel leuk!  
 
Knutselen bij de SJV 
Daarom starten we op zaterdag 4 januari om 16:00 bij het SJV-gebouw  
(Mimosastraat 1, Rosmalen). Daar mag je samen met je mama, papa, broertjes,  
zusjes en iedereen die je mee wilt brengen een kroon en lampion komen knutselen.  
Natuurlijk gaat daar een (elektrisch) lichtje in. 
 
Verhaal en zingen in de Lambertuskerk 
We wandelen rond 16:50 uur in een optocht, met drie grote koningen voorop, naar de Lambertuskerk. Als we daar rond 17:15 
uur aankomen, lopen alle kinderen eerst langs de kerststal. Aansluitend zal het verhaal van Driekoningen worden voorgelezen 
en kerstliedjes gezongen worden samen met kinderkoor Eigenwijs. Rond 17:45 uur is deze gezellige middag afgelopen. 
      

Kom je ook? 
Kom je ook op zaterdag 4 januari om 16:00 uur naar het SJV-gebouw aan de 
Mimosastraat 1 in Rosmalen?  
 
Deelname kost €1 per kind, en elk kind wordt gevraagd om een houdbaar 
levensmiddel mee te nemen voor de Voedselbank.  
 
Natuurlijk is het leuk als je als koning of koningin verkleed komt.  
Tot ziens op 4 januari! 

mailto:EHC@parochiemaria.nl
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                 Vormselvoorbereiding van start 

                Aanmelden kan nog! 
 
Ga je mee op weg naar het vormsel? Het vormsel is, 
naast de doop en de communie, één van de drie 
sacramenten waarmee je in de katholieke kerk wordt 
opgenomen. Het is een voltooiing van je doop.  
 
Binnenkort gaat er weer een nieuwe groep van start 
met de voorbereidingen op het vormsel. Op 15 en 19 
november hebben de informatieavonden hiervoor 
plaatsgevonden.  
 
Heb je deze gemist en zou je je graag alsnog willen 
laten informeren over het vormsel en het 
voorbereidingstraject om te kijken of het iets voor 
jou is? Of wil je je aanmelden? Dat kan nog! 
  
Voor vragen of meer informatie kun je mailen 
naar pastoraal werker Johanneke Bosman via 
pastoraalwerker@parochiemaria.nl of kijk op  
parochiemaria.nl 
  
 

 
 
 
 
 
- er op 27 december een wel heel bijzondere activiteit  
 voor kinderen is in het Udense Museum Krona 
- slangen hierbij een belangrijke rol spelen. Kijk maar  
 eens op museumkrona.nl. Durf jij het aan?  
- je van 17 december tot en met 5 januari weer  
 naar Museumpark Orientalis bij Nijmegen  
 kunt gaan voor het Feest van Licht  
- het park weer prachtig verlicht zal zijn 
- je er het grootste kerstdiorama van Europa en  
 kerststallen uit de hele wereld kan bewonderen en  
 er nog veel meer te doen zal zijn 
- je voor meer info kan kijken op museumparkorientalis.nl 
- je tot en met 12 januari kan komen kijken naar  
 de mooiste kerststal van Nederland in het  
 Utrechtse museum Catherijneconvent.  
 Nieuwsgiering? Kijk op catharijneconvent.nl 
- deze kerststal uit wel 600 figuren bestaat! 
- het jaar 2025 een Heilig Jaar ofwel Jubeljaar is  
 in onze kerk 
- er elke 25 jaar een heilig jaar is en zo’n jaar een  
   speciaal thema heeft 
- er in het jaar 1300 voor het eerst een heilig  
 jaar gevierd werd 
- het thema van komend Heilig Jaar  
 Pelgrims van Hoop is  
- dit jaar ook een eigen mascotte heeft: Luce 
- zij een pelgrim is, gekleed als een reiziger met in haar  
    ogen de weerspiegeling van de Sint-Jacobsschelp 
- Luce hiermee de hoop van het hart symboliseert 
- het logo van het Heilig Jaar ook een bijzondere  
 betekenis heeft. Lees erover op rkkerk.nl 
 

 

 

Wist je dat...? 
 

Scholenbezoek kerststal Lambertuskerk 2024 

Een geslaagde dag! 
 
Op donderdag 12 december opende de Lambertuskerk de hele dag haar deuren voor de jaarlijkse scholenbezoeken aan de 
kerststal. Tussen 9.00 en 14.00 uur werden, 500 leerlingen van harte welkom geheten door diaken René de Weerd.  
Leerlingen van groep 1 tot en met 8 KC de Terp, groep 4 van KC ’t Ven, het HUB Rosmalen en groep 3 tot en met van BS ’t 
Schrijverke uit Den Bosch bezochten zo weer de kerk. Marcel en Lydia verzorgden het programma met liedjes, sketches en een 
verhaal over Kerstmis en Pasen waarin zij beide feestdagen mooi met elkaar verbonden. Kerstwensen werden in de kerstbomen 
in de kerk en in het dorp gehangen. De kerststal werd bezocht en de kerstwensen van de kinderen werden in de kerstbomen in 
de kerk en in het dorp opgehangen. Tien leerlingen van het Rodenborch College hielpen ook dit jaar weer graag mee de groepen 
kinderen te begeleidden. Ook belangstellende opa’s en oma’s waren welkom; enkele van hen waren gekomen. Samen met de 
rij-ouders die met de schoolgroepen meegekomen waren, genoten ook zij van het programma.  
 
Het was een heel geslaagde dag die hopelijk volgend jaar weer een vervolg krijgt!  

 
 

mailto:pastoraalwerker@parochiemaria.nl
https://parochiemaria.nl/ik-wil/het-vormsel-ontvangen/
https://www.museumkrona.nl/nl/nu-te-zien/activiteit/slangen
https://www.museumparkorientalis.nl/feest-van-licht/
https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/zininkerst/
https://www.rkkerk.nl/officiele-logo-voor-het-jubeljaar-2025-pelgrims-van-hoop-onthuld/
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Groot koor hè! 

Voor ouders en kinderen 

Ontdek meer over Kerstmis op de website Vier.nu 
 
Wil je meer weten over Kerstmis? Kijk dan eens op de website vier.nu, een initiatief van  
de RK-Kerk in Nederland. Download het kerst-knutselboekje of een mooie kerst-kleurplaat.  
Maak je eigen kerststal of duik de keuken in om met het recept op deze website je eigen  
kerstkransjes te bakken. Lees het kerstverhaal en kijk naar kerstvideo’s van onze  
bisschoppen waarin zij de figuren uit de kerststal een voor een tot leven brengen, en nog 
veel meer!  
 
Op de website vier.nu vind je door het hele jaar heen informatie over de belangrijkste feesten van onze kerk,  
voor volwassenen en voor kinderen: over Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Allerzielen, Allerheiligen en natuurlijk Kerstmis. 
 
Wil je de kerkelijke feesten meevieren? Kijk dan op zoekparochie.nl naar een locatie bij jou in de buurt.  
Ook als je deze eens op andere bijzondere plek wil vieren, zoals in een klooster of bedevaartsplaats.  
Niet in gelegenheid om naar de kerk te gaan? Kijk dan ook thuis via Vier.nu naar eucharistievieringen 
 

 

Oproepjes & mededelingen

Prikbord 

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/parochiemaria/ 
of op de website van de parochie www.parochiemaria.nl 

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl 
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten. 

 

https://www.vier.nu/feestdagen/kerstmis
https://www.vier.nu/
https://www.zoekparochie.nl/
https://kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering
http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
https://www.samueladvies.nl/
https://www.abdijvanberne.nl/wat-te-doen/berne-abdijwinkel/
https://www.abdijvanberne.nl/wat-te-doen/berne-abdijwinkel/
https://www.kloosterwittem.nl/Gerarduskalender
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Zoek de 5 verschillen 
Het is winter en het sneeuwt in dit dorp.  
Maar niet alles in de straat is hetzelfde.  

Zie jij wat anders is?  

 

Teken van punt naar punt... 
En zie wie het kerstfeest aankondigt! 

Vind de weg naar de stal 
Jezus is geboren! De herders, de driekoningen:  

ze willen het kindje allemaal bezoeken. 
Wijs jij ze de weg? 


