Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

Voor je ligt weer een nieuwe Kidsflits. De eerste van een nieuw schooljaar. Na een hopelijk
voor iedereen mooie zomer staan er opnieuw tal van activiteiten op de kalender.
Aanstaande zaterdag bijvoorbeeld, op 21 september. Je bent dan van harte welkom bij
het concert van Marcel en Lydia in de Laurentiuskerk om daar samen een vrolijke en
muzikale middag te beleven. Op zondag 6 oktober gaan we samen verder. Met een
gezinsviering (waaraan ook jij kan meehelpen, kijk maar eens op blz. 5!) en aansluitend
een leuke kinder- en jeugdmiddag. Benieuwd? Lees erover op blz. 3. Zit je in groep 4 (of
hoger) en wil je dit schooljaar graag je eerste communie doen? Ook dan ben je niet alleen.
Je kan je nog aanmelden en je aansluiten bij de voorbereidingsgroep (zie blz. 4). In de kerk
zijn we er voor elkaar, dichtbij en ver weg. Bid mee voor oorlogskinderen tijdens de
maand oktober of lees over wat je kan doen voor de kinderen van de Carteret Eilanden
tijdens de komende Wereldmissiemaand. We gaan er samen weer een mooi nieuw jaar
van maken! Veel leesplezier gewenst!

Help Papoea-Nieuw-Guinea bij de klimaatverandering

Doe mee met Wereldmissiemaand 2024 —-
missio

‘Gaen nodi
iedereen uit’

Zoals je wellicht wel weet, is onze kerk een echte
Wereldkerk. Met meer dan 1,3 miljard katholieke
gelovigen zijn er parochies in alle delen van de wereld.
Helaas is het leven niet in alle parochies gemakkelijk

en wonen en werken de mensen er soms in armoede of
gevaarlijke omstandigheden. De plaatselijke kerk of
parochie zet zich in om deze mensen te helpen.

Gelukkig staan zij er niet alleen voor en ook jij kunt helpen.
Weten hoe? Lees dan verder!

Stijgende zeespiegel

Elk jaar organiseert de katholieke organisatie Missio in oktober de
Wereldmissiemaand. In deze maand vraagt zij extra aandacht en financiéle steun
voor projecten in een derdewereldland. Tijdens de komende Wereldmissiemaand
zet Missio het land Papoea-Nieuw-Guinea centraal. Een land dat grenst aan
Indonesié en, naast het vaste land, bestaat uit heel veel grotere en kleine
eilanden. Een van deze eilandengroepen, de Carteret Eilanden (ook wel Tulun
genoemd), heeft dringend onze hulp nodig. De door klimaatverandering stijgende
zeespiegel zal deze eilanden laten verdwijnen. Delen van de eilanden zijn nu al
verdwenen. Het steeds verder opkomende zoute zeewater bedreigt het leven op
de eilanden: het vernietigt steeds meer bomen en planten. Alle 2700 bewoners
zullen hun huis en land moeten gaan verlaten. En voor het zover is, zullen zij al
niets te eten meer hebben.

Gedwongen vertrek Solomon
Het tij kan helaas niet meer worden gekeerd [ - ’ '[\'1'7"“‘
voor de mensen op de Carteret Eilanden. Maar gty 2o
de eilandbewoners kunnen wél worden geholpen: Papua New.
om nog zo lang mogelijk hun eiland te behouden en Guinea
om hun noodgedwongen vertrek zo goed mogelijk Coralses

te laten verlopen. (vervolg op pagina 2)

MAANDKALENDER

Lambertuskerk
Geen viering speciaal voor kinderen

Laurentiuskerk
Zondag 6 oktober
11.00 uur Gezinsviering
(na afloop koffie drinken)
Zondag 3 november
11.00 uur Gezinsviering
(na afloop koffie drinken)

Overige activiteiten
Zaterdag 21 september
14.00 uur Concert van Marcel en
Lydia

Dinsdag 24 september
Uiterste dag voor aanmelding
communievoorbereiding

Zondag 6 oktober
14.00 uur Kinder- en jeugdmiddag

Zaterdag 2 november
Katholieke Jongerendag in Ede

JAARKALENDER (najaar 2024)
Gezinsvieringen

Zondag 1 december

Overige activiteiten
1 dec Knutselen voor Advent
20 dec Kerstwandeling
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(vervolg van pagina 1)

Om de verhuizing van de eilandgemeenschap te codrdineren is een organisatie
opgericht: Tulele Peisa (‘wij zeilen op de golven’). Om na de verhuizing een nieuw
bestaan op te kunnen bouwen heeft de katholieke kerk land gegeven aan de eiland-
bewoners van Carteret op een ander, groter eiland: Bougainville. Intussen wachten
de bewoners van Carteret het zeewater niet passief af. Zij planten stekjes van
mangrovebomen om zo het binnendringen van het zoute water op hun eilanden

te vertragen.
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Hoe kan jij helpen?
Wist je dat er ook een Wereldmissiedag van de kinderen is? In het weekend van 5 en 6 oktober worden kinderen overal
ter wereld uitgenodigd om andere kinderen te helpen. Dit jaar kan je meedoen om ervoor te zorgen dat de kinderen van
de Carteret Eilanden zoveel mogelijk stekjes van de mangroveplant kunnen planten. Je kan hier aan bijdragen door wat
geld te sparen en over te maken aan Missio. Er is ook een mooi gebedje dat je kan bidden voor de kinderen daar:

Goede God,

Wij vieren met elkaar Wereldmissiedag voor kinderen

Wij voelen ons verbonden met alle kinderen op de hele wereld.

Wij denken speciaal aan de kinderen die het moeilijk hebben

Hier dichtbij in ons eigen land en ver weg in Papoea-Nieuw-Guinea.
Wij bidden U: help ons om er samen een mooie wereld van te maken.
Amen

Meer weten?
Op de website van Missio (missio.nl) vind je meer over wat deze organisatie doet en over
de projecten waarvoor de komende Wereldmissiemaand extra aandacht wordt gevraagd
(zie: Wereldmissiemaand 2024 ). Wist je dat Missio ook een speciaal voor kinderen een
krant heeft gemaakt over het project op de Carteret Eilanden in Papoea-Nieuw-Guinea?
Kijk maar eens op: Missio Kinderkrant 2024.pdf

Kinderen helpen kinderen

Al sinds 1950 vieren we Wereldmissiedag van de kinderen. Dat is al lang.

Maar voor het zover was, hielpen katholieke kinderen uit ons deel van de wereld
al kinderen uit arme landen! Ze deden dat door wat zakgeld te sparen en te geven
aan projecten voor kinderen ver weg. Zo helpen kinderen andere kinderen. En dat
is tot op vandaag het mooie idee achter deze speciale Wereldmissiedag. .
Groot en klein, we zijn er voor elkaar! Wil je meer lezen over de e dorn A
geschiedenis van Wereldmissiedag van de kinderen? Kijk dan op de website van el
Missiokids.nl i

Rosmalen Concert van Marcel & Lydia

Laurentiuskerk Zaterdag 21 september, 14.00 uur, Laurentiuskerk ‘/9& ' ‘,/

Marcel en Lydia zijn geen onbekenden in Rosmalen. Bij het

jubileumfeest van kinderkoor Eigenwijs, in juni 2023, hebben ze opgetreden. En

twee jaar geleden ontvingen zij de schooljeugd in de Lambertuskerk bij het bezoek
¥ aan de kerststal.

Kinderconcer

Zaterdag 21 SEPT

14:00 uur

! En nu treden ze opnieuw op tijdens een kinderconcert in de Laurentiuskerk op 21
il september om 14:00 uur. Het wordt een enthousiast en vrolijk concert met veel
P zingen, dansen, goocheltrucjes en een mooi verhaal over God. De toegang is gratis.
Kom ook, je bent van harte welkom!

Laurentiuskerk
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https://www.missio.nl/
https://www.missio.nl/wp-content/uploads/2024/07/MISSI0157_Infofolder_2024_v3.pdf
https://www.missio.nl/wp-content/uploads/2024/07/MISSI0157_kinderkrant_2024_v1.pdf
https://missiokids.nl/KinderenHelpenKinderen.html

Uitnodiging voor alle kinderen en tieners
Kinder- en jeugdmiddag op 6 oktober

Misschien ben je ‘vroeger’ al wel eens mee geweest, naar de kind
onze parochie. Na 4 jaar van afwezigheid, mede door corona,
er weer eentje te organiseren!

Het is een middag om andere jeugd van onze kerk te on
doen, te knutselen, broodjes te bakken enzovoorts.
Alle kinderen en jongeren van groep 4 en hoger uit onz
onze (oud)kindervrijwilligers (lezers, misdienaars en ko

Wanneer: Zondagmiddag 6 oktober van 14
Waar: Vanaf de Laurentiuskerk (we gaa

Doe vooral kleren aan die
t/m vrijdag 27 september op
aanmelding je naam en leeftijd eve
bent en op welk telefoonnummer we je c
Bedankt en tot ziens op zondag 6 oktober

BOEK IN DE SCHIJNWERPERS

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet
te worden.... Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen
over de Bijbel en het geloof.

Zoekbijbel — Verhalen uit het Oude Testament
(door: André en Sarah Parker)

Ga mee op reis door het Oude Testament en ga op zoek
naar gevaarlijke krokodillen, hongerige leeuwen en een
baby in het riet. Er staan 8 verhalen in dit boek, onder
andere over Adam en Eva, Jona en Noach. Op elke pagina
staan meer dan 50 dingen om te zoeken. Zet ‘m op!

Prijs: €14,99
Aantal pagina’s: 14
Uitgever: Kokboekencentrum Jeugd
Ds gebooste 3 Verkrijgbaar bij o.m.:
van oe n
| Kemststal * carmelitana.be
TIP: kijk ook hier voor

inkijkexemplaar
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https://shop.franciscaansebeweging.nl/c-4152705/kinderen/
https://www.carmelitana.be/nl/webshop/1520967/zoekbijbel-verhalen-uit-het-oude-testament
https://www.carmelitana.be/nl/webshop/1521425/ark-van-noach-kleurboek
mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl

Kinderen bidden voor oorlogskinderen
Bid mee voor de vrede op 18 oktober

Oktober is de Rozenkransmaand. leder jaar vraagt de
organisatie ‘Kinderen bidden voor Kinderen’ samen met
‘Kerk in nood’ om in die maand een tientje van de
Rozenkrans te bidden voor oorlogskinderen. Helaas zijn
er veel kinderen die te maken hebben met de ellende
van oorlog, bijvoorbeeld alle kinderen die in Oekraine
wonen of in Gaza. Op deze pagina van Unicef staat het
verhaal van bv. Bodhan uit Oekraine.

Bidden voor vrede
Misschien denk je wel: hoe kan ik nou deze kinderen
helpen?

Maria heeft verteld hoe. In Fatima (in Portugal) vroeg
Maria aan drie kinderen om de Rozenkrans te bidden
om vrede te krijgen. Elk jaar op 18 oktober bidden
daarom bijna een miljoen kinderen over de hele wereld
voor vrede. Dat mag natuurlijk ook op een andere dag
of met een ander gebedje. Bidden voor vrede verandert
je hart. Bid jij ook mee? Als je dat doet, meld je dan aan
via een miljoen kinderen bidden de rozenkrans. Daar
kun je ook zien hoeveel andere kinderen er al
meedoen! Als je niet goed weet hoe je een tientje van
de Rozenkrans bidt kijk dan op de
eerste bladzijde van

tientje rozenkrans.

Op tientjeskoord lees je hoe je daar
een hulpmiddel voor kunt maken.

Dank je wel voor het meedoen!

Aanmelden nog mogelijk
Communievoorbereiding Rosmalen
gaat van start

Voor de kinderen in groep 4 (of hoger)
is het tijd voor een bijzondere
gebeurtenis. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in
de Lambertuskerk op zondag 18 mei 2025 kunnen zij
namelijk hun Eerste Heilige Communie doen. De
informatieavond is inmiddels geweest, maar kinderen
kunnen nog aangemeld worden, graag uiterlijk 24
september. Dat kan via aanmelden communie. De
eerste bijeenkomst is een speurtocht in de
Lambertuskerk op zaterdag 28 september!

Informatie

Wil je meer informatie over de voorbereiding en het
project waar mee gewerkt gaat worden? Stuur dan een
e-mail naar
ehc@parochiemaria.nl.
Wellicht tot ziens!

Wist je dat...?

pater Titus op 10 augustus zijn 10-jarig X 7
priesterfeest mocht vieren W?:t“ <
hij dit met zijn hele dorp heeft gevierd in zijn &% / ,;’%
geboortedorp Akputu in Nigeria ] n':%
- je via pater Titus de in zijn dorp kan helpen.
Kijk hiervoor op: project pater Titus ;
- van 26 — 29 september Q
bezoekt i
- ook van harte zijn uitgenodigd
om een deel van het pausbezoek in Belgié mee te maken
diaken René de Weerd ook een jubileum te vieren heeft
hij al 20 jaar geleden tot diaken gewijd werd -\
hij dit zondag 22 september zal tijdens e
de viering in de Lucaskerk om 11 uur (je bent welkom!)
van 2 — 27 oktober in Rome de tweede en afsluitende
synode in het kader van het gehouden wordt
bij een synode vroeger alleen bisschoppen van over de hele
wereld aanwezig waren maar er nu ook mannelijk en vrouwelijke
leken uitgenodigd zijn
dit synodale proces in in gang is gezet en bedoeld
is om de Kerk op een nieuwe manier met elkaar in gesprek te
laten gaan, waar ieders verhaal gehoord kan worden
- iedereen werd uitgenodigd om daar over mee te
denken en te praten ot
we daar diverse keren over geschreven hebben in de Kidsflits
- je 0.a. via Luisterend op weg op de hoogte kunt blijven van dit
proces en de synode in Rome
- het op 17 september de feestdag van de H.Lambertus is
- ouders op de website kindenbijbel.nl
kunnen vinden over bijbellezen met
kinderen, kinderbijbels en jvan
baby tot en met de puberleeftijd

Synode

“t " 2014

frerk

Versterking pastorale team
Beterschap voor pastoor Paul

Bij de openluchtviering op 30 juni
maakten de kinderen al ansichtkaarten <o)
voor pastoor Paul. Hij kon toen helaas ¥ !‘
niet aanwezig zijn omdat hij ziek was. A}h i’ A
Een longontsteking dacht men. Helaas bleek het erger te zijn
dan dat en werd eind juli bekend dat hij uitgezaaide
prostaatkanker heeft. Gelukkig wordt er hard aan gewerkt
om deze ziekte in te dammen. In een extra nieuwsbrief op 7
september gaf pastoor Paul daar toelichting op. Klik hier om
zijn bericht te lezen. We wensen pastoor Paul in ieder geval
veel sterkte en beterschap toe! Mocht je hem een kaartje
willen sturen dan kun je dat sturen naar:

Pastoor Paul Janssen

Kruisbroedershof 10

5211 GX ‘s-Hertogenbosch

Kapelaan Geoffrey de Jong

In diezelfde nieuwsbrief werd bekend gemaakt dat kapelaan
Geoffrey de Jong het pastorale team komt versterken. Heel
fijn! We zullen hem in de Kidsflits van november aan jullie
voorstellen en wensen hem alvast veel succes en een fijne
tijd in onze parochie!


https://www.unicef.nl/actueel/oekraine
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/pdf/kbvo2019_hoe_bid_je_een_tientje.pdf
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/?p=kbvo_tientjeskoord
https://parochiemaria.nl/vastenactie-2024/
https://luisterendopweg.nl/
https://www.kindenbijbel.nl/
https://parochiemaria.nl/ik-wil/eerste-communie-doen/
mailto:ehc@parochiemaria.nl
https://parochie-h-maria.email-provider.eu/web/zfxrogrevb/psifghy07k/oxiixyedvo/nhzwhiktcu

Laatste viering op zondag 10 november, 10.30 uur

bijzonder moment!

Sluitingsviering en receptie
Tijdens de sluitingsviering op 10 november zullen de drie koren die de Laurentiuskerk als thuisbasis hebben samen zingen. Ook
ons kinderkoor Eigenwijs is van de partij! Daarnaast zullen er enkele bijzondere handelingen zijn om de Laurentiuskerk aan de
eredienst te onttrekken. Welke precies? Dat weten wij ook nog niet maar we zijn wel benieuwd!

Uiteraard is iedereen van harte welkom bij deze viering, een viering die voor de Rosmalense gemeenschap een belangrijk

moment markeert. Na afloop is er een receptie om elkaar te ontmoeten.

Foto’s gevraagd

Heb je nog leuke foto’s van vieringen of activiteiten in de Laurentiuskerk uit een ver of

wat recenter verleden? Stuur ze dan uiterlijk 4 oktober naar

kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl en zet er even bij wat er op te zien is. Wellicht

krijgen ze een plaatsje in het fotoboek wat gemaakt gaat worden!

In ieder geval graag tot ziens bij de viering op zondag 10 november.

LET OP: deze begint om 10.30 uur!

Catharina Academie
Cursus Lichtfeesten in transparant

In januari van 2024 ging de Catharina Academie van start. Dat is
een initiatief van onze parochie om op laagdrempelige, maar
academisch verantwoorde wijze diverse praktische en
theoretische cursussen en workshops aan te bieden voor een
breed geinteresseerd publiek. Kijk maar eens op
https://academiecatharina.wordpress.com/ voor een terugblik op
cursussen die al geweest zijn en cursussen die op stapel staan!

Uiteraard zijn ouders bij alle cursussen welkom maar in oktober
start er eentje die we graag in de Kidsflits willen vermelden, nl. de
cursus ‘Lichtfeesten in transparant’. In het najaar zijn er diverse
lichtfeesten te vieren in de RK-kerk die ook thuis gevierd kunnen
worden (denk aan Sint Maarten, Advent en Kerstmis) en daar past
het maken van een transparant heel mooi bij. Je kunt deze thuis
ophangen om het feest tastbaarder te maken en een plekje te
geven.

Tijdens de cursus krijg je uitleg over lichtfeesten, de techniek van
het maken van een transparant en ga je zelf aan de slag. Misschien
leuk om later ook aan je kind(eren) te leren? Meer informatie over
data van de vier bijeenkomsten, kosten en dergelijke vind je op
Lichtfeesten in transparant

Inschrijven kan tot 10 oktober.

Sluiting van de Laurentiuskerk

Waarschijnlijk weten jullie al langer dat de Laurentiuskerk zal moeten sluiten. De
financiéle en personele situatie van de parochie laat het niet langer toe dat er nog twee
kerken in gebruik zijn in Rosmalen. Op zondag 10 november is daarom de laatste viering
in de Laurentiuskerk. Heel spijtig dat we van deze bijzondere, eenvoudige maar o zo
praktische en kindvriendelijke kerk afscheid moeten nemen. Naast afscheid zal het
echter ook een nieuw begin zijn van een grotere en levendige gemeenschap in de
Lambertuskerk. Het zal dus een dag met een traan maar ook van hoop zijn! Een week
later gaan de beide gemeenschappen samen verder in de Lambertuskerk. Ook een

Lezen én meehelpen in de viering
Gezinsviering 6 oktober Laurentiuskerk

Het verhaal waarin Jezus zegt ‘Laat de kinderen tot mij
komen’ is een verhaal wat bij veel mensen bekend is.
Misschien bij jou ook wel? Jezus was er namelijk niet
alleen voor de volwassen mensen, ook kinderen mogen
met al hun vragen en problemen bij hem komen. We
gaan het er op zondag 6 oktober uitgebreid over
hebben. 0ok jij hoort er bij!

Hulp gevraagd bij lezen én doen

Wie in september bij de gezinsviering was heeft het al
gezien: je kunt vanaf nu niet alleen voorlezen bij een
gezinsviering maar kinderen kunnen ook dingen DOEN!
Zoals helpen bij het aandragen van de gaven, of met
een lantaarntje meelopen bij de intredeprocessie (als de
misdienaars en de voorganger binnenkomen) of een
lantaarntje dragen tijdens de evangelielezing. Lijkt het je
leuk om te helpen? Meld je dan voor aanvang van de
viering bij de mensen van de gezinsvieringengroep
(ingang aan de torenkant). Dan wijzen zij je waar je mee
kunt helpen. Tot ziens op 6 oktober!
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https://academiecatharina.wordpress.com/
https://academiecatharina.wordpress.com/cursussen/lichtfeesten-in-transparant/

Honderden jongeren in Ede bij elkaar
Katholieke Jongerendag op 2 november KD

Katholieke Jongerendag
2024 CONNECT

Vorig jaar werd, voor het eerst in jaren, weer een Katholieke Jongerendag
georganiseerd door jongeren van diverse katholieke organisaties. Deze dag
was, met de verkoop van 600 kaarten, al snel uitverkocht en zeer geslaagd!

Dat smaakte naar meer en daarom is er dit jaar opnieuw een KJD! Deze is in een grotere accommodatie zodat er hopelijk
geen mensen teleurgesteld hoeven te worden.

Het precieze programma is op dit moment nog niet helemaal rond maar er zullen o.a. workshops zijn, sprekers, muziek

met optredens van een band, een infomarkt, een avond van Barmhartigheid en een eucharistieviering. En er is natuurlijk
tijd om gewoon gezellig bij te kletsen!

Datum: zaterdag 2 november 2024

jongeren tussen de 16-30 jaar (jongeren van 12 t/m 15 jaar zijn ook welkom,

maar het programma zal met name gericht zijn op de wat oudere jongeren)
Locatie: De Schuilplaats in Ede

Tijd: 13:00 uur —22:00 uur

Wie:

Voor meer informatie, de ticketverkoop en binnenkort het
programma zie https://www.kjd2024.nl/

Trommel al je (katholieke) vrienden op en koop je tickets
om niks van deze toffe dag te missen!

jes & m@d@d@&m@n

Oproep Kidsﬂitsredactie

i) cht
Nieuwt]eszoeker en schrijver gezo

m te schrijven? OM oP
uws en leuke weetjes
ie, voor
binnen en buiten onze par"?c;uee,\oof »
i n, over het g
innen en kinderen, OV : e
gez‘;e kerk? Enom creatief bezig te er]‘ -
n ? \ :
| (?t ie dan aan bij Jolien en Su'san\r.\te
e meeschrijven aan de Kidsflits.

Vind je het leuk 0 r
zoek te gaan naar nie

i eten? Meld je dan
nestelling? Meer W ' o
B\?’l‘: kigdsﬂitsrosma\en@Qarochlemana

yOoor je reactie! |

Alvast bedankt i~ g

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op www.facebook.com/parochiemaria/
of op de website van de parochie www.parochiemaria.nl
Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen @parochiemaria.nl
Tips, ideeén, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden.
De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten.



https://www.kjd2024.nl/
https://www.facebook.com/katholiekejongerendag
https://www.instagram.com/katholiekejongerendag/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
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Ken jij het verhaal
van de Ark van
Noach?

Zet de 6 plaatjes in
de juiste volgorde.

i Knutselen

Maak je eigen mobiel
van vogels van dankbaarheid

Op de website GelovenThuis vind je een mooi
knutselwerk dat past bij deze tijd: op 4 oktober is
het de dag van Sint Franciscus. Hij vertelde aan
iedereen hoe mooi Gods schepping is. In dit filmpje
kun je zien hoe je een mobiel kunt knutselen voor
dierendag en je er zo een dag van maakt om
dankbaar te zijn voor de natuur, dieren en de
wereld. Kijk voor het filmpje op:
geloventhuis.nl / sint-franciscus en de vogels

Wie plukt de meeste
druiven?

Drie knechten plukken
druiven, maar wie plukt
de meeste? Volg de
route en tel de trossen!
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https://www.geloventhuis.nl/2024/waar-ben-je-geweest/kijktafels/sint-franciscus-en-de-vogels.html

