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Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

Geen vieringen voor kinderen 

 

Laurentiuskerk 

Zondag 1 september 

 11.00 uur Gezinsviering 

 
 
Overige activiteiten 
Zondag 30 juni 

 10.30 uur Openluchtviering bij 

Coudewater voor alle 

leeftijden 

  Na afloop koffie, ranja  

en spelletjes 

 

Zaterdag 31 augustus  

 Familiedag Bisdom in Waalre  

 

Woensdag 4 september 

 19.30 uur Informatieavond eerste 

communie 2025 

 

 

JAARKALENDER (najaar 2024) 

 

Gezinsvieringen  

Zondag 6 oktober 
Zondag 3 november 
Zondag 1 december 

 
Overige activiteiten 
6 oktober Middag voor alle  

 kinderen en tieners van 

   groep 4 en hoger 

1 december Knutselen voor Advent 

 

              

Dit is alweer de laatste Kidsflits van dit schooljaar. Dat betekent dat de zomervakantie 
eraan komt en het ook in de kerk even wat rustiger wordt. Traditiegetrouw luiden we de 
zomer in tijdens de openluchtviering op landgoed Coudewater. Ook dit jaar: op zondag 30 
juni ben je hierbij van harte welkom! Zomer betekent ook: lekker naar buiten en erop uit. 
Onze vormelingen hebben hierop vast een voorproefje genomen met hun bedevaart naar 
Den Bosch. Heb je de smaak te pakken, ga dan ook op 31 augustus tijdens de gezinsdag 
mee op bedevaart met Willibrord.  Lees er meer over op blz. 5. Nog niet uitgereisd? Kijk 
dan gauw op blz. 6 voor het zomerkamp van Emmanuel of kies het ruime sop tijdens de 
zeilweek van Noventus! Een fijne zomer en voor nu: veel leesplezier gewenst!  

Bescherming onderweg 

Ik ga op reis en neem mee... 
 
Het is bijna zomervakantie. Tijd voor velen om er lekker op uit  
te trekken. En om over een paar weken met een koffer vol  
verhalen weer thuis en op school te komen. We hopen  
natuurlijk, en gaan er ook vanuit, dat we een goede reis hebben  
en weer veilig thuiskomen. Wist je dat je hiervoor om extra bescherming kan vragen bij 
een heilige? 
 
Geluksbrengers 
Onze kerk kent veel heiligen. ‘Heilige’ heeft het woord ‘Heil’ in zich. Dat betekent: 
geluk. Een heilige is iemand die in zijn leven geluk aan anderen heeft gebracht. Het 
waren eigenlijk mensen zoals wij. Maar wel met een bijzonder doel. Mensen zien een 
heilige vaak als voorbeeld. In dingen die ze gedaan hebben, in hun manier van leven. Ze 
roepen hulp in van heiligen om hen te vragen mee te bidden bij vrolijke maar ook 
verdrietige gebeurtenissen, bij ziekte en in nood maar ook in alledaagse situaties waarin 
je wat steun of hulp kan gebruiken. 
 
Een eigen taak 
Elke heilige heeft hierin zijn eigen specialiteit. Zo kan je bijvoorbeeld Sint Antonius  
om hulp vragen als je iets kwijt of verloren bent. Zangers en muzikanten kunnen in hun 
werk om steun vragen van Sint Cecilia. Voor kracht bij het extra goed zorgen voor onze 
natuur en de dieren, kun je bidden tot Sint Franciscus.  
 
Bescherming onderweg  
Wist je dat er ook heiligen zijn die speciaal bekend staan om hun  
bescherming van reiziger? Mocht je op reis gaan en dit spannend  
vinden dan kun je hen vragen met jou mee te bidden voor een  
veilige reis en goede thuiskomst. Sint Christoffel is de bekendste  
beschermheilige van reizigers. Wellicht heb je wel eens van hem  
gehoord? Een andere bekende beschermheilige van reizigers is  
Jacobus de Meerdere (zeker als je onderweg bent naar Santiago   
de Compostella zal je over hem horen!). Wist je dat ook de Driekoningen  
beschermheiligen zijn van de pelgrims, weggebruikers en reizigers?  
Naast deze mannelijke heiligen zijn er ook vrouwelijke heiligen die  
reizigers beschermen. Dat zij vrouwen waren die hun tijd ver vooruit  
waren, lees je op de volgende bladzijde.  
      (vervolg op pagina 2) 
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          (vervolg van pagina 1) 

Bona de Pisa – Birgitta van Zweden – Francisca Romana 
Bona de Pisa (1156 – 1207) is een vrouwelijke heilige die leefde in de 12e eeuw in Italië. Zij zag het leven  
als een pelgrimsreis en was ook echt zelf veel onderweg. Ze maakte pelgrimsreizen naar Rome, het Heilige  
Land en – maar liefst 10 keer  -  naar Santiago de Compostella. Als je je bedenkt dat dit in de tijd waarin zij  
leefde echt gevaarlijke reizen waren, dan is dat al heel bijzonder. Extra bijzonder maakt het dat zij hier als  
tiener al mee begon. Bona stond bekend om haar toewijding aan het begeleiden van pelgrims naar heilige  
plaatsen en werd beschermheilige van gidsen, reizigers en vluchtelingen. Als Bona niet op reis was, woonde  
ze in de kluizenaarshut bij de Italiaanse stad Pisa en werd zo ook beschermheilige van deze stad.  
Dichterbij huis kennen we Birgitta van Zweden, (1303-1373), de stichteres van de orde van Birgittinessen  
waarvan eens een klooster op landgoed Coudewater stond. Ook zij maakte meerdere pelgrimsreizen: naar  
Rome en naar het Heilige Land. Birgitta was hiernaast een invloedrijk persoon met belangrijke contacten aan  
het koninklijk hof en met de paus. Ook Birgitta is uitgeroepen tot beschermheilige van de pelgrims.  
Als laatste noemen we nog Francisca Romana (1384-1440). Omdat zij de wonderbaarlijke gave had om op  
meerdere plaatsen tegelijk te kunnen zijn, en zich dus snel verplaatste, is zij in 1951 door de kerk uitgeroepen  
tot beschermheilige van al het gemotoriseerde verkeer en zijn gebruikers: weggebruikers, automobilisten en  
piloten. Op 9 maart rijden daarom elk jaar vele Romeinse automobilisten naar haar basiliek in Rome om speciaal  
haar zegen te ontvangen.  
 
Mee op reis 
Je hoeft geen lange gebeden te bidden om heiligen om bescherming te vragen. Een eenvoudig gebed, zoals  
‘Sint Christoffel, bescherm ons tijdens onze reis’ is al genoeg. Het belangrijkste is dat je het oprecht meent en  
gelooft dat deze heiligen je willen helpen. Als je een extra gevoel van veiligheid en bescherming wil hebben,  
kan je een afbeelding, gebedskaartje of medaillon van een heilige mee op reis nemen. Je kunt dit dan in je tas  
stoppen of in de auto leggen. Een goede, en vooral veilige reis toegewenst! 
 
De legende van Sint Christoffel  
Het bijzondere levensverhaal van deze heilige staat beschreven in de Legenda Aurea, een beroemd Middeleeuws boek over de 
levens van heiligen. Het gaat als volgt: Christoffel stond bekend als een heel sterke en grote man die alleen de machtigste heerser 
wilde dienen. Hij diende daarom de koning. Tot hij ontdekte dat de koning bang was voor de duivel. Omdat Christoffel daarom 
dacht dat de duivel dus nog machtiger dan de koning moest zijn, trad hij in dienst bij de duivel. Maar de duivel bleek op zijn beurt 
weer bang te zijn voor Christus. Christoffel ging daarom op zoek naar Christus. Tijdens zijn zoektocht trof hij een kluizenaar. 
Christoffel vroeg hem of hij misschien wist hoe hij Christus van dienst kon zijn. De kluizenaar bracht hem naar een gevaarlijke 
rivier waar veel mensen verdronken tijdens de oversteek. Christoffel hielp mensen vanaf toen veilig naar de overkant. Op een dag 
stond er een klein kind bij de rivier. Christoffel nam ook hem op zijn schouders en bracht hem naar de overkant. Maar tijdens de 
oversteek werd het kind zwaarder en zwaarder. Eenmaal aan de overkant, vertelde het kind dat hij Jezus was en dat Christoffel 
met hem de hele wereld op zijn schouders had gedragen! Bijzonder hè? Ben je nu nieuwsgiering naar nog meer heiligenlevens? 
Kijk dan eens op de website van Dionysius-parochie te Heerhugowaard. Hier vind je, speciaal voor kinderen geschreven,  
heiligenverhalen: Dionysiusparochie.nl/heiligen-voor-kinderen 
 
 
 Zondag 30 juni bij Coudewater om 10.30 uur 

Openluchtviering en spelletjes 
 

Zin om (weer) op een bijzondere plek deel te nemen aan een viering?  
Kom dan naar de jaarlijkse openluchtviering op zondag 30 juni om 10.30 uur  
(LET OP: afwijkende tijd!). Die vindt dit jaar opnieuw plaats op landgoed Coudewater.  
De viering is net als vorig jaar niet op het grasveld bij de hooiberg, maar vlak bij het  
beeld van de heilige Birgitta en het oude kloostergebouw. Ook een mooi plekje! 
 

Speciaal voor kinderen 
De openluchtviering is juist ook voor de kinderen aansprekend. Het is natuurlijk al heel  
leuk dat deze viering buiten is! Daarnaast is er een aparte preek speciaal voor kinderen en  
na afloop zijn er spelletjes te spelen terwijl er wat te drinken is. 
En wil je meedoen met het aandragen van de gaven? Meld je  
dan uiterlijk vrijdag 28 juni even aan bij Jolien via  
kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl 
 

Aanmelden? 
Van tevoren aanmelden voor de viering is niet nodig. Gewoon  
komen! En eh…. ook bij slecht weer gaat dit alles door maar  
dan binnen, in de Laurentiuskerk. Houd daarvoor Facebook  
en de website in de gaten. Tot dan! 

 

https://dionysiusparochie.nl/spiritualiteit/heiligen/heiligen-voor-kinderen/
mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
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BOEK IN DE SCHIJNWERPERS 

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet 
 te worden....  Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen  

over de Bijbel en het geloof.  

 
Schatzoeken in de Bijbel 
(door: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 
 
Met dit leuke doeboek voor kinderen vanaf 7 jaar kunnen zij 
deze zomer zelf aan de slag gaan. In deze editie staan de 
gelijkenissen van Jezus centraal. In elk verhaal dat Jezus vertelt 
zitten schatten van wijsheid verstopt en aan de hand van 
puzzels, proefjes en opdrachten ontdekken kinderen steeds 
meer.  
 
Prijs: €4,95 
Aantal pagina’s: 48 
Verkrijgbaar bij:  
Nederlands-Vlaams Bijbel Genootschap 
 

  Vormelingen 

Bedevaart en ontvangen van het vormsel 
 

Op zondag 12 mei waren de vormelingen al vroeg uit de veren. Zij verzamelden om 7.30 uur bij het  
Mariakapelletje op de Empelsedijk. William Bekker, lid van de vormselwerkgroep, vertelde er  
kort het verhaal over het Wonder van Empel. Daarna liep de groep naar de Willibrordkerk,  
waar pastor Ad van Wezel vurig vertelde over Willibrord als grondlegger van ons geloof in  
Nederland en wat dit betekende voor de mensen in Maaspoort.  
De tocht werd vervolgd naar de San Salvatorkapel, waar iedereen een lichtje kon aansteken.  
Pastoor Janssen bad een speciaal gebed bij het prachtige Mariabeeld daar. Bij dat beeld  
ontbreekt een stukje van de pols van Maria. Pastoor Janssen noemde haar dan ook 'Maria  
met de losse pols'.  
Het laatste stukje van de bedevaart was de wandeling naar de Sint Jan, waar  
de vormelingen assisteerden bij de voorbede en het klaarmaken van de  
altaartafel. Voor wie wilde was er nog een maaltijd in de pastorie van de Sint  
Cathrien. Een geslaagde dag, ook dankzij het prachtige weer! 
 

Vormselviering 
Een week later was het voor de vormelingen tijd voor het ontvangen van het vormsel.  
Tijdens de mooie viering in de Laurentiuskerk kregen ze een kruisje met zalf op het voorhoofd.  
Zo ontvingen ze de bevestiging van de Heilige Geest: de kracht van God is bij je. De Heilige Geest  
helpt je om stevig in je schoenen te staan, om goed om te gaan met het lief en leed van je leven,  
om je talenten te ontwikkelen. Kinderkoor Eigenwijs was, samen met koor Joy’n Us, van de partij  
om te zingen en voor een vrolijke, inspirerende noot te zorgen. Een bijzondere bijdrage ook  
omdat zowel Daan als Niels, beide lid van Eigenwijs, het vormsel ontvingen!  
Daan, Romy, Sander, Niels, Jozua en Nard, van harte gefeliciteerd! 
 

De Wonderwolk – Zomerdoeboek  
Editie juli /  augustus 
 
Een doeboek voor kleuters. 45 Pagina’s met kleurplaten, 
(Bijbel)verhalen, cijfer- en letteroefeningen en puzzels.  
Het thema is ‘op reis’ en bevat verhalen van Abraham en 
Ruth.   
Voor kinderen vanaf 4 jaar (groep 1-2). 
 
Dit doe-boek maakt onderdeel uit van een reeks doe-
boeken. Elk doe-boek uit deze reeks is los te bestellen maar 
ook als jaarpakket. Kosten: €50 voor 11 nummers.  
 
Prijs: €6,95 
Aantal pagina’s: 42 
Verkrijgbaar bij: dewonderwolk.nl 
TIP: klik hier om een doe-boek  
in te zien  
 

Speel je mee? 
 
▪ Het grote Bijbelkwartet! | €5,50 | Verkrijgbaar bij: samueladvies.nl 
▪ Memo-spel Ken je heiligen | €12,50 | Verkrijgbaar bij: samueladvies.nl 
▪ Bijbelkwartet (vanaf 3 jr) | €4,99 (met doosje: €9,99) | Verkrijgbaar bij:  dewonderwolk.nl 

 

https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/schatzoeken-in-de-bijbel/
https://www.dewonderwolk.nl/product/de-wonderwolk-zomerdoeboek/
https://www.dewonderwolk.nl/wp-content/uploads/2022/01/inkijk-exemplaar-thema-1_schepping.pdf
https://www.samueladvies.nl/product/het-grote-bijbelkwartet/
https://www.samueladvies.nl/product/memo-spel-ken-je-heiligen/
https://www.dewonderwolk.nl/product/bijbel-kwartet/


                            
                  

13e jaargang, nummer 6 – juni 2024 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Op zondag 2 juni deden 15 kinderen in een feestelijke viering  
in de Lambertuskerk voor het eerst de communie.  
Aansluitend hadden ze een fijne dag, met ook nog mooi weer!  
 
Joshua, Mattia, Benjamin, Sam, Cristy, Dee, Sarah, Beike,  
Luna K, Jochem, Saar, Luciano, Kevin, Luna S en Kirsten, 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
- er nog steeds een mooie boekwinkel met leuke  
 cadeautjes is in Heeswijk 
- deze boekwinkel bij de Abdij van Berne in Heeswijk is en  

nu Berne Abdijwinkel heet (klik op de link voor meer info en 
openingstijden) 

- de winkel eerst gesloten was maar nu door vrijwilligers gedraaid 
wordt 

- de webwinkel helaas niet meer bestaat maar dat dat een mooie 
reden is om gewoon zelf eens te gaan kijken (ideetje voor in de 
vakantie?) 

- de Laurentiuskerk in november 2024 zal sluiten 
- de definitieve datum binnenkort bekend zal zijn 
- de Lambertuskerk gelukkig openblijft! 
- deze kerk een beetje zal worden aangepast om  
 daar ook wat meer ‘rondom’ met elkaar te kunnen vieren 
- de plannen daarvoor in de maak zijn 
- pastoor Paul momenteel ziek thuis zit met een flinke 

longontsteking 
- wij hem van harte beterschap wensen! 
- op zaterdag 2 november de jaarlijkse Katholieke Jongerendag 

georganiseerd wordt voor jongeren vanaf 16 jaar  
- het programma nog niet bekend is maar je de datum  

 natuurlijk vast op de kalender kunt zetten       
- de KJD in Ede gehouden zal worden 
- als je van jongerenactiviteiten in het bisdom of  
 daarbuiten op de hoogte wilt zijn je je aan kunt melden  
 voor de nieuwsbrief van Jong Bisdom Den Bosch via 

jongeren@bisdomdenbosch.nl  
- Museumpark Orientalis vanaf 6 juli haar deuren  
 weer opent voor de zomerperiode! 
-  je in het museum met Pip de pelgrim mee op pelgrims- 
 tocht kan gaan en je aan nog veel meer andere leuke  
 activiteiten mee kunt doen.  
 Kijk hiervoor op museumparkorientalis.nl   
- er op 25 en 26 mei 50.000 kinderen in Rome waren  
 voor de allereerste Wereldkinderdag, met vrede als thema 
- kinderen met de paus spraken over de toekomst. Mooi he! 
 
 
 

 

Wist je dat...? 
 

Eerste communie 2025 

Informatieavond voor 
ouders op 4 september  

 
Wanneer uw kind in groep 4 of 
hoger zit kan het zomaar zijn dat 
het tijd wordt voor een wel hele  

bijzondere gebeurtenis, namelijk het doen van zijn of haar 
Eerste Heilige Communie tijdens een feestelijke 
eucharistieviering in de Lambertuskerk. Heeft u en uw kind 
daar mogelijk interesse in kom dan op woensdag 4 september 
om 19.30 uur naar de informatieavond in het 
parochiecentrum te Rosmalen (Rodenborchweg 2).   

 
Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over wat de Eerste 
Heilige Communie inhoudt en wat we zoal doen in de 
voorbereidingen hierop. De kinderen worden hierin o.a. 
begeleid door een groep vrijwilligers, van wie de kinderen 
ook in de afgelopen jaren hun Eerste H. Communie hebben 
gedaan. Zij zullen zich op deze avond aan u voorstellen. 
 
Aanmelden voor de informatieavond 
Heeft u interesse om deze ouderavond bij te wonen?  
Graag ontvangen wij dan uw aanmelding, zodat we de 
inkopen kunnen afstemmen.  
Na afloop van de informatieavond is er namelijk de 
gelegenheid nog even samen een drankje te doen en uw 
vragen te stellen. 
U ontvangt dan vervolgens ook meer informatie over hoe u 
daadwerkelijk uw kind kunt aanmelden voor het Eerste 
Communie traject.  
 
Om u aan te melden voor de ouderavond kunt u een e-mail 
sturen naar ehc@parochiemaria.nl met daarin uw naam van 
uw kind.  
Ook horen wij graag alvast naar welke school uw kind gaat en 
welke groep. 
 
Wij zien u graag op woensdag 4 september! 

Fotografie: Inge van den Broek 

Van harte gefeliciteerd! 

https://www.berneabdijwinkel.nl/#home
https://www.wjd.nl/katholieke-jongerendag2024/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
https://www.museumparkorientalis.nl/activiteiten/
mailto:ehc@parochiemaria.nl
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Afscheid pianiste kinderkoor 
Bingo, frietjes en mooie cadeautjes 

 
Vrijdag 21 juni nam Diana afscheid van kinderkoor Eigenwijs.  
Na 6 jaar pianiste van Eigenwijs geweest te zijn wilde ze  
graag weer wat meer tijd voor zichzelf. Ze begeleidt namelijk  
ook nog twee koren in Alem en Rossum, waar ze woont!  
Wat haar betreft moest het niet te somber zijn maar een  
feestje dus organiseerde ze een bingo met vele leuke prijsjes  
voor de kinderen.  
 

De koorleden hadden ook voor haar iets moois gemaakt: 
een groot dienblad met foto’s van het koor en daarop 
allemaal persoonlijk cadeautjes en wensen. Het werd een 
gezellige avond en de frietjes smaakten goed! 

 

Stijn, die al jaren bij het koor zingt, zal vanaf nu achter de 
piano te vinden zijn en Diana opvolgen. Heel fijn Stijn, we 

wensen je veel succes! En Diana wensen we alle goeds voor de toekomst! 
 

 

Vooraankondiging 

Jeugdmiddag op zondag 6 
oktober 

 
Zin in een leuke en afwisselende 

middag? Alle kinderen en tieners van 
groep 4 en hoger die zich, op welke 
manier dan ook, verbonden voelen 
met onze kerk zijn op 6 oktober van 

harte uitgenodigd om mee te gaan en 
een gezellige middag te beleven. 
Schrijf het vast op de kalender! 

 
In de volgende Kidsflits kun je er meer 

over lezen. 

Gezinsdag in Waalre 

Ga ook op bedevaart met Willibrord op 31 augustus! 
 

Na de zeer geslaagde gezinsbedevaarten in de drie voorgaande jaren organiseert de afdeling  
Familiepastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch opnieuw een dag voor gezinnen.  
Het wordt weer een heuse ‘bedevaart voor gezinnen voor één dag’! Het bisdom en de  
parochie Heilige Willibrord (Aalst-Waalre-Valkenswaard) nodigen jullie uit om op zaterdag  
31 augustus een dag met de heilige Willibrord mee te trekken. Dat gebeurt in het mooie  
Waalre, waar Willibrord ooit zelf een kerk stichtte. 
 

Willibrord op reis 
Willibrord trok in het jaar 690 weg uit zijn veilige abdij in Ierland om in de Nederlanden  
het evangelie te gaan verkondigen. Het werd een heel avontuur. Een onderneming als deze  
kun je nooit op eigen kracht volbrengen. Dat gaat met bidden, en speuren naar Gods stem  
voor jou. Hoor ik Hem? Hoort Hij mij? Op zaterdag 31 augustus ontdek je in het voetspoor van de heilige Willibrord  
allerlei vormen van gebed. Dit doe je spelenderwijs tijdens deze dag vol muziek, activiteiten, samen zingen en bidden.  
Je eindigt letterlijk met een ‘Symfonie van gebed’! 
 

Zo ziet het programma eruit 
9.30 uur Aankomst bij de Heilige Willibrorduskerk in Waalre 
10.00 uur Opening van de dag in deze kerk 
10.30 uur In het voetspoor van Willibrord, een avontuurlijke reis incl. een verzorgde lunch 
14.15 uur Springprocessie en eucharistieviering 
15.15 uur Gezellige afsluiting 
16.00 uur Vertrek 
 

Voor wie?  
Voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, broers,  
zussen en vriendjes zijn allemaal van harte welkom. Een superleuk uitstapje voor het hele gezin! 
 

Ook pelgrim-voor-één-dag zijn?  
Inschrijven kan tot uiterlijk 1 augustus 2024. 
Vul het aanmeldformulier in op de website van het bisdom.  
De kosten voor de dag bedragen € 5,00 per persoon, inclusief lunch en  
busvervoer. Er is een maximaal aantal deelnemers dus wacht niet te lang  
met aanmelden als je mee wilt! 
 

https://www.bisdomdenbosch.nl/hoor-je-mij/
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Oproepjes & mededelingen

Prikbord 

Meer  inf ormat ie op www.zeil kampnovent us.nl

Voor wie?

Jong ens en 

meisj es t ussen

de 12-18 j aar

Waar ?

Loosdr ec ht se

Pl assen t e 

Ut r ec ht

Kost en en 

wanneer ? 

€270

10 t / m 17 aug

Een onvergetelijke 

week vol zeilen en 

plezier!

De zeil week Novent us,

2024

Iet s voor  j ou?

Samen in gesprek 

over geloof

Sport, spel en avontuur voor kinderen  

           Emmanuel Zomerkamp 2024 
 
Ook deze zomer kun je weer mee op zomerkamp met Emmanuel! En het belooft opnieuw  
een week vol sport, spel en avontuur te worden.  
Het thema van dit jaar is: Die Daan die durft! 
Tijdens het kamp ga je het avontuur beleven van de dappere Daniel. Hij is niet bang te  
krijgen en is moedig. Daniel laat zich niet gek maken. Zelfs niet als hij door de koning in een  
leeuwenkuil wordt gegooid. Dit spannende verhaal zal je gaan zien en meebeleven in de  
musical. Dit kamp gaat over moedig zijn en over vertrouwen, ook als iets té moeilijk lijkt.  
God helpt je altijd en laat je nooit in de steek.  Speel, sport en zing mee!  
 
Voor wie?  Kinderen van 8 t/m 12 jaar (groep 4 – 8 van de basisschool)  
Wanneer?  Kamp 1: 13 juli (start om 15.00u) - 18 juli (einde om 12.00u)   

Kamp 2: 27 juli (start om 15.00u) - 1 augustus (einde om 12.00u)  
Waar?   Het zomerkamp vindt, traditiegetrouw, plaats in Emmaus, aan de  

Udenhoutseweg 15 te Helvoirt.  
Kosten?  €230,- per kind (eventueel in termijn te betalen) 
 
Mochten de kosten een belemmering zijn, neem dan contact op met de organisatie.  
 
Voor meer informatie en aanmelden, kijk op: emmanuelnederland.nl/zomerkamp 
Of op: folder zomerkamp 2024 
 

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op  www.facebook.com/parochiemaria/   
of op de website van de parochie www.parochiemaria.nl waar u zich onderaan de homepage ook aan kunt melden voor de wekelijkse parochienieuwsbrief. 

Voor aan- of afmelden voor de Kidsflits kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl  
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten. 

 

https://www.emmanuelnederland.nl/activiteiten/zomerkamp
https://rkactiviteiten.nl/pdf/2024/20240713_zomerkamp.pdf
https://zeilkampnoventus.nl/
mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
https://www.youtube.com/@EmmanuelMusicNederlandsKids
https://www.youtube.com/@EmmanuelMusicNederlandsKids
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Sint Christoffel voor op reis 
Maak een mooie hanger van deze beschermheilige, om weg te geven aan 

iemand die op reis gaat of om zelf mee te nemen. Kijk voor meer leuke 
knutselwerkjes en puzzels rond Sint Christoffel op dit leuke doe-boek: 

 
rkkids.nl/H.Christoffel-Zomer-Doe-Boek.pdf 

 

Doolhof... 
Breng jij deze zeemeeuw naar de 

vuurtoren? 

 

Teken van punt naar 

punt. Zie jij welk 

verhaal van Jezus 

hier is afgebeeld? 

https://rkkids.nl/wp-content/uploads/H.-Christoffel-Zomer-Doe-Boek.pdf

