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Wat vieren we? 

De Goede Week en Pasen 
 
Komende zondag, 24 maart, is het Palmzondag.  
Op deze dag vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem.  
Een feestelijke gebeurtenis! De mensen waren blij en  
juichten Jezus met hun palmtakken toe. Wat Palmzondag extra bijzonder maakt, is dat op 
deze dag ook de Goede Week begint: de laatste én de belangrijkste week van de 
Veertigdagentijd of Vastentijd die eindigt met het paasfeest. 
 
Aswoensdag: begin van de Veertigdagentijd 

Weet je het nog? Ongeveer vijf weken geleden, op de woensdag na 
carnaval (14 februari), vierden we Aswoensdag en begon de Vastentijd. 
Een periode van veertig dagen om pas op de plaats te maken met wat  

minder luxe en meer aandacht voor anderen. Ook is de Vastentijd de tijd om ons meer te 
richten op ons geloof en God en ons zo voor te bereiden op iets heel bijzonders: het 
paasfeest.  
Op Palmzondag breekt alweer de laatste week van de Vastentijd aan en komt Pasen steeds 
dichterbij. En dat horen en zien we in de kerk: je leest er hieronder meer over! 
 
De Goede Week: einde van de Veertigdagentijd 
In deze week gedenken we de gebeurtenissen uit  
de laatste dagen in het leven van Jezus. De dagen  
waarop we dit doen zijn Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 
Op Stille Zaterdag, de dag voor Pasen, sluiten we de Goede Week af. Op elk van deze vier 
dagen staat een bijzonder verhaal centraal... 
 
Palmzondag: feest! 

Op deze dag vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. We horen in de kerk dat 
Jezus op een ezel de straten van Jeruzalem inreed en werd toegejuicht door 
mensen die zwaaiden met palmtakken. ‘Hosanna’, riepen ze, ‘zoon van David!’  

Het was feest in de stad en de mensen waren blij! Maar later in de Goede Week zullen we 
horen dat dit enthousiasme niet van lange duur was... De palmtakken uit het verhaal van 
de intocht zien we deze zondag ook in de kerk. Niet zo’n grote takken, maar kleine takjes. 
Tijdens de viering worden deze gezegend. Na de viering mag je een palmtakje mee naar 
huis nemen. Bij Palmpasen hoort ook een palmpaasstok. Deze mag je voorafgaand aan de 
viering komen knutselen (Kom je ook? Lees meer op blz. 2). Tijdens de viering worden alle 
palmpaasstokken gezegend en in een feestelijke processie door de kerk gedragen zodat 
iedereen ze kan zien en we Jezus er mee toejuichen!  (lees verder op pagina 2) 

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

Geen kindervieringen 

 

Laurentiuskerk 

Zondag 24 maart/Palmzondag 

 9.30 uur Knutselen   

  palmpaasstokken 

 11.00 uur gezinsviering 

   

Vrijdag 29 maart/Goede Vrijdag 

 16.00 uur Kinderkruisweg 

 

Zondag 31 maart/1e Paasdag 

 11.00 uur gezinsviering 

 
 
Overige activiteiten 
Zondag 28 april 
13.30 uur Sint Jan 

 Middag voor gezinnen 
rond Bernadette van 
Lourdes 

 

 

 

 

JAARKALENDER  

Gezinsvieringen  
Zondag 19 mei 1e Pinksterdag 

Zondag 2 juni  1e communie 

 
 
Overige activiteiten 
30 juni Openluchtviering met 

spelletjes na afloop 

31 augustus Familiedag Bisdom 

 

              

Buiten wordt het weer langzaam groen en kleurrijk: het voorjaar hangt in de lucht! Dat 
betekent dat Pasen eraan komt. Over een week is het zover. In deze laatste week voor Pasen 
kunnen we eerst in de kerk nog luisteren naar de indrukwekkende verhalen over de laatste 
dagen in het leven van Jezus, waarin feest en verdriet elkaar afwisselen. Je bent van harte 
welkom om deze week mee te beleven. Zo kun je aanstaande zondag, op Palmzondag, 
voorafgaand aan de gezinsviering een palmpaasstok komen knutselen in de Laurentiuskerk. 
Meedoen? Kijk dan even op blz. 2 om je aan te melden. Op Goede Vrijdag wordt de kruisweg 
speciaal voor kinderen verteld door pastoor Paul Janssen, ook in de Laurentiuskerk. Een 
indrukwekkende viering waarin ook alvast vooruitgekeken wordt naar wat komen gaat. Want 
verdriet zal overgaan in blijdschap: het wordt Pasen!  Veel leesplezier gewenst!  
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Doe mee op Palmzondag 24 maart! 

Palmpaasstokken maken en gezinsviering in de Laurentiuskerk 
 

Op zondag 24 maart kun je in de Laurentiuskerk een mooie palmpaasstok komen 
maken voorafgaand aan de gezinsviering. Om 9.30 uur starten we met het versieren 
van de stokken met crêpepapier, linten, broodhaantje, pinda’s, eitjes enz. Tussendoor 
is er voor jullie limonade met iets lekkers en voor papa en/of mama (die nodig zijn als 

knutselhulp      ) koffie of thee.  
Iedereen is welkom, ook als je nog nooit eerder geweest bent! 

 
Aanmelden 
Kom je meedoen? Geef je dan liefst uiterlijk donderdag 21 maart op via kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl. Deelname is 
gratis maar een vrijwillige bijdrage zou heel fijn zijn! Wij zorgen voor knutselspulletjes, stok en broodhaantjes. 
Mocht je je later aanmelden dan moeten we even kijken of we nog voldoende materiaal kunnen  
regelen.  
 
Gezinsviering 
Heb je geen tijd om om 9.30 uur te komen knutselen, maak dan thuis een palmpaasstok en neem  
die mee naar de gezinsviering om 11.00 uur. Dan kun je meelopen in de processie terwijl de  
Jacobsingers hun vrolijke palmpaasliedjes laten horen. We luisteren samen naar het verhaal dat Jezus  
door een heleboel mensen juichend werd binnengehaald in Jeruzalem en er is uitleg over de  
palmpaasstok. Want waar is bijvoorbeeld die haan voor? Of die pinda’s? Na afloop van de viering  
weet jij vast wel iemand die jouw mooie palmpaasstok kan gebruiken als steuntje in de rug.  
 
Graag tot ziens op 24 maart! 

 

(vervolg van pagina 1) 
 

Witte Donderdag: het laatste avondmaal 
Op de donderdag in de Goede Week gedenken we dat Jezus met zijn leerlingen het laatste  
avondmaal viert. Een van de leerlingen zal Jezus nog diezelfde avond verraden aan de  
Romeinen. Tijdens het laatste avondmaal stelt Jezus het sacrament van de Eucharistie in: Hij vraagt zijn leerlingen de maaltijd met  
brood en wijn te blijven herhalen om hem te gedenken, totdat Hij terugkomt bij de mensen. En dat doen we nog tot op de dag van 
vandaag. Bijzonder hè! De viering op Witte Donderdag eindigt anders dan anders. De priester legt de hosties die zijn overgebleven niet 
terug in het tabernakel maar brengt deze naar een rustaltaar en hij dooft de godslamp. De kruisbeelden in de kerk worden met een 
doek afgedekt. De klokken zullen vanaf nu tot aan Pasen niet meer luiden. 
 
Goede Vrijdag: de kruisiging 
Op de vrijdag in de Goede Week gedenken we dat Jezus sterft aan het kruis. In de Laurentiuskerk vertellen we  
het verhaal van Jezus’ lijdensweg tijdens de Kinderkruisweg. Goede Vrijdag is een verdrietige dag. Toch heet  
deze dag ‘Goede Vrijdag’.  Dat is omdat Jezus op deze dag zijn leven de mensen, voor ons, gegeven heeft.   
 
Stille Zaterdag en Paaswake 
De zaterdag na Goede Vrijdag noemen we Stille Zaterdag.  Op deze dag denken we eraan dat het lichaam van Jezus in het graf ligt. De 
kerk is sober ingericht. Het altaar heeft geen kleed, het tabernakel staat open: Jezus is niet meer onder ons. Ook vandaag nog zwijgen 
de kerkklokken. Maar dat wordt snel anders... In de avond van Stille Zaterdag vieren we namelijk de Paaswake! We wachten deze 
avond en nacht tot Jezus weer bij ons terugkeert. In een helemaal donkere kerk wordt de paaskaars aangestoken en tussen de mensen 
gezet, symbool voor het licht van Christus: zo wordt het weer licht na de donkere dagen. De klokken mogen weer luiden want er 
gebeurt een groot wonder... 
 
Pasen 
Tweeduizend jaar geleden gaan op een vroege zondagochtend Maria van Magdala en twee andere vrouwen  
op weg naar het graf van Jezus. Daar zien zij iets vreemds: de zware steen die het graf afsloot, is weggerold!  
En het graf is leeg. Ze begrijpen het niet. Plotseling verschijnen er twee mannen: ‘Jezus is niet hier. Hij leeft!’  
De vrouwen gaan blij het goede nieuws aan de leerlingen van Jezus vertellen: Jezus is opgestaan uit de dood.  
Hij leeft! Liefde en licht zijn sterker dan dood, afbraak en geweld en dat is de kern van ons geloof.  
 
Gedurende vijftig dagen vieren we dit wonder. De paaskaars blijft branden tot Hemelvaart. Pinksteren sluit  
de paastijd af: de apostelen ontvangen dan de heilige Geest en vertellen het verhaal van Jezus aan iedereen  
die het horen wil: de kerk is geboren! 

 

mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
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BOEK IN DE SCHIJNWERPERS 

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het  
denken gezet te worden....  Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere  
kinderen over de Bijbel en het geloof.  

 

Luisteren en kijken naar verhalen 

Verteltheater ‘Tijd voor Jezus’ 
 

Op de website van ‘Kinderen bidden 
voor Kinderen’ vind je het verteltheater 
‘Tijd voor Jezus’. Hiermee kun je 
luisteren én kijken naar in totaal 12 
verhalen over het leven van Jezus. 
Onder elke button vind je een verhaal, 
met prachtige tekeningen en zeer goed 
voorgelezen.  
Onder button 9, 10 en 11 vind je de 
verhalen die horen bij de komende 
Goede Week. 
 
Kijk en luister eens op  
Tijd voor Jezus! 
 

 

Een ark vol verhalen 
(door: Herma Vogel) 

 
Een kleurrijke kinderbijbel met de mooiste verhalen uit de 
Bijbel, herverteld in eenvoudige maar fantasievolle 
bewoordingen. Over Adam en Eva in het paradijs, over David 
die een reus verslaat, over de geboorte van Jezus, over Pasen 
en Pinksteren... Mooi geïllustreerd.  
Voor kinderen van 4 - 8 jaar. 
 
Prijs: €23,99 
Aantal pagina’s: 144 
Verkrijgbaar bij: 
bol.com 
TIP: kijk hier ook voor een  
Inkijkexemplaar 
 
NB: t/m 24 maart GRATIS ALS BOEKENWEEKGESCHENK bij 
besteding vanaf €15,- !! 

 

Het wonder van Pasen 
 
Een leuk werkboek om met elkaar, met 20 figuren, het 
paasverhaal op te bouwen in de omgeving van het open graf. 
Gedrukt op stevig papier en eenvoudig uit te knippen. In het 
midden van het boek staat het paasverhaal.  
 
Om samen te maken en uit te lezen! 
 
Prijs: €4,99 
Aantal pagina’s: 16 
 
Verkrijgbaar bij: samueladvies.nl 
 

Wonderwolk Doeboek - editie Pasen 

Voor kleuters van groep 1-2 |  Aantal pagina’s: 28  |  Prijs: €5,25 

Met Bijbelverhalen, schrijf- en tekenopdrachten en kleurplaten. 

 

TIP: De Wonderwolk-Doeboek is een serie tijdschriften voor kinderen vanaf 4 jaar en ook als  

abonnement verkrijgbaar. Een jaarpakket kost €50 en bestaat uit 11 nummers: 10 reguliere  

uitgaven en 1 dik zomerboek. Ieder doeboek draait om een ander Bijbelthema.  

De tijdschriften worden maandelijks thuisbezorgd.  

Kijk voor meer info en een inkijkexemplaar op dewonderwolk.nl 

 

  Goede Vrijdag 29 maart, om 16.00 uur  

  Kruisweg voor kinderen in de Laurentiuskerk 
 

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en sterven 
van Jezus. Een verhaal dat we liever niet horen. We 
houden lijden en sterven liever ver bij ons vandaan. Toch 
is het een verhaal waardoor je Pasen anders gaat 

beleven. Wanneer je het lijden gehoord hebt, is het feest erna des te groter. Jezus 
is niet dood, Hij leeft! Hij laat ons zien dat er leven is na de dood. 
 
Om voor kinderen het lijdensverhaal begrijpelijk te maken, is er op Goede Vrijdag 
een kinderkruisweg van ongeveer een half uur in de Laurentiuskerk. Pastoor Paul 
zal met de kinderen langs de kleurrijke  
afbeeldingen van het verhaal (de staties) lopen.  
Hij praat met hen over het verhaal van Jezus en  
hoe er ook nu nog lijden is en hij kijkt ook alvast  
vooruit naar Pasen. Kinderkoor Eigenwijs zorgt  
voor de muzikale noot.  
 
Iedereen is van harte welkom! 

 

 
 
 
 
 

TE LEEN 
BIJ BIBLIOTHEEK 
ROSMALEN 

 

https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/?p=kinderhoek#verteltheater
https://www.bol.com/nl/nl/p/een-ark-vol-verhalen/9300000042445170/?bltgh=kgtda0jOIj1Q6Sn-kPBOwg.2_6.8.RollupItem
https://www.samueladvies.nl/product/het-wonder-van-pasen/
https://www.dewonderwolk.nl/product/de-wonderwolk-doeboek-editie-maart-de-pasen/
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- het Herenkoor van de Lambertuskerk dit jaar al 200 jaar 

bestaat!!!  
- wij dit heel bijzonder vinden! 
- zij dit vieren tijdens de viering op 26 mei in de Lambertuskerk 
 en met een korenfestival op zondag 2 juni vanaf 19 uur 
- je als je op Palmzondag niet mee kan doen met het 

palmpaasstok-knutselen, je er ook thuis een kan maken 
- je hiervoor een stappenplan vindt op de website Vier.nu  
- je op deze website ook een mooie paaskleurplaat vindt en  
 nog veel te weten komt over het paasfeest  
- het familiepastoraat van ons bisdom ook dit jaar  
 weer een dag voor gezinnen organiseert 
- de datum bekend is en je, als je deel wilt nemen,  
 je zaterdag 31 augustus vast kunt noteren 
- we dit jaar naar Waalre gaan: de dag vindt daar plaats  
 rond de Sint Willibrorduskerk 
- het thema dit jaar Symfonie van gebed is 
- je weer kan meedoen aan verschillende workshops 
- de dag afgesloten wordt met een feestelijke mis 
 door onze bisschop  
- er meer informatie volgt via de website van het bisdom 

bisdomdenbosch.nl/geloof beleven in de familie 
- 2025 een bijzonder jaar is in de kerk: het is uitgeroepen  
 tot Jubeljaar met als thema Pelgrims van Hoop 
- een jubeljaar een heilig jaar is dat eens per 25 jaar  
 wordt gevierd 
- onze paus Franciscus gelovigen heeft uitgenodigd om  
 in dit bijzondere jaar op bedevaart te komen naar Rome 
- de bisdommen in Nederland graag hieraan willen  
 meedoen in de week van 26 april – 3 mei (meivakantie 2025) 
- het familiepastoraat onderzoekt of we vanuit ons bisdom  
 met gezinnen kunnen meegaan met deze nationale bedevaart  
- meer informatie volgt!  

Wist je dat...? 
 

Oproep Kidsflitsredactie 

Wil jij met ons meeschrijven aan de Kidsflits?  
 

Vind jij het leuk om te schrijven en je bezig te houden met 
wat er in onze parochie en ook daarbuiten speelt en 
georganiseerd wordt voor gezinnen en kinderen op het 
gebied van kerk en geloof? Lees dan verder .... 
  
Wij, Jolien en Susanne, vormen met veel plezier samen de 
redactie van de Kidsflits. Om de werkzaamheden wat meer 
te kunnen verdelen en misschien uit te kunnen bereiden 
zijn we op zoek naar een derde redactielid.  
 
De Kidsflits verschijnt digitaal en 7 keer per schooljaar: 
rond kerkelijke feestdagen als Kerstmis, Pasen en 
Hemelvaart & Pinksteren. Maar ook bij de start en het 
einde van schooljaar en voorafgaand aan de 
adventsperiode en de Veertigdagentijd.  
 
Geschatte tijdsbesteding: 5-12 uur per uitgave, afhankelijk 
van je inzetbaarheid.  We werken niet op locatie: je werkt 
zelfstandig thuis aan je bijdrage(n) voor de Kidsflits.  
Je bijdrage kan bestaan uit het vullen van een of meerdere 
losse rubrieken of uit het schrijven van een nieuwe  
artikelenreeks, al naar gelang je interesse en je 
mogelijkheden. 
 
Belangstelling? Meer weten? Meld je  
dan bij ons via  
kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl 
We horen graag van je, alvast  
bedankt voor je reactie!  
 
Hartelijke groet, Jolien en Susanne 

Zondag 3 maart 

Eerste communicanten stelden zich voor 
 
Zondag 3 maart presenteerden zich in de Lambertuskerk alle eerste communicanten van Rosmalen. Ze mochten hun naam 
zeggen en vertelden wat ze graag als hobby doen. Daarna hingen zij hun vrolijk versierde foto in de vorm van een cadeautje op 
twee grote borden, zodat iedereen kan zien wie zij zijn.  
 
Vredesduif 
Tijdens de bijeenkomst voorafgaand aan de viering spraken de communicanten over het geschenk van vrede. Zelf de vrede 
bewaren is soms best lastig. Een ruzie om iets kan maar zo ontstaan. God helpt ons met de heilige Geest om ruzie te voorkomen. 
De Geest helpt ons rustig te blijven, even tot 10 te tellen en het juiste te doen. Met dat in hun achterhoofd knutselden de 
communicanten allemaal een mooie vredesduif. Een duif staat ook symbool voor de heilige Geest. Tijdens de viering werd deze 
slinger met duiven achter in de Lambertuskerk aan het hekwerk gehangen. Een mooie herinnering om te blijven denken aan de 
vrede die we moeten bewaren! 
 
 

https://www.vier.nu/artikel/maak-je-eigen-palmpasenstok
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/geloof-beleven-in-de-familie/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
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Update synodaal proces 

Momenteel weer gesprekken in bisdom en parochies 
 
Paus Franciscus wil graag dat de RK-kerk synodaler wordt en op zoek gaat naar  
‘een nieuwe manier om kerk te zijn’. Daarom is hij in oktober 2021 een synodaal  
proces gestart waarbij hij graag wil dat iedereen zijn/haar stem laat horen, niet alleen  
de priesters en de bisschoppen maar ook de parochianen, inclusief de jongeren. Dat is  
namelijk wat ‘synodaal zijn’ betekent. Samen op weg gaan, je stem laten horen,  
medeverantwoordelijkheid dragen en meedoen. Er werden vervolgens vele gesprekken  
gevoerd, verspreid over diverse rondes. Ook in Nederland hebben toen veel mensen  
meegedaan met de gesprekken, jij misschien ook wel? Alle vragen en problemen  
mochten besproken worden zoals waarom in de kerk vrouwen geen diaken of priester mogen worden of de vraag of lhbt+’ers 
niet meer geaccepteerd en geïntegreerd moeten worden. Dit werd allemaal meegenomen naar de grote kerkvergadering (de 
synode) die in oktober 2023 in Rome gehouden werd. In het tekstkader op deze bladzijde vind je een tijdspad van 2021 tot nu 
van dit proces en in Kidsflits 1103, 1203, 1207 en 1301 schreven we er ook al over, mocht je iets terug willen lezen.  
 
Samenvatting in het Nederlands 
In de laatstgenoemde Kidsflits, 1301, stond een linkje naar een Engelstalig document. Dit synthesedocument was een verslag 
van die al genoemde grote kerkvergadering in oktober 2023. Inmiddels is er van het verslag ook een Nederlandstalige versie 
beschikbaar namelijk Een synodale kerk op zending. Alle bij de synode besproken onderwerpen komen daarin aan bod. Per 
onderwerp worden drie categorieën vermeld:  

1. De punten waar men het over eens is.  
2. De punten waar meningen van elkaar verschillen en meer overleg en onderzoek nodig is.  
3. Voorstellen van mogelijke wegen die ingeslagen kunnen worden om verder te komen.  

Dat er veel besproken is kun je wel zien aan de omvang van het verslag dat (hoewel het een samenvatting wordt genoemd) 
maar liefst 57 bladzijdes telt!  
De thema’s in dit document zullen in oktober 2024, bij de volgende synode, opnieuw besproken worden. In de tussentijd, en 
dat gebeurt bij synodes eigenlijk nooit, kunnen de lokale geloofsgemeenschappen weer met elkaar in gesprek gaan over wat 
er in het synthesedocument staat. Voor die gesprekken werden in het verslag echter geen handvatten gegeven waardoor het 
proces stil viel. Een landelijke werkgroep ging daar mee aan de slag en schreef een voorstel dat in februari beschikbaar kwam.  

Daarin worden vier thema’s aangegeven om over in 
gesprek te gaan. De verslagen van deze gesprekken 
moeten echter al op 15 april weer ingeleverd zijn 
om, samengevat, weer naar Rome teruggestuurd te 
worden. Er is dus maar weinig tijd om iets op te 
zetten en dat is jammer. Op 2 maart was er een 
landelijke dag in ’s-Hertogenbosch die met 120 
deelnemers al snel vol zat. Animo is er dus genoeg! 
In onze Mariaparochie zullen helaas geen 
gesprekken plaatsvinden. Op Luisterend op weg 
vind je initiatieven elders in Nederland.  

 
Synodaal spreken en luisteren 
Het is de bedoeling dat de 4 thema’s ook op een 
synodale manier besproken worden. Weet je hoe 
dat gaat? De deelnemers zitten aan een ronde tafel. 
Het gesprek begint met een gebed en een aantal 
minuten tijd om na te denken over de vraag waar 
het gesprek over gaat. Daarna krijgt iedere 
deelnemer enkele minuten  
om te vertellen wat hij/zij 
denkt bij de vraag.  
Daar mag niemand op  
reageren (kei-moeilijk!).  

 

Een overzicht van de (voorbereidingen op de) synode 
Al het spreken met en luisteren naar elkaar duurt voor deze synode in 
totaal drie jaar. Hieronder een overzicht: 
okt 2021 Paus Franciscus kondigt het synodaal proces aan. 

Gedurende enkele maanden raadpleging onder gelovigen (ook 
die niet naar de kerk gaan) waar je zelf misschien aan hebt 
deelgenomen. 

mei 2022 Rapport per bisdom opgesteld n.a.v. deze raadpleging  
aug 2022 Op basis van de rapporten per bisdom wordt een nationaal 

rapport gemaakt dat naar Rome wordt gestuurd 
okt 2022 In Rome worden alle nationale rapporten gelezen en besproken 

wat leidt tot het werkdocument ‘Vergroot de ruimte van uw 
tent’. Dit werkdocument wordt in ieder land weer besproken 
(samenvatting reacties) waarna afgevaardigden naar het 
continentale overleg gaan. 

feb-mrt  Op ieder continent wordt het werkdocument besproken en een 
2023 slotdocument gemaakt. Voor Europa gebeurt dat in Praag met  

39 landen. Dit slotdocument wordt naar Rome gestuurd. 
mei 2023 De zeven slotdocumenten (van ieder continent eentje) worden 

gebruikt om een voorbereidend document op te stellen 
(Instrumentum Laboris, latijn voor ‘werkdocument’) waarmee 
de synodevergadering in oktober 2023 aan de slag gaat.  

 Op Kerknet zijn 7 vragen en antwoorden te vinden m.b.t. dit 
werkdocument. 

okt 2023 Synode in Rome met zo’n 270 bisschoppen en 80 leken (verslag 
in Een synodale kerk op zending 

feb-apr  Opnieuw gesprekken in lokale gemeenschappen n.a.v. de 
2024 synode 
mei 2024 Nationaal rapport naar Rome 
okt 2024 Tweede sessie wereldwijde synodevergadering in Rome 

 

https://parochiemaria.nl/wp-content/uploads/2023/02/1203-Kidsflits-Rosmalen-febr-2023.pdf
https://parochiemaria.nl/wp-content/uploads/2023/09/Kidsflits-Rosmalen-sept-2023.pdf
https://parochiemaria.nl/wp-content/uploads/2023/11/1301-Kidsflits-Rosmalen-nov-2023.pdf
https://luisterendopweg.nl/wp-content/uploads/2024/02/11.-Slottekst-XVI-GEWONE-ALGEMENE-VERGADERING-BISSCHOPPENSYNODE-def.pdf
https://luisterendopweg.nl/nieuws/het-vuur-van-synodaliteit-verder-aanwakkeren-landelijke-synodale-dag/
https://luisterendopweg.nl/initiatieven/
https://luisterendopweg.nl/wp-content/uploads/2023/03/2.-Nederland-nationale-synthese-DEF.pdf
https://luisterendopweg.nl/wp-content/uploads/2023/03/2.-Nederland-nationale-synthese-DEF.pdf
https://luisterendopweg.nl/wp-content/uploads/2023/03/3a.-Continentaal-werkdocument-Vergroot-de-ruimte-in-uw-tent.pdf
https://luisterendopweg.nl/wp-content/uploads/2023/03/4.-Samenvatting-Nederlandse-reacties-op-Werkdocument-Continentale-Fase.pdf
https://luisterendopweg.nl/wp-content/uploads/2023/05/9.-Slotdossier-Europese-Continentale-Bijeenkomst-te-Praag-Febr-2023-NL-with-layout.pdf
https://www.synod.va/content/dam/synod/common/phases/universal-stage/il/PAGINATED_DUTCH-INSTRUMENTUM-LABORIS.pdf
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/werkdocument-voor-slotfase-synode-7-vragen-en-antwoorden?microsite=108
https://luisterendopweg.nl/wp-content/uploads/2024/02/11.-Slottekst-XVI-GEWONE-ALGEMENE-VERGADERING-BISSCHOPPENSYNODE-def.pdf
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Het verhaal van Pasen uitgelegd 

Scholen op bezoek in de Lambertuskerk 
 
Op 13 en 14 maart bezochten ruim 200 leerlingen van ’t Ven, de  
Terp en de Hub in 8 verschillende groepen de Lambertuskerk.  
 
Bijbelverhalen 
Daar vertelde diaken René eerst over de Bijbel want voordat Jezus gekruisigd werd was er al heel veel gebeurd. 
Bijvoorbeeld dat God de mens schiep, dat Mozes de 10 leefregels van God kreeg en dat de mensen niet naar God 
luisterden. Dat hing allemaal samen met de komst van Jezus en zijn lijden en sterven. Na deze introductie konden de 
kinderen aan het puzzelen gaan met de prachtige afbeeldingen die door leerlingen van het Rodenborchcollege waren 
gemaakt. Het waren transparanten van verschillende bijbelverhalen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Iedere 
afbeelding (met daarop een letter) hoorde bij een vraag. Het bij elkaar zoeken van vragen en afbeeldingen leverde letters 
in de juiste volgorde op met de oplossing ‘Op weg naar Pasen’. Heel mooi!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paastriduüm 
Vervolgens liep de groep met diaken René langs het Paastriduüm waarbij  
het laatste avondmaal, de berg Golgotha en de lege grot te bekijken en te  
bespreken waren. De kinderen hadden veel vragen zoals ‘Waar is God?’.  
Of ‘Worden er nog steeds mensen gekruisigd?’. Tot slot mocht iedereen  
een kaarsje voor iemand aansteken en luisterden ze naar het liedje  
De steen is weg om met opgeruimd gemoed weer terug te kunnen gaan  
naar school.  
 

 

 
Daarna is het 5 minuten stil en denkt iedereen na over wat er gezegd is en wat  
hen raakt in de woorden van de andere deelnemers. Vervolgens krijgt iedereen  
weer enkele minuten om te vertellen wat hen raakte. En weer mogen anderen  
niet reageren. Tot slot volgt nog een derde ronde waarin je wel op elkaar mag  
reageren en besproken wordt wat er nog meer nodig is en of er nog  
onduidelijkheden zijn. Ter afsluiting is er weer een gebed. Het is een manier  
van praten met elkaar die we helemaal niet gewend maar ook een manier van  
praten die heel bijzonder en waardevol is en tot veel meer begrip leidt! 
 
Commissies 
De paus zit ondertussen ook niet stil. Hij heeft gehoord en gezien hoe waardevol de gesprekken geweest zijn, hoeveel grote 
vragen er ter sprake zijn gekomen maar ook hoeveel nieuwe energie de synode in oktober gebracht heeft. Nu moet hij bepalen 
hoe daar zorgvuldig mee omgegaan kan worden en er voor zorgen dat het ook blijvend resultaat oplevert. Daarom heeft hij 
bepaald dat er een splitsing moet komen tussen moeilijke vragen en thema’s (zoals in de eerste alinea genoemd) en de 
onderwerpen die een structuur moeten opleveren waardoor de kerk synodaal kan zijn. Dit laatste zal in oktober het onderwerp 
zijn. Met die nieuwe structuur is het de bedoeling dat leken (en met name vrouwen) ook in de toekomst mee blijven praten 
zodat de moeilijke thema’s, waar veel verschillende meningen over zijn, niet alleen door de geestelijken (de bisschoppen en de 
priesters) besproken worden maar door de hele kerk. Ondertussen laat de paus tien commissies met de moeilijke vragen aan de 
slag gaan. Zij zullen in oktober bij de synode alvast vertellen hoever ze zijn met hun onderzoek. Hun werk moet in juni 2025 
afgerond zijn.  
 
Bronnen: Luisterend op weg en Nederlands Dagblad 

 

In gesprek met elkaar aan ronde tafels 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov-GVIbQBuI
https://luisterendopweg.nl/
https://www.nd.nl/geloof/katholiek/1216855/waarom-dempt-franciscus-de-verwachtingen-van-progressieve-kat
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Groot koor hè! 

Rond het verhaal van Bernadette Soubirous uit Lourdes 

Zondag 28 april: Familiemiddag in Den Bosch 
 
Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar, als ze op een dag langs een  
bergriviertje loopt. Plotseling hoort ze een zacht geluid. In een grot ziet ze een  
mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het alsof de wereld om haar heen niet meer  
bestaat. Bernadette ziet alleen nog maar die mooie dame in het wit…  
  
Lourdes 
Zo begint het verhaal van de Heilige Bernadette, die in Lourdes Maria zag. Het  
verhaal ook van de bedevaartsplaats Lourdes in Zuid-Frankrijk, waar zoveel  
mensen troost vinden, en waar veel mensen ervaren dat de hemel de aarde raakt.  
Niet iedereen kan zomaar naar Lourdes, om kennis te maken met dit verhaal,  
met Maria en met Bernadette. Daarom reist een reliek van Bernadette, een  
stukje van haar gebeente, de wereld rond om als het ware naar de mensen toe  
te komen.  
 
Lourdes in Den Bosch 
In april komt Bernadette naar Nederland. Op zondag 28 april, haar laatste zondag 
in Nederland, is er een middag voor gezinnen in Den Bosch. Alles van Lourdes is  
daar: een stukje rots, kaarsjes met kapjes, Lourdeswater en natuurlijk de reliek van Bernadette. En er is een mooi 
gezinsprogramma met spelletjes en opdrachten in en rond de Sint Jan om Bernadette, Maria en Lourdes te leren kennen. 
We sluiten af met een uurtje Lourdes: een Mariaviering met een echte lichtprocessie. 
Graag een berichtje voor 21 april als jullie willen komen naar aanmelding@bisdomdenbosch.nl o.v.v. ‘Gezinnen 
Bernadette’. Kijk voor nadere informatie en vragen op bisdom of stuur een berichtje naar  
familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl.   
Jullie zijn van harte welkom! 
 

 

 

Oproepjes & 

mededelingen

Prikbord 

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op  www.facebook.com/parochiemaria/   
of op de website van de parochie www.parochiemaria.nl  

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl  
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten. 

 

mailto:aanmelding@bisdomdenbosch.nl
https://www.bisdomdenbosch.nl/bernadette/
mailto:familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl
https://www.kindenbijbel.nl/article/familiespeurtocht-bij-het-paasverhaal/
https://www.kindenbijbel.nl/article/familiespeurtocht-bij-het-paasverhaal/
http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
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Kleur- en puzzel pagina’s 
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www.Bijbelidee.nl 

Zoek de 8 verschillen... 
 

Als de vrouwen bij het 
graf van Jezus komen, zien 
ze dat het leeg is. Er is een 
wonder gebeurt: Jezus is 

opgestaan! 
 

Deze plaatjes lijken 
hetzelfde maar zijn het 

niet: zie jij de verschillen? 

Kruiswoordpuzzel 
Pasen 

Maar liefst 27 vragen 
over het paasverhaal.  

Heb je het antwoord, vul 
het dan in bij het juiste 

nummer  
in deze kruiswoordpuzzel. 
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De oplossing vind je hier! 

https://bijbelidee.nl/wp-content/uploads/2014/03/A-doolhof-Maria-loopt-naar-het-graf-met-letters.pdf

