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Feest met een lange geschiedenis  

Op naar carnaval!  
 
Binnenkort is het weer zover: het is carnaval! Na een aantal  
weken school kun je uitkijken naar een weekje vakantie.  
En voor wie wil, naar een paar dagen feest! Hier in het zuiden  
van het land kun je er niet om heen: de carnavalskleuren  
worden overal zichtbaar. Ook in ons dorp: Rosmalen wordt  
zo langzaam Zandhazendurp. Ook in de kerk doen we mee:  
op carnavalszondag luiden we het feest traditiegetrouw in tijdens de carnavalsmis. 
Carnaval is een feest met een lange geschiedenis. Lees er hieronder meer over... 
 

De wereld op zijn kop  
Voor de oorsprong van carnaval gaan we ver terug in de tijd, 
naar de tijd van de Egyptenaren, Grieken en Romeinen. Aan 
het eind van de winter hielden zij feesten waarbij ze de boze 
geesten van de winter verjoegen en de lente verwelkomden. 

 Ze reden hierbij een beeld van een koning of god op een kar door de straten. Ze 
verkleedden zich en deden zich tegoed aan veel eten en drinken. Tijdens deze feesten 
werden de sociale rollen omgekeerd: Romeinse slaven kregen bijvoorbeeld drie dagen 
vrij en werden bediend door hun meesters. En een nep-koning kreeg de macht...De 
wereld op zijn kop! Ook de Germanen hadden zo’n voorjaarsfeest: ze hielden licht- 
feesten waarbij ook zij optochten hielden en ze met veel lawaai, getooid met maskers,  
de goden vroegen om een goede oogst. Toen het christendom opkwam, werden deze 
heidense feesten door de kerk overgenomen en op de kerkelijke kalender gezet. Zo 
ontstond door de eeuwen heen ons carnavalsfeest van nu. Een feest met eeuwenoude 
gebruiken dus!       
 
Verbod  
Carnaval kon echter niet al die tijd uitbundig gevierd worden. Er zijn perioden geweest 
waarin de katholieke kerk zelf ‘het zottenfeest’ aan banden legde. Maar in de tijd van 
de Reformatie, toen vele mensen zich afkeerden van de katholieke kerk, werd het feest 
ook echt verboden. In het noorden van het land, dat overwegend protestant werd, 
verdween het feest. In onze zuidelijke provincies vond het carnaval zijn weg weer terug.   
(vervolg op pagina 2) 
dus!          (vervolg op pagina 2) 

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

Zondag 11 februari 

 10.00 uur Carnavalsmis 

  Je mag natuurlijk  

  verkleed komen! 

Zondag 3 maart 

 11.00 uur Gezinsviering  

met presentatie 

communicanten 

 

 

Laurentiuskerk 

Zondag 4 februari 

 11.00 uur Gezinsviering  

 

 

Overige activiteiten 

Vrijdag 2 februari 

18.00 uur Maria Lichtmis, 

  Sint Cathrien, 

  mèt pannenkoeken eten 

 

 

JAARKALENDER 

 

Gezinsvieringen  

Zondag 24 mrt Palmzondag 

Vrijdag 29 mrt Kinderkruisweg 

Zondag 31 mrt  1e Paasdag 

Zondag 19 mei 1e Pinksterdag 

Zondag 2 juni  1e communie 

 

 

Overige activiteiten 

24 maart Palmpaasstokken maken 

30 juni Openluchtviering met 

spelletjes na afloop 

 

              

Over een week is het carnaval: tijd voor een paar gezellige dagen vol feest voor wie dat wil! Na 
de kersttijd, die we sfeervol afsluiten met de viering van Maria Lichtmis (kijk hiervoor op blz. 
4) luidt carnaval een nieuwe belangrijke periode in in de kerk: de Veertigdagentijd ofwel de 
Vastentijd. Deze start op Aswoensdag 14 februari. Een tijd van inkeer en bezinning breekt dan 
aan, een tijd van omzien naar de ander. Hoe Jezus dat deed, horen we aanstaande zondag al 
tijdens de gezinsviering in de Laurentiuskerk. Van harte welkom! Omzien naar de ander kan 
ook ver weg: lees over Vastenactie die juist in deze tijd extra aandacht vraagt voor haar 
projecten. De komende periode staan de schijnwerpers op Zimbabwe en hulp in aanpassing 
bij klimaatverandering (zie op blz. 5). Voordat we verder gaan blikken we in deze Kidsflits ook 
nog even terug op de afgelopen kersttijd waarin omzien naar de ander ook centraal stond: 
zoals tijdens het kerstontbijt en tijdens de Driekoningenviering met het bezoek aan Mariaoord. 
En natuurlijk staan we ook stil bij het afscheid van kapelaan Gideon van Meeteren. Veel 
leesplezier gewenst!  
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Gezinsviering 4 februari Laurentiuskerk 

Jezus helpt! 
 
In de aanloop naar carnaval zouden we het bijna vergeten: op zondag 4 februari is er om  
11 uur een gezinsviering in de Laurentiuskerk! De lezingen van deze zondag willen ons heel  
veel vertellen maar vooral dat Jezus ons en de mensen om hem heen helpt. Zo laat Hij de  
liefde van God aan ons zien. Kom je ook mee luisteren en zingen? Van harte welkom! 
 

  (vervolg van pagina 1) 
 

Begin 1800 werd, in de Duitse stad Keulen, het carnaval nieuw leven ingeblazen.  
Het startte op de 11e van de 11e. Er waren pronkzittingen tot aan Aswoensdag. En de  
praaloptocht met zijn mooie wagens vormde het hoogtepunt. Al snel werden daarna ook  
over de grens, in Noord-Brabant en Limburg, carnavalsverenigingen opgericht. Het duurde  
echter nog even voordat het ook echt feest mocht zijn. Pas na de Tweede Wereldoorlog kon  
carnaval gevierd worden zoals we het nu nog doen.  
 
Wereldwijd feest  
Niet alleen in Nederland en in andere landen van Europa wordt carnaval gevierd. Ook ver over zee, denk  
aan Aruba, Curaçao en aan Brazilië. Het zijn soms wereldberoemde feesten geworden waar mensen uit de  
hele wereld naar toe gaan. Ook hier heeft het carnavalsfeest vaak een lange geschiedenis. Zo is het Braziliaans  
carnaval waarschijnlijk afkomstig van een Portugees lentefeest dat werd meegebracht door de Portugese kolonisten.  
Gedurende de tijd raakte dit vermengd met inheemse en Afrikaanse tradities en groeide het uit tot het feest van nu.  
Wist je dat de eerste carnavalsoptocht in Rio de Janeiro ook al in de 18e eeuw gehouden werd?  

 
Inluiden Vastentijd  
Met carnaval begint een volgende belangrijke periode in de kerk: de Vastentijd ofwel de Veertigdagentijd. Deze start op 
Aswoensdag, de woensdag na carnaval.  Tijdens de Vastentijd gedenken we dat Jezus zich veertig dagen terugtrok in de 
woestijn, zonder eten of drinken. We willen in deze tijd speciaal nadenken over wat het voor ons betekent om christen te zijn. 
Wat is echt belangrijk in ons leven? Kunnen we zonder bepaalde materiële dingen? We proberen goed te maken wat we fout 
hebben gedaan. En we willen meer aandacht besteden aan de mensen om ons heen en aan God. Maar voordat het vasten 
begint, is het altijd eerst drie dagen lang carnaval en mogen we nog even volop feesten! 
 
Wist je dat?  

- de datum waarop carnaval gevierd wordt, bepaald wordt door Paaszondag: deze valt altijd op de eerste zondag, na de eerste 
volle maan na 21 maart.  

 

 

 

     Zangers en zangeressen (alle leeftijden) gevraagd! 

     Carnavalsviering in de Lambertuskerk op 11 februari 
 
 
Ook dit jaar is er een carnavalsmis in de Lambertuskerk waarbij een heus carnavalskoor zingt.  
Dit koor wordt ieder jaar opnieuw samengesteld, ook dit jaar! We hebben natuurlijk het kinderkoor  
gevraagd om mee te doen. Maar voor carnaval hebben we een véél groter koor nodig, wel 25 mensen!   
Enkele ouders doen al mee. Maar we zijn ook op zoek naar jou!  
Houd je van zingen en wil je een keertje meezingen in een koor? Meld je dan aan (leeftijd van 4 – 99 jaar)! 
 

We repeteren éénmalig op vrijdag 9 februari van 18.30 – 19.15 uur in de Laurentiuskerk.   
De viering is op carnavalszondag (11 februari) in de Lambertuskerk en begint om 10.00 uur  
(dus niet op de gebruikelijke tijd).  Het carnavalskoor is al om 9.30 uur aanwezig om de  
liedjes nog een keertje te oefenen en alle zangers en zangeressen een plekje te geven.  

We verwachten natuurlijk iedereen in een kleurrijke outfit      . 
 

Wil je meezingen?   
Stuur dan uiterlijk donderdag 8 februari een mailtje naar  

kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl Zing je niet mee?  
Kom dan gewoon naar de viering. Graag tot ziens op 11 februari!  
 

in het koor?

Illustratie: Roel Ottow 

mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
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BOEK IN DE SCHIJNWERPERS 

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen en aan het denken gezet 
 te worden....  Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge en wat oudere kinderen  

over de Bijbel en het geloof.  

 

God is om mij heen 
(Door: Pieter Both) 
 
Geloven en het dagelijks leven horen bij elkaar. Voor 
kinderen is dat vaak vanzelfsprekend. Dit dagboekje 
maakt daar gebruik van: het brengt het geloof ter sprake 
en stimuleert kinderen na te denken over Jezus en wat 
geloven voor hen betekent. Bij elke dag een stukje 
bijbeltekst en een vraag. Erg geschikt om na het eten of 
voor het slapengaan uit voor te lezen.   
 
Aantal pagina’s: 160 
Prijs: €13,99 
Verkrijgbaar bij:  
samueladvies.nl 
 

Verhalen uit de Bijbel 

(Door: Kathleen Long Bostrom) 
 
Negen bekende verhalen uit het Oude Testament en acht 
uit het Nieuwe Testament over een liefhebbende God. 
Kleurrijk geïllustreerd. Om uit voor te lezen van 4 t/m 8 
jaar. 

Aantal pagina’s: 128 
Prijs: €24,99 
Verkrijgbaar bij: 
bol.com. 
 
TIP: kijk hier ook voor een  
inkijkexemplaar 
 

40 dagentijd: Pasen-dankkalender 
 
Om met jonge kinderen toe te leven naar het Paasfeest, maar ook bruikbaar  
door het jaar heen. De kalender bestaat uit veertig kaartjes. Op de kaartjes staan  
herkenbare afbeeldingen uit het dagelijks leven waarvoor samen met kinderen  
gedankt kan worden.  
 
Prijs: €17,50 
Verkrijgbaar bij:  dewonderwolk.nl 
 

TE LEEN BIJ 
BIBLIOTHEEK 
ROSMALEN 

 

GEZOCHT 
PIANIST(E) VOOR ONS KINDERKOOR 

Na 6 jaren met veel plezier ons kinderkoor Eigenwijs  
als pianist te hebben begeleid  

zou Diana het stokje graag over willen dragen aan een volgende liefhebber.  
Het kinderkoor repeteert iedere vrijdag (m.u.v. de vakanties) in de Laurentiuskerk van 18.30 – 19.15 uur,  

zingt gemiddeld een keer per maand tijdens gezinsvieringen, en natuurlijk tijdens de feestdagen.  
Voel je hier iets voor en denk je dat jij een leuke en positieve bijdrage kunt leveren aan het kinderkoor??  

Of ken je misschien iemand die het koor kan helpen?  
Laat het ons weten!  

Spreek Lieke (onze dirigente) of Diana na afloop van een viering even aan  
of mail naar kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl.  

 
Bedankt! 

 

 

https://www.samueladvies.nl/product/god-is-om-mij-heen/
https://www.bol.com/nl/nl/p/verhalen-uit-de-bijbel/9200000075854432/#:~:text=uit%20de%20Bijbel-,Samenvatting,om%20(voor)%20te%20lezen
https://www.dewonderwolk.nl/product/paas-dank-kalender-40-dagentijd/
mailto:kinderteamrosmalen@parochiemaria.nl
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          Prijsvraag!  

         Wat zie je in de etalage van het  
         parochiecentrum?  

 
Kom je wel eens in het parochiecentrum, Rodenborchweg 
2? Of fiets je er wel eens langs? Dan heb je vast al wel 
gezien dat er steeds verschillende dingen achter het raam 
te zien zijn! Zo stond de etalage al eens in het teken van 
Sinterklaas en een paar weken terug van Kerstmis. Elke 
paar weken wisselt het thema. Nu het bijna carnaval is, 
komt de etalage van het parochiecentrum vanaf komend 
weekend in het teken te staan van dit feest.  
 
Wist je dat we als parochie een paar keer mee hebben 
gedaan met de carnavalsoptocht? En dat we hiermee in de 
prijzen zijn gevallen? Kijk maar eens goed in de etalage: 
Welke prijs won de kindergroep in 2016 toen ze in de 
optocht ‘Vur d’n prins uit’ liepen? 
 
Laat het ons weten. Onder de goede antwoorden  
verloten we een prijsje!  
 
Stuur uiterlijk 14 februari je antwoord naar 
kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl   
met vermelding van je naam.  
Na de loting krijgt iedere inzender bericht van de uitslag. 
Succes! 

 
 
 
 
 

- naast communicanten ook 10 vormelingen zijn gestart  

 met hun voorbereidingstraject  

- de vormelingen op een bijzondere plek hun 2e bijeenkomst 

zullen  hebben, namelijk in het Bossche stadsklooster 

Damiano van de Franciscanen  

- er op 6 april weer een Power of Fire-dag wordt  

 georganiseerd in ons bisdom 

- dit een speciale actieve dag is voor alle vormelingen 

- er in oktober een synode (een grote vergadering)  

 gehouden is in Rome om te spreken over de toekomst van 

onze kerk 

- daar in de Kidsflits van november uitgebreid aandacht  

   aan is besteed 

- het slotdocument toen nog niet in het Nederlands 

beschikbaar was maar nu wel 

- je dat hier kunt vinden als je interesse hebt 

- het initiatief voor een vervolg hierop nu  

 weer bij de parochies en de bisdommen ligt 

- je op luisterend-op-weg meer informatie vindt 

- het heel leuk is om met een groot koor te zingen 

- we daarom hopen dat er veel mensen mee zullen  

   doen met het carnavalskoor op 11 februari 

- we volgend jaar weer mee hopen te doen  

 met een loopgroep tijdens de  

 carnavalsoptocht in Zandhazendurp! 

 
 
 

 

 

Wist je dat...? 
 

Uitnodiging voor ouders en kinderen 

Vier Maria Lichtmis mee in de Sint Cathrien! 
 
Aanstaande vrijdag, 2 februari, ben je van harte welkom om Maria 
Lichtmis mee te vieren in de Sint Cathrienkerk in Den Bosch. Een winter-  
warmte-feest in een sfeervolle kerk om samen de kersttijd af te sluiten. 
 
Wat vieren we? 
Met Maria Lichtmis vieren we dat Maria en Jozef de 6-weken oude Jezus  
opdragen in de tempel om God te bedanken. Het kindje Jezus komt hiermee  
voor het eerst onder de mensen: Maria draagt  Jezus de wereld in. In de tempel 
is ook de oude Simeon. Hij neemt Jezus op de arm en zegt: ‘Dit kind zal een licht  
zijn voor alle mensen.’     
  
Speciaal voor kinderen 
Om 18.00 uur zijn alle kinderen van harte welkom om Maria Lichtmis 
te komen vieren: we beginnen met het eten van een pannenkoek  
gevolgd door een miniviering van 15 minuten met een mooi bijbelverhaal, een  
liedje en lichtjes. Wil je meedoen? Meld je dan nog even aan via whatsapp  
bij Marjon Zijlstra: 06 288 45 812.   
 
Voor iedereen  
19.30u Eucharistieviering  
20.30u Pannenkoekjes bij de koffie / thee 
 
Kijk voor meer informatie op parochiemaria.nl/maria-lichtmis  
 
 

 

 

mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
https://luisterendopweg.nl/wp-content/uploads/2023/11/11.-Slottekst-XVI-GEWONE-ALGEMENE-VERGADERING-BISSCHOPPENSYNODE-def.pdf
https://luisterendopweg.nl/nieuws/gelovigen-opgeroepen-voor-nieuwe-consultatie/
https://parochiemaria.nl/maria-lichtmis-2-februari/
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Mooi kunstwerk cadeau van de kinderen 

Afscheid kapelaan Gideon 
 
Afgelopen zondag, 28 januari, nam kapelaan Gideon helaas afscheid van  
onze Mariaparochie. Na zich ruim 6 jaar in Rosmalen ingezet te hebben  
zal hij in Geldrop en Mierlo als kapelaan verder gaan. Met name de  
communiewerkgroep zal hem zeer gaan missen, evenals de gemeenschap  
in de Lambertuskerk, waar hij na zijn ziek zijn vooral actief was.  
 

Schilderij van de Lambertuskerk 
Kapelaan Gideon was veel betrokken bij het kinderwerk in Rosmalen. Daarom was er 
voor de kinderen die bij de afscheidsviering aanwezig waren de gelegenheid om samen 
een mooi kunstwerk voor hem te maken. En mooi werd het zeker! Met zo’n 15 
kinderen en tieners, waarbij ieder naar eigen kunnen een bijdrage kon leveren, 
maakten ze een schilderij van de Lambertuskerk. De oudere jeugd ging met de glas-in-
lood-ramen aan de slag, de jongere kinderen met het gras, het dak enz. En ze mochten 
allemaal hun naam in de blauwe lucht schrijven! Eenmaal weer terug in de 
Lambertuskerk overhandigde Charlotte het schilderij aan kapelaan Gideon die er heel 
blij mee was.  

 
 
Nog meer aandenken 
Aan het begin van de viering had hij al een mooie kazuifel  
gekregen waar vele parochianen aan hadden bijgedragen in een  
collecte. En aan het eind van de viering had het pastorale team  
een heel mooi beeldje van de heilige Lambertus voor hem in  
petto. Hij zal Rosmalen en de Lambertuskerk vast niet snel vergeten!  
We wensen kapelaan Gideon in ieder geval heel veel succes op zijn nieuwe plek in het nog wat zuidelijker Brabant! 
 
 

Vastenactie 2024 

Leven in een veranderende wereld  
 
Op Aswoensdag, 14 februari, begint de Veertigdagentijd. Het is een periode om vaker stil te staan bij mensen  
die het minder goed hebben dan wij. Traditiegetrouw de periode waarin ook extra aandacht is voor de  
projecten van Vastenactie. De campagne staat dit jaar in het teken van een bijzonder project in Zimbabwe.  
 
Grote droogte maar ook overstromingen 
In Zimbabwe merken ze dagelijks de grote gevolgen van de klimaatverandering: de droge periodes worden langer en heter en 
dan is het moeilijk om voldoende groente te verbouwen. Maar liefst 37% van de huishoudens moet meer dan een kilometer 
afleggen om water te halen. De natte periodes zijn kort en hevig. Zo hevig, dat de regens grote overstromingen veroorzaken. In 
Zimbabwe woont Thandekile. Vastenactie wil haar en haar gezin en andere kwetsbare families in het gebied ondersteunen. Ze 
willen onder andere vier waterputten met pompen op zonnepanelen aanleggen, de boeren leren hoe ze hun land effectiever 
kunnen bewerken en ze noodzakelijke materialen geven. Daarnaast willen ze de families steunen met extra middelen van 
bestaan, bijvoorbeeld door een aantal groepen naailes te geven zodat ze minder afhankelijk worden van de landbouw.  
 
Hoe kun je helpen?  
Dankzij jouw bijdrage worden mensen bijvoorbeeld geholpen om hun land te bewerken: 

• Landbouw training p.p.: € 15 
• Naai-opleiding voor twee personen: € 35 
• Startset om kleding te naaien: € 45 
• Afrastering moestuinen: € 65 
• Waterleidingen en kranen: € 85 

Je kunt misschien minder snoepen en het geld dat je uitspaart aan de Vastenactie geven?  
Of je kunt bijvoorbeeld geld inzamelen door klusjes te doen, lege flessen te verzamelen of  
op te passen, alles kan! Juist de vastenperiode, de veertig dagen voor Pasen, is de perfecte  
tijd om even stil te staan en geïnspireerd te worden om iets te betekenen voor anderen.  
Doe je ook mee? 
Voor meer informatie en inspiratie kun je terecht op Vastenactie of (voor een filmpje) op scholen. Succes!  
 
 

Fotografie bovenstaande foto’s: Inge van den Broek 

https://www.vastenactie.nl/vastenactie
https://www.vastenactie.nl/vastenactie/scholen-2024
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Mooie vieringen en activiteiten 

Kerstmis 2023 in onze parochie  
en in Rosmalen 
 
Rond de kerstdagen waren er in onze  
parochie en in Rosmalen weer mooie  
activiteiten. Hoewel het al februari is  
toch nog een korte terugblik! 
 
Vele vieringen 
Met het aanbreken van de kerstvakantie was het al snel tijd voor het vieren van Kerstmis, met diverse  
vieringen. Ook dit jaar kwamen heel veel gezinnen luisteren naar het kerstverhaal. Meerdere momenten  
volle kerken en mooie vieringen. En het speciaal samengestelde kerstkoor was dit jaar groter dan ooit  
en klonk als een klok. Bij het slotlied mochten ze even naar voren komen zodat de mensen in de  
Lambertuskerk konden zien wie er voor ze gezongen hadden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstontbijt 
Op Tweede Kerstdag organiseerden de communicanten van dit jaar een kerstontbijt voor mensen die anders wellicht alleen 
zouden eten. Ook andere mensen die graag wilden komen waren van harte welkom. Het werd een gezellige ochtend met zo’n 
20 gasten die heerlijk hebben zitten smikkelen. 
 
Driekoningen 
Het slotstuk van de kerstvakantie was, net als andere  
jaren, het vieren van Driekoningen. Hoewel er nog maar  
weinig kinderen langs de deur gaan om Driekoningen  
te zingen, wordt het feest in de kerk gelukkig nog steeds  
door veel mensen gevierd! In de ochtend konden  
kinderen eerst een lampion komen knutselen die tijdens  
de processie in de kerk mooi te zien waren. De drie  
grote koningen legden uit waar ze vandaan kwamen en  
welke cadeaus ze voor Jezus hadden meegenomen.  
Vervolgens werd er een berg lekkers ingezameld bij de collecte. Al dit lekkers werd vervolgens door een groepje kinderen met 
ouders en de grote koningen uitgedeeld bij Mariaoord. Een dankbaar bezoek met verraste en blije gezichten en best veel 
mensen die het liedje van vroeger konden meezingen! 
 
En voor wie dit jaar de Kerstwandeling gemist heeft? Bij de volgende kerst kun je weer meelopen. Noteer maar vast op de 
kalender: vrijdag 20 december 2024! 
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Groot koor hè! 

Oproep Kidsflitsredactie 

Wil jij met ons meeschrijven aan de Kidsflits?  
 
Vind jij het leuk om te schrijven en je bezig te houden met wat er in onze parochie en ook daarbuiten  
speelt en georganiseerd wordt voor gezinnen en kinderen op het gebied van kerk en geloof? Lees dan  
verder .... 
 
Wij, Jolien en Susanne, vormen met veel plezier samen de redactie van de Kidsflits. Om de  
werkzaamheden wat meer te kunnen verdelen en misschien uit te kunnen bereiden zijn we op zoek  
naar een derde redactielid. De Kidsflits verschijnt digitaal en 7 keer per schooljaar: rond kerkelijke  
feestdagen als Kerstmis, Pasen en Hemelvaart & Pinksteren. Maar ook bij de start en het einde van  
schooljaar en voorafgaand aan de adventsperiode en de Veertigdagentijd.    
 
Geschatte tijdsbesteding: 5-12 uur per uitgave, afhankelijk van je inzetbaarheid.  
We werken niet op locatie: je werkt zelfstandig thuis aan je bijdrage(n) voor de Kidsflits.  
Je bijdrage kan bestaan uit het vullen van een of meerdere losse rubrieken of uit het schrijven van een nieuwe  
artikelenreeks, al naar gelang je interesse en je mogelijkheden.  
 
Belangstelling? Meer weten? Meld je dan bij ons via kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl  of bel Susanne, 06-22079272. 
We horen graag van je, alvast bedankt voor je reactie!  Hartelijke groet, Jolien en Susanne 
 

 
 
 
 

Oproepjes & mededelingen

Actie Kerkbalans, geef vandaag voor 

de kerk van morgen! 

 
De kerk krijgt geen subsidie. 

Onderhoud van het gebouw, de 

koffie, maar ook het personeel en 

missionaire en maatschappelijke 

projecten kosten geld. Daarom is er 

in de maand januari de Actie 

Kerkbalans. Heb je deze actie gemist 

maar wil je wel doneren? Dat kan 

nog steeds! 

Voor meer info en weten hoe je kunt 

bijdragen, kijk op kerkbijdrage.  

 

Alvast hartelijk dank!! 

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op  www.facebook.com/parochiemaria/   
of op de website van de parochie www.parochiemaria.nl  

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl  
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten. 

 

mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
https://www.bisdomdenbosch.nl/reliek-heilige-bernadette-komt-naar-nederland/
https://parochiemaria.nl/financien/parochiebijdrage/
http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
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Zoek de 10 verschillen 

Jezus geneest een zieke man. 

Maar de plaatjes verschillen. 

Zie jij wat anders is? 

De goede herder 

zoekt zijn schaap: wijs 

jij hem de weg? 

Ken jij het bijbelverhaal over De Schepping? 
In deze woordpuzzel vind je allemaal woorden die  
uit dit mooie verhaal komen. Vind de woorden en 

misschien kun jij ze daarna ook op volgorde zetten:  
wat gebeurde er op de 1e, 2e, 3e dag enz.? 

Succes en veel puzzelplezier! 


