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Na een feestelijke decembermaand waarin we ons voorbereid hebben op kerst in de 

kinderwoorddiensten, met de peuters en kleuters kerst gevierd hebben bij de kerststal  en vervolgens 

op een stormachtige en natte kerstavond met de gezinnen in een mooie gezinsviering bij elkaar zijn 

geweest ligt er een mooi nieuw jaar voor ons. In dit nieuwe jaar zullen er wat dingen veranderen, maar 

er blijven ook veel leuke activiteiten voor jullie! 

 

Wat zal er voor jullie anders gaan in het nieuwe jaar? 

Ongeveer een keer per maand blijft er een kinderwoorddienst. Aan het begin van de viering wordt 

gevraagd of jullie mee naar de kinderruimte boven willen gaan. Daar vertellen we, net als anders, een 

mooi verhaal uit de bijbel en praten hierover en knutselen er iets bij. Net voor het Onze Vader komen 

we terug in de kerk en zullen we bij het altaar samen , hand in hand,  het Onze Vader bidden en soms 

nog een klein gebedje van die dag. Daarna gaan jullie weer bij jullie ouders zitten. Na de viering zullen 

we, bij de koffie en limonade, samen met jullie aan jullie ouders vertellen over waar we over gepraat 

hebben en kunnen jullie laten zien wat jullie gemaakt hebben. En natuurlijk kunnen andere 

kerkbezoekers die dit leuk vinden ook aanschuiven. We maken hiervoor een speciale kindertafel.  

Natuurlijk zal er een paar keer per jaar nog steeds een kinderactiviteit georganiseerd worden (zoals 

Willibrordkoek bakken en versieren, een Palmpasenstok versieren en soep koken voor de mensen in de 

kerk), maar er is besloten dat er geen gezinsvieringen meer georganiseerd gaan worden in de 

Willibrordkerk.  

 

Kinderwoorddienst aanstaande zondag 21 januari 

Zondag 21 januari zal er om 11.00 weer kinderwoorddienst zijn. 

We lezen weer een mooi verhaal uit de kinderbijbel. Dit keer gaat 

het over hoe Jezus zijn leerlingen kiest om met hem mee te gaan 

om over God’s koninkrijk te vertellen. Jezus vraagt heel gewone 

mensen, zoals vissers, om mee te doen. Hij maakt hen ‘vissers van 

mensen’: ze gaan helpen om zoveel mogelijk mensen mee te laten 

doen. Kunnen wij dat eigenlijk ook? Daar gaan we samen over 

nadenken en natuurlijk gaan we ook iets knutselen wat hierbij past. Komen jullie weer allemaal 

meedoen? 

Veertigdagentijd  

11 februari begint Carnaval, jouw kiel kan uit de kast en we vieren feest. Na Carnaval  begint de 

vastentijd. In de vastentijd bereiden we ons voor op het feest van Pasen. Pasen is het belangrijkste 

feest in de kerk: Jezus, de zoon van God, is niet dood, maar leeft! 40 dagen hebben we om ons voor te 

bereiden. In de vastentijd geven we God weer een belangrijke plaats in ons leven. We denken na over 

de dingen die we belangrijk vinden in het leven en proberen te leven zoals Jezus dat voordeed. De een 

doet dat door minder te snoepen, de ander door iemand anders extra te helpen en weer een ander zet 

zich in voor een project in de derde wereld zoals de vastenactie. Wij doen dat dit jaar ook door samen 

met jullie soep te gaan koken en deze te delen met de mensen die naar de viering met Palmpasen 

komen. 



Op zondag 25 februari en 10 maart om 11.00 is er kinderwoorddienst in de veertigdagentijd en lezen 

we een mooi verhaal, praten we over wat de veertigdagentijd voor ons betekent en knutselen we iets 

daarbij. 

Palmpasen maken en 40 dagentijdactiviteit: soep maken 

Zaterdag 23 maart gaan we Palmpasenstokken maken in de Willibrordkerk.  Een 

Palmpasenstok heeft de vorm van een kruis. Voor het kruis en het haantje wordt 

gezorgd.  Nemen jullie leuke en lekkere dingen mee om het kruis verder te 

versieren? Vergeet ook niet een schaar en plakband mee te nemen om alle 

versieringen vast te kunnen maken. Als de Palmpasenstokken klaar zijn hangen we ze 

op in de kerk zodat ze zondag gezegend kunnen worden!  

Behalve Palmpasenstokken maken gaan we ook samen soep maken deze middag. Jullie 

mogen helpen met groente snijden en hier een lekkere soep van te maken. Op 

Palmzondag zullen we deze soep uitdelen na de viering aan iedereen die bij de viering 

is geweest. Zo kunnen we in de veertigdagentijd iets voor anderen te betekenen. 

Zin om mee te doen? Kom dan zaterdagmiddag 23 maart tussen 13.00 en 15.30 naar de Willibrordkerk. 

 

Palmzondag 

Zondag 24 maart om 11.00 uur is er een eucharistieviering met kinderwoorddienst. We vieren samen 

het feest van Palmpasen. De kerk is  feestelijk versierd met al jullie mooie Palmpasenstokken! In de 

viering worden ze gezegend. In de kinderwoorddienst vertellen we het verhaal van Palmpasen, hoe 

Jezus als een koning werd ingehaald in Jeruzalem. En misschien ontdek je dan ook waarom de 

Palmpasenstok de vorm van een kruis heeft, we er een haantje op doen en als versiering bijv. eitjes en 

30 rozijntjes gebruiken! Na de viering mag je jouw palmpasenstok langsbrengen bij iemand die wel een 

opkikkertje kan gebruiken. En na de viering delen we onze zelfgemaakte soep uit in de koffiezaal! 

 

Voor de kalender 

Op de volgende zondagen zal er om 11.00 uur kinderwoorddienst zijn: 

21 januari (we vertellen het verhaal van de vissers) 

25 februari (veertigdagentijd) 

10 maart (veertigdagentijd) 

24 maart (Palmzondag) 

14 april (tijd na Pasen) 

26 mei (feest van de heilige Drie-eenheid) 

23 juni (deze is een week verschoven omdat dit jaar vaderdag op 16 juni is) 

Website Mariaparochie en Facebook  

De Mariaparochie heeft een website waar je veel informatie kunt vinden: www.parochiemaria.nl  

Wisten jullie al dat de Willibrordkerk ook op Facebook te vinden is? Je vindt het hier: 

https://www.facebook.com/Willibrordkerk Maaspoort ‘s-Hertogenbosch   

 

Sandra van Diessen, Elise Rechmann en Alexandra Benschop,   

namens de kinderwerkgroep van de Willibrordkerk  
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