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Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen 

Parochie Heilige Maria 

MAANDKALENDER 

 

Lambertuskerk 

Zondag 9 juli 

 9.30 uur Viering met aansluitend 

activiteit CHILL/tieners 

 

Laurentiuskerk 

Geen vieringen voor kinderen 

 
 
Overige activiteiten 
Zondag 2 juli  
 10.30 uur Openluchtviering bij 

Coudewater voor alle 
leeftijden 

  Na afloop koffie en 

spelletjes 

Woensdag 20 september 

 20.00 uur Informatieavond voor de 

eerste communie 2024 
 

 

 

 

JAARKALENDER (najaar 2023) 

 

Gezinsvieringen  

Zondag 1 oktober 
Zondag 5 november 
Zondag 3 december 

 
Overige activiteiten 
29 sept.  We gaan op kamp! 

3 december Knutselen voor Advent 

 

             

Het is zomer en over een paar weken sluiten we het schooljaar af. Ook in de kerk volgt er even 
een periode van rust om in september weer volop van start te kunnen gaan. Maar voor het 
zover is, blikken we in deze Kidsflits nog even terug op de afgelopen feestelijke periode waarin 
de communicanten hun eerste communie deden en ons kinderkoor hun 60-jarig jubileum 
mocht vieren. Je leest erover op blz. 4 en 5. Bij een afsluiting hoort ook een nieuw begin. Denk 
je erover volgend jaar je communie te doen? Op 20 september zijn ouders van harte welkom 
bij de informatieavond hierover. Een nieuw jaar biedt ook kansen elkaar te leren kennen: 
volgend jaar kan dat opnieuw bij de tiener-bijeenkomsten van CHILL, maar ook tijdens de 1e 
editie van ons kamp voor kinderen van 8-12 jaar. Nieuwsgierig? Kijk dan op blz. 6. Ben je wat 
ouder en houd je van watersport? In de zomervakantie kun je mee op zeilkamp met Noventus. 
Maar voor dit alles van start gaat…kom samen de zomer inluiden en het jaar afsluiten op 
zondag 2 juli tijdens de openluchtviering (zie blz. 2). Van harte welkom!    
Veel leesplezier en een heel fijne zomer gewenst! 
 
 
Veel leesplezier gewenst!  

Reizende heiligen 

Gelukbrengers in de wereld 
 

Het is bijna zomervakantie. Tijd voor velen om er lekker op  
uit te trekken en over een paar weken met een koffer vol  
verhalen weer thuis en op school te komen. 
Reizen is iets van alle tijden. Ook onze kerk kent veel reizigers. 
Denk hierbij aan de mensen die de verhalen van Jezus, ver  
van hun eigen huis en land, doorvertelden. Mensen die wilden  
leven en doen als Jezus, die opkwamen voor mensen in nood. Dichtbij, maar vaak ook 
ver van hun eigen leefgebied. Van een aantal van hen vond de kerk dat zij als 
voorbeeld konden dienen voor anderen: zij werden heilig verklaard. 
 

Wat is een heilige? 
‘Heilige’ heeft het woord ‘Heil’ in zich. Dat betekent: geluk. Een heilige is iemand die in 
zijn leven geluk aan anderen heeft gebracht. Het waren eigenlijk mensen zoals wij. 
Maar wel met een bijzonder doel. Mensen zien een heilige vaak als voorbeeld. In 
dingen die ze gedaan hebben, in hun manier van leven. Ze roepen hulp in van heiligen, 
om hen te vragen mee te bidden. Bij vrolijke maar ook verdrietige gebeurtenissen, bij 
ziekte en in nood. 
 

Reizende heiligen 
Deze mensen zaten tijdens hun leven niet stil. Ze trokken erop uit. 
Niet altijd zonder risico. Want van goede wegen en goed vervoer was 
in hun tijd vaak geen sprake. Je moest er wel wat voor over hebben! 
Vanuit Ierland kwam zo Sint Willibrord naar Nederland, om ons het 
geloof te brengen. Hij stichtte vele kloosters en kerken, ook in België 
en Luxemburg. Ook was hij bisschop van Utrecht. De apostel Paulus 
reisde door Klein-Azië en Griekenland. Wat dichterbij trok de heilige  

Birgitta rond. Vanuit Zweden reisde zij naar Rome, Avignon en het Heilige land. Rond 
1400 werd een klooster van haar orde op het terrein van Coudewater gesticht, daar 
waar we op zondag 2 juli de openluchtviering houden. Omdat we dit jaar haar 650e 
sterfjaar vieren, zullen we tijdens deze viering extra bij haar stil staan. Ook in deze 
Kidsflits: lees op de volgende bladzijde meer over de heilige Birgitta van Zweden…! 
        (vervolg op pagina 2) 
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      (vervolg van pagina 1) 

De heilige Birgitta (1303-1373) 
Birgitta werd in 1303 geboren in een adellijke familie in Zweden. Toen zij 13 jaar oud was,  
trouwde ze met de eveneens adelijke Ulf. Samen kregen zij 8 kinderen en leidden met hun  
gezin een gelovig en vroom leven. Met haar man ging zij op bedevaart naar Santiago de  
Compostela, een hele onderneming in die tijd. Zo maakte zij nog veel meer bedevaarten.  
Door haar godsdienstigheid genoot Birgitta veel gezag in haar omgeving. Ze onderhield  
goede contacten met bekende Zweedse theologen. Later in haar leven heeft ze ook diverse  
keren contact gehad met de paus. Nadat haar man was overleden stichtte ze een nieuwe  
kloosterorde die zich in de eeuwen na haar dood zou verspreiden over heel Europa en die  
tot op de dag vandaag nog steeds bestaat: de orde van de Birgittinessen. Birgitta bleef haar  
hele leven opkomen voor de armen en strijden tegen onrecht tot zij in 1373 in Rome stierf.  
Birgitta ligt in Zweden begraven.  
 
Birgitta’s kloosterorde in Rosmalen 
Het klooster op Coudewater werd gesticht door Milla van Kampen en Peter de Gorter in 1400.  
Het was het eerste klooster van de orde van de heilige Birgitta in Nederland en heette toen  
Abdij Mariënwater. Zoals als alle andere kloosters van deze kloosterorde, was ook Mariënwater  
een dubbelklooster: er woonden mannen en vrouwen, de Birgittijnen en Birgittinessen. Toen  
in 1600 Frederik Hendrik Den Bosch belegerde en alle katholieke instellingen, zoals kloosters, weg moesten weken de paters uit 
naar België en de zusters, begin 1700, naar het gebied Uden/Ravenstein. In Uden staat hun klooster nu nog steeds, met 
bijbehorend museum: Museum Krona  Na het vertrek van de paters en nonnen, kwam landgoed Coudewater in handen van 
welgestelde families. Een deel van de kloostergebouwen verdween. Dat wat bleef staan werd verbouwd tot landhuis: het witte 
gebouw dat we nu nog kennen. In 1870 werd het landgoed overgedragen en kreeg het een nieuwe  
bestemming: een instelling voor de verpleging van psychiatrisch patiënten. Die instelling is inmiddels  
ook al weer verhuisd en er worden nu huizen op het landgoed gebouwd. Maar het witte  
kloostergebouw zal blijven staan! 
 
In juni 2008 werd het beeld van Birgitta op Coudewater onthuld. Dit jaar, tijdens de openluchtviering  
op 2 juli, zullen we daar extra bij stil staan: ter ere van het 650e sterfjaar van deze bijzondere heilige.  

Zondag 2 juli bij Coudewater om 10.30 uur 

Openluchtviering en spelletjes 
 
Zin om (weer) op een bijzondere plek deel te nemen aan een viering?  
Kom dan naar de jaarlijkse openluchtviering op zondag 2 juli om  
10.30 uur (LET OP: afwijkende tijd!). Die vindt dit jaar opnieuw  
plaats op landgoed Coudewater. De viering is dit jaar niet op het  
grasveld bij de hooiberg, maar vlak bij het beeld van de heilige Birgitta  
en het oude kloostergebouw. Ook een mooi plekje! 
 

Veel te vieren 
Bij deze viering zal pastoor Paul Janssen zijn verjaardag vieren. Hij wordt een dag later, op 3 juli, 60 jaar!  
Net zo oud als ons kinderkoor dat als onderdeel van een groter koor mee zal zingen bij deze viering.  
Daarnaast is er een 650-jarig jubileum rond de heilige Birgitta, waar onze parochie historische banden mee  
heeft. In het thema-artikel van deze Kidsflits kun je daar meer over lezen. Een echte feestdag dus! 
 
 Speciaal voor kinderen 
 De openluchtviering is zeker ook voor de kinderen aansprekend.  
 Het is natuurlijk al heel leuk dat deze viering buiten is. Daarnaast is er  
 een aparte preek speciaal voor kinderen en na afloop zijn er spelletjes  
 te spelen terwijl er drinken is met een lekkere traktatie.  
 Want met zoveel feestjes mag  
 dat natuurlijk niet ontbreken! 
Aanmelden? 
Van tevoren aanmelden is niet nodig. Gewoon komen!  
En eh…. ook bij slecht weer gaat dit alles door maar dan  
binnen, in de Laurentiuskerk. Hou daarvoor Facebook en  
de website in de gaten. Tot dan! 

 

https://www.museumkrona.nl/nl/?setcookieConsent


                            
                  

12e jaargang, nummer 6 – juli 2023 

 

  

Voor tieners van Parochie Maria en misdienaars;  

Jaarafsluiting CHILL 
 
Zondag 9 juli vieren we het seizoen van CHILL met een gezellige afsluiting. Hierbij  
nodigen we jou uit! 
We beginnen met een viering in de Lambertuskerk om 9:30 uur, het koor Cantara zal  
deze opluisteren. Daarna is er een activiteit en een kort moment voor catechese.  
De bijeenkomst zullen we afsluiten met een lunch op het parochiecentrum. 
 
Het is ook mogelijk om om 12 uur aan te sluiten, mocht je bij een van de andere kerken in de parochie de mis willen 
vieren. Zien we jou op zondag 9 juli? 
Mochten er vragen zijn of allergie/dieetwensen laat dit dan even weten aan Nicole +31 612369215 (appen heeft 
voorkeur). 

 
 

BOEK IN DE SCHIJNWERPERS 

Om uit voorgelezen te worden, om mee te knutselen, om je over te verwonderen  
en aan het denken gezet te worden.... Een greep uit de vele boeken die er zijn voor jonge  
en wat oudere kinderen over de Bijbel en het geloof.  

 

Het grote Bijbel Zoekboek 
(door: Marijke ten Cate) 
 

Een groot kartonboek met 8 kleurrijke zoekplaten, voor 
kinderen van 3-7 jaar. 
Kijk en ontdek meer dan 75 Bijbelverhalen rond bekende 
Bijbelse personen als Adam en Eva, Jozef, Jakob, Mozes, 
Jezus en Petrus. 
 
Prijs: €14,95 
Aantal pagina’s: 16 
Verkrijgbaar bij: 
bijbelgenootschap.nl  

 

 

Een wereld van verschil  
Bijbel Basics Zomerdoeboek 
 
Een doeboek voor doeners, denkers, speurders en 
knutselaars vanaf 7 jaar. Het staat boordevol info uit de 
Bijbel en steekt in op verschillende gebruiken en 
culturen.  
 
Prijs: €3,95 
Aantal pagina’s: 48 
Verkrijgbaar bij: 
berneboek.com  
 

Het grote Bijbelkwartet 

Speel het grote Bijbelkwartet met kinderen en leer de Bijbel beter kennen. 

Voor kinderen die zelf kunnen lezen. 

Prijs: €5,50 
Verkrijgbaar bij: samueladvies.nl 
 

https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/het-grote-bijbel-zoekboek/?gclid=Cj0KCQjwy9-kBhCHARIsAHpBjHg57V_tv1_htwcTuYtmB0tPFAuiFHCpnRnbJryxGTRBXCBUnzRjlfIaAj0qEALw_wcB
https://www.berneboek.com/9789089122773/bijbel-basics-zomerdoeboek/een-wereld-van-verschil/
https://www.samueladvies.nl/product/het-grote-bijbelkwartet/
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Op zondag 4 juni ontvingen 26 communicanten in  
twee feestelijke vieringen voor het eerst een hostie!  
Aansluitend hadden ze een mooie dag  
in de stralende zon. 

 
 
 
 
 
             Thijs, Julian, Isabelle, Sophia, Esmee,  
              Alicia, Rosalie, Ravi, Sophie, Lily, Domenic, Benjamin,  
              Joris, Charlotte, Dilana, Carlijn, Levi, Dean, Nelle,   
              Otje, Mila, Thomas, Beau, Daniëlle, Jens en Jort, 
 

        Van harte gefeliciteerd!  

 

 
 
 
 
-  er iedere 3 jaar Wereld Jongeren Dagen  
 gehouden worden ergens in de wereld 
- dit om en om binnen en buiten Europa is 
- de WJD dit jaar in Lissabon (dat is in Portugal)  
 gehouden worden 
- er honderdduizenden katholieke jongeren  
   naar de WJD toe gaan 
- zij een week lang daar samen zijn, samen dingen  
   ondernemen en samen naar de kerk gaan 
- er vanuit Rosmalen ook 8 jongeren meegaan 
- de paus ook bij divers activiteiten aanwezig zal zijn 
- de eerste WJD in 1984 was 
- je in dit filmpje van 2:30 minuten het programma kunt zien  
- we vorig jaar in de Kidsflits hadden staan dat je  
 de St.Jan in Gouda kon beklimmen  
 (dat was géén foutje) 
- je dit jaar de St. Jan in Den Bosch op kunt gaan  
 als je 8 jaar of ouder bent 
- het de avontuurlijke klim genoemd wordt  
- pastoor Paul de klim al gemaakt heeft (vraag hem maar eens 

naar de foto’s als je hem ziet) 
- je wel van tevoren moet reserveren als je wilt klimmen 
- je meer informatie kunt vinden op  
 https://www.sint-jan.nl/klim 
- dit de eerstkomende 100 jaar niet meer mogelijk zal zijn 
- er dit jaar voor het eerst een kamp georganiseerd  
   zal worden voor kinderen uit onze parochie 
- je hier op bladzijde 6 meer over kunt lezen 
- je ook naar een ander kamp kunt gaan als je eind september 

geen tijd hebt maar van 12 – 17 augustus wel 
- je daar op Zomerkamp Emmanuel meer over kunt lezen 
- we jullie allemaal een hele fijne zomer wensen! 

 

 

Wist je dat...? 
 

Eerste communie Rosmalen voor komend schooljaar 

Informatieavond voor ouders op 20 september  
 

 
Wanneer uw kind in groep 4 of hoger zit 
kan het zomaar zijn dat het tijd wordt 
voor een wel hele bijzondere 
gebeurtenis, namelijk het doen van zijn 
of haar Eerste Heilige Communie tijdens 
een feestelijke eucharistieviering in de  

Lambertuskerk. Heeft u en uw kind daar mogelijk interesse in kom 
dan op woensdag 20 september om 20.00 uur naar de 
informatieavond in het nieuwe parochiecentrum te Rosmalen 
(Rodenborchweg 2).   
Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over wat de Eerste 
Heilige Communie inhoudt en wat we zoal doen in de 
voorbereidingen hierop. De kinderen worden hierin begeleid door 
een groep vrijwilligers, van wie de kinderen ook in de afgelopen 
jaren hun Eerste H. Communie hebben gedaan.  
Zij zullen zich op deze avond aan u voorstellen. 
 
Aanmelden voor de informatieavond 
Heeft u interesse om deze ouderavond bij te wonen? Graag 
ontvangen wij dan uw aanmelding, zodat we de inkopen kunnen 
afstemmen. Na afloop van de informatieavond is er namelijk de 
gelegenheid nog even samen een drankje te doen en uw vragen te 
stellen. 
U ontvangt dan vervolgens ook meer informatie over hoe u 
daadwerkelijk uw kind kunt aanmelden voor het Eerste Communie 
traject.  
Om u aan te melden voor de ouderavond kunt u een e-mail sturen 
naar ehc@parochiemaria.nl met daarin uw naam en de gegevens 
van uw kind. Ook horen wij graag alvast naar welke school uw kind 
gaat en welke groep. 
 
Wij zien u graag op dinsdag 20 september! 

https://www.youtube.com/watch?v=OrmlwqrAv98
https://www.sint-jan.nl/klim
https://www.emmanuelnederland.nl/activiteiten/zomerkamp
mailto:ehc@parochiemaria.nl
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     Vrolijke kinderstemmen en muziek 

     Kinderkoor Eigenwijs vierde feest! 
 
Zaterdag 17 juni was het eindelijk zo ver, het jubileumconcert  
van Kinderkoor Eigenwijs! Om 12.30 uur werd hun middag gestart  
met eerst nog een keer goed repeteren, compleet met doorloop  
van het hele programma. Aansluitend trakteerde de pianiste   
Diana op een ijsje omdat ze jarig was, wat zeer in de smaak viel  
bij de kinderen. Het wegpoetsen van de ontstane  

chocoladevlekken op de kleding lukte gelukkig best goed …       
 
Gebaren 
Aansluitend was de repetitie met Marcel en Lydia gevolgd door een kort  
meditatiemoment om alle zenuwen de baas te worden en toen …. was het  
moment daar! Al zingend kwamen de kinderen van Eigenwijs de kerk binnen  
samen met Marcel en Lydia. Ze zongen zowel liedjes van hun eigen repertoire  
als liedjes samen met Marcel en Lydia, waar ze ook gebaren bij geoefend hadden.  
Het viel niet mee om dan niet te vergeten dat er ook gezongen moest worden. Maar al doende ging dat steeds beter en 
het enthousiasme spatte ervan af! Marcel en Lydia zongen zelf ook vier van hun liedjes en ze hadden een mooie 
goocheltruc met een paraplu om te vertellen dat vergeving toch wel heel fijn is. Met het lied ‘Van A tot Z’ deed de hele 
kerk mee met gebaren, zitten en opstaan etc. en ook bij andere liedjes zat de schwung er goed in. Het was een gezellig, 
enthousiast en feestelijk uur wat afgesloten werd met een receptie waar iedereen van heerlijke cakejes, brownies en 
andere lekkere baksels van de koorleden kon genieten.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga zo door! 
De eerste 60 jaar zitten erop. Hopelijk gaan er nog vele volgen!  
Koor en begeleiding hebben in ieder geval veel nieuwe inspiratie  
opgedaan. Ga zo door Eigenwijs, dan kunnen we van jullie  
blijven genieten! 
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Groot koor hè! 

 

Prikbord 

 Ga ook mee eind september! 

 We gaan op kamp!  
 

Kinderen van onze parochie in Rosmalen komen van ruim 13 verschillende scholen.  
In de kerk treffen ze dus niet zo vaak vriendjes of vriendinnetjes. Tijd om vriendjes en  
vriendinnetjes te maken is er doorgaans niet. Maar tijdens een kamp bouwen kinderen  
in korte tijd een hele hechte band met elkaar op, wat op een andere manier niet zo snel zou  
lukken. Daarna zien ze elkaar terug bij andere activiteiten in de kerk en zijn er voor hen dus  
wèl vriendjes en vriendinnetjes die ze tegenkomen! 
 

Activiteiten 
Tijdens het kamp is er ruimte voor diverse activiteiten op het gebied van geloof, maar ook gewoon gezellig samen zijn. 
Catechese zit veelal verwerkt in de activiteiten die we doen, maar zal ook apart onderdeel zijn van het programma. 
We willen op zondagochtend afsluiten met een gezinsviering, waarbij dan uiteraard alle ouders worden uitgenodigd en 
vervolgens een gezamenlijke lunch, alvorens iedereen huiswaarts gaat.  
 

Wie?   (vanaf communie) ongeveer 8 jaar tot 12 jaar  
Wanneer?   Vrijdag 29 september – zondag 1 oktober 
Kosten? €40 per kind, bij een 2e kind uit eenzelfde gezin €35 dus  

totaal €75; voor 3 kids €100. 
 
Aanmelden kan via het secretariaat: secretariaat@parochiemaria.nl  
Alleen bij voldoende aanmeldingen kan het kamp doorgaan. Ook is er een  
Maximum aantal deelnemers, dus wees er snel bij. Hopelijk doen jullie mee …! 
 

Namens het begeleidingsteam:  
Nicole, Lizzy, Jos, René & Angeline 
 

Kijk voor info over activiteiten in de parochie ook eens op  www.facebook.com/parochiemaria/   
of op de website van de parochie www.parochiemaria.nl  

Voor aan- of afmelden voor de digitale versie van de nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl  
Tips, ideeën, op- of aanmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief zijn op hetzelfde e-mailadres van harte welkom. Gewijzigde data en/of tijden voorbehouden. 

De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekstuele fouten. 

 

 

mailto:secretariaat@parochiemaria.nl
http://www.facebook.com/parochiemaria/
http://www.parochiemaria.nl/
mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl
https://zeilkampnoventus.nl/
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Kleur- en puzzel pagina’s 
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Vakantieraadsel…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozaïek kleuren 
 

Gebruik je mooiste kleuren voor dit 
mozaïek. Een mozaïek vol betekenis! Kijk 
maar eens goed. In het midden zie je een 
vis en een symbool dat lijkt op de letter P. 
Dit laatste is de Griekse letter ‘Rho’ die 
staat voor ‘vader’. De vis is het ICHTUS 
teken. Een eeuwenoud symbool van de 
christenen. Ichtus is een Grieks woord en 
betekent: vis. Wist je dat elke letter van 
het woord ichtus ook weer staat voor een 
ander Grieks woord? Alle letters van 
‘ICHTUS’ betekenen zo samen: Jezus 
Christus, Gods Zoon, Verlosser. 
 

Zoek de 

woorden die 

in de 

bloemen 

staan.  

Welke zin 

vind je? 
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Quiz over misdienaarszaken 

Misdienaars komen allerlei voorwerpen en namen tegen die ze thuis niet hebben of gebruiken. Wat weet 
jij van misdienaarszaken? Test je kennis en doe de quiz! Een woord dat je niet kent mag je natuurlijk 
opzoeken, bv. op internet. Wanneer je jouw antwoorden uiterlijk 27 augustus aan ons mailt 
(kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl), verloten wij onder de goede inzenders een leuk prijsje. De winnaar 
én antwoorden zullen in de volgende Kidsflits staan. Succes! 
 

 
1 Wat dragen de misdienaars in de Lambertus- en de Laurentiuskerk over hun kleren? 

A. een kazuifel 
B. een albe 
C. een toog 

 
2 Welke kleur heeft het koord van het kruis wat de misdienaars dragen met Pinksteren? 

A. rood 
B. groen 
C. goud 

 
3 Wat heeft de priester als eerste nodig bij het klaarmaken van de altaartafel? 
(Tip: dit zorgt er voor dat er geen kruimels van de hosties op de altaartafel blijven liggen) 

A. theedoek 
B. corporale 
C. dienblad 

 
4 Hoe heet het platte schaaltje waar de grote hostie op ligt? 

A. communiebord 
B. plateau 
C. pateen 

 
5 De misdienaars dragen water en wijn naar de altaartafel. Dat zit natuurlijk ergens in. Hoe heten deze? 

A. ampullen 
B. altaarkannetjes 
C. tuitbekers 

 
6 Als je iemand of een heilig voorwerp bewierookt, is dat een teken van eerbied. 
Om te wieroken, zijn drie voorwerpen nodig namelijk: 

A. wierookvat, schaaltje met wierookkorreltjes en lucifers 
B. wierookvat, schaaltje met wierookkorreltjes en een gloeiend kooltje 
C. wierookvat, scheepje met wierookkorreltjes en een gloeiend kooltje 

 
7 Tijdens het eucharistisch gebed vraagt één van de misdienaars aandacht voor het Lichaam (de hosties) en Bloed 
(de wijn) van Jezus door te bellen met de: 

A. altaarschellen 
B. klokken 
C. rammelaar 

 
8 Alle spullen die nodig zijn voor het klaarmaken van de altaartafel staan op een tafel aan de zijkant. Hoe heet deze tafel? 

A. bijzettafel 
B. tableau 
C. credenstafel 

 
9 Hoe heet het boek waaruit gelezen wordt wanneer de misdienaars met kaarsen bij de lezenaar gaan staan? 

A. evangeliarium 
B. altaarmissaal 
C. lectionarium 

mailto:kidsflitsrosmalen@parochiemaria.nl

